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KÜRT  KADINLARIN¬ 
DAN  ÖCALAN 
REFERANDUMU! 
Avrupa’da  ki  Kürt  kadınları  2006'nın  ilk  ayına 
"Siyasi  İradem  Ocalan'dır" referandumuyla  giriş  yaparak.  Hollanda'nın 
Den-haag  şehrinde  hazırlıkları  devam  eden  yürüyüşün  tertip  komite  üyesi 
Sidar  Mava,  yürüyüşün amaeı  üzerine  gazetemize 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se  dönüşümünün  adı  olan  Kadın  ezgisi,  başlayan  yeni  yılda yine  sizlerle...  2006  da  yine  sizlerle  olmanın  gururu,  coşkusu ve  heyecanıyla  merhaba  diyoruz.  Yeni  bir  yılda  da  kadın mücadelesinin  gelişiminin  sesi ve  tanığı  olmaya  devam  edeceğiz.  Yeni  yılın  tüm  kadınlara barış,  adalet  ve  sevgi  getirmesin  diliyor,  güneşimizin  dediği gibi  "umut  zaferden  daha  de-^ 
ğerlidir."  diyoruz.  sayfa  3 
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Işığı  Kapatmayı  Unutmayın! 


Geceleri  çalışma,  ışık  ve  televizyon açık  iken  uyuma  vücudun  biyolojik saatini  devre  dışı  bırakarak  çeşitli ciddi  sağlık  sorunlarına  yol  açar. 


Işıklar  ve  televizyon  açıkken  uyumak  vücudun  biyolojik  saatini  devre  dışı bırakarak  ciddi  sağlık  sorunlarına  yol  açıyor. 

Kuzey  Garolina  Üniversitesi  ve Amerikan  Ulusal  Bilimler  Akademisi  üyesi  Prof.  Dr.  Aziz  Sancar, geceleri  çalışmanın,  ışıklar  ve  televizyon  açık  iken  uyumanın  vücudun  biyolojik  saatini  devre  dışı  bırakarak  çeşitli  ciddi  sağlık  sorunlarına  yol  açtığını  söyledi. 

Prof.  Dr.  Sancar,  Türk- Amerikan  Mimarlar,  Mühendisler  ve  Bilim  Adamları  Derneği  (MİM)  tarafından  düzenlenen  Biyo-teknoloji Sempozyumunda,  'İnsanın  Biyolojik  Saatinin  Biyokimyasal  Mekanizması'  konulu  sunum  yaptı. 

Televizyon  karşısında  uyumayın 

Geceleri  tüm  ışıkların  söndü¬ 


rülmesi  ya  da  ışıkların  olabilecek en  asgari  seviyeye  indirilmesinin biyolojik  saatin  doğal  ve  sağlıklı işleyişi  için  bir  gereklilik  olduğuna işaret  eden  Prof.  Dr.  Sancar,  gece ihtiyaç  için  uyanıldığmda  dahi mümkünse  ışıkların  açılmaması¬ nın  sağlık  için  daha  uygun  olduğuna  dikkat  çekti. 

Prof.  Dr.  Sancar,  özellikle  çocukların  uyuduğu  odalarda  az  bile olsa  gece  ışık  yakılmamasmm  önemine  dikkat  çekti.  Karanlıktan korkan  çocuklar  için  mecbur  kalınması  durumunda  ise  en  uygun gece  lambasının,  kırmızı  renkli olanlar  olduğunu  belirtti. 

Sabah  en  verimli  çalışma 

zamanı... 

Yaratıcılıkla  alakalı  işler  için  sabah  saatlerinin  en  verimli  olduğunu  kaydeden  Prof.  Dr.  Sancar,  öğ¬ 


leden  sonraların  ise  fiziksel  faaliyetler  için  günün  en  verimli  saatleri  olduğunu  ifade  etti. 

İnsanın  biyolojik  saatinin  işleyişi  ile  kalp  hastalıkları  ve  kalp krizi  arasında  yakın  ilişki  bulunduğunu  söyleyen  Prof.  Dr.  Sancar, buna  delil  olarak  kalp  krizlerinin en  yüksek  olduğu  zaman  diliminin  sabah  10.00  civarı  olmasını gösterdi. 

Sancar,  kalbin  hızlı  çalıştığı  ve dolayısıyla  kan  basıncının  yüksek olduğu  bu  saatlerin  kalp  krizinin- de  en  yüksek  olduğu  saat  dilimi olduğuna  dikkat  çekti.  Türk  ve Amerikalı  bilim  adamlarının  da yer  aldığı  sempozyumda  ayrıca, mim  eski  başkanlarmdan  olan  ve halen  Stryker  adlı  bir  araştırma kuruluşunda  çalışan  Dr.  Değer Tunç  ve  Drexel  Üniversitesi  H.H. 
Sun  Biyomedikal  Mühendislik  ve Elektrik  Mühendisliği  öğretim üyelerinden  Prof.  Dr.  Banu  Onaral da  birer  konuşma  yaptı. 

Bugüne  kadar  bulduğu  icatlarla 
ABD  Patent  Enstitüsünden  22 


patent  alan  Dr.  Değer  Tunç,  Amsterdam  Üniversitesinden  bilim adamları  ile  gerçekleştirdikleri  sırt ağrılarını  sona  erdirecek  yeni  bir tedavi  yöntemine  ilişkin  bilgi  verdi. 

Sırt  ağrılarına  son 

Yeni  yöntemin  klinik  testlerinin  koyunlar  üzerinde  başarılı  olduğunu  anlatan  Dr.  Tunç,  yeterli derecede  test  yapıldıktan  sonra  insanlarda  kullanılacağını  kaydetti. 
Prof.  Dr.  Banu  Onaral  ise  Mnsan Beyninin  Fonksiyonlarını  Takip İçin  İşlevsel  Kızıl  Ötesine  Yakın Spektoskopy""e  ilişkin  çalışmaları anlattı.  Konuşmaların  ardından 
2005  yılı  içerisinde  Amerikan  Ulusal  Bilimler  Akademisi  üyeliğine seçilmesi  dolayısıyla  Prof.  Dr.  Aziz Sancar'a,  Prof.  Dr.  Onarel  ile  Dr. 
Tunç'a  da  Türk  bilim  camiasına katkılarından  dolayı  birer  plaket verildi. 


TÜBİTAK 


Kendini  İmha 
Eden  SMS 


İngiliz  Staellium  firması  okunduktan  40  saniye  sonra  kendini  yok  eden bir  sms  hizmeti  başlattı. 

Dünya'da  özel  yaşamı  kontrol  altına alan  mekanizmalar  her  geçen  gün  daha da  geliştirilirken,  bilim  ve  teknoloji dünyasında  buna  paralel  yeni  buluşlar ortaya  çıkıyor.  Dünyanın  büyük  güçleri yeni  teknoloji  ile  'güvenlik'  adı  altında 'özel  yaşamı'  denetim  altına  alacak  yeni kararlar  alıyor.  Buna  karşın  'bulduk' sandıkları  belgeler  birden  'yok'  oluyor. 

SMS  sisteminin  adı  StealthTekxt. 
Bu  teknolojinin  ardında  askeri  teknolojinin  bulunduğu  kayediliyor. 

Bu  hizmete  üye  olmak  için  10  sms'- lik  sözleşme  yapmak  gerekiyor.  Bu  da şimdilik  biraz  pahalı  görünüyor. 


Ozon  Deliği  Zor 


ABD'Iİ  bilimadamlarına  göre,  Antarkti¬ ka  kıtası  üzerinde  bulunan  ozon  tabakasındaki  deliğin  kapanması,  daha  önce  hesaplanandan  uzun  sürecek.  Amerikan Jeofizik  Birliği'nin  bir  toplantısında  konuşan ABD'li  araştırmacılar,  ozon  tabakasındaki  deliğin  1980'deki  seviyesine  gelebilmesinin  2065 
yılını  bulmasının  beklendiğini  belirttiler. 


Kapanacak 

Bilimadamları,  gelişmiş  ülkelerdeki  biriken  kimyasal  madde  miktarının  daha  önce hesaplanandan  daha  fazla  olmasının  söz  konusu  gecikmenin  nedenini  oluşturduğunu kaydettiler. 

Bilimadamlarmm  daha  önce  yaptıkları  hesaplamalara  göre  ozon  tabakasındaki  deliğin, yüksek  miktardaki  kimyasal  sahmmlarm  olmaması  nedeniyle  2050  yılında  kapanarak tekrar  1980'deki  seviyesine  gelmesi  bekleniyordu. 

Atmosferin  üst  tabakasını  oluşturan  ve güneşten  gelen  zararlı  morötesi  ışınları  kesen ozon  tabakasındaki  deliğin  kapatılabilmesi amacıyla  1987'de  imzalanan  Montreal  Protokolü,  kimyasalların  üretimini  yasaklıyor.  Ancak  söz  konusu  anlaşmanın  mevcut  stokların tüketilmesine  bir  yasak  getirmediğine  dikkati  çeken  bilimadamları,  bu  durumun  ozonu delici  kimyasalların  sahmmma  neden  olduğuna  inandıklarını  ifade  ettiler. 


Yaşlılıkta  Sağlam  Kas  için,  Protein 


Bilim  adamları  yaşlıların kaslarını  kaybetmemeleri  için  'aminoasit' 
önerdi.  Kaslar  devamlı  parçalanıp  yeniden  inşa  edildiğinden,  genç  insanlar  için  bu  iki 


40  yaşından  sonra  yılda  yüzde  2'ye 
varan  kas  kayıpları  bol  bol  et  yemekle 

önlenebilirmiş. 


işlem  birer  denge  unsuru. 

Fakat  yaşlılar  için  parçalanma  süreci  yenilenme  sürecinden  daha  fazla  çalıştığı için  kaslar  yıllar  içerisinde  çalışamaz  hale  gelebiliyor. 

Proteinlerin  kaslardaki  hareketlerini  inceleyen  Fransız araştırmacılar  yaşlıların  yemek  listelerine  aminoasit  lösini  içeren  yiyecekler  eklemelerinin  kaslarına  yararlı  olduğunu  savunuyor.  40  yaşma varan  kişilerin  kaslarında  her yıl  0.5  ve  yüzde  2  oranlarında kayıp  yaşanıyor. 


Auvergne  İnsan  Beslenme 

Araştırma  Merkezi'nden proteinin  en  fazla  ette  olduğunun  altını  çizen  uzmanlar, "İnsanlar  yaşlanınca  eti  azaltırlar  ancak  kaslar  için  protein almayı  sürdürmeleri  gerekiyor.  Böylece  düşme  ve  kırık riskini  de  azaltabilirler"  dedi. 

Aminoasitler,  en  çok  yumurta,  et,  balık,  süt  ve  yoğurt gibi  protein  kaynakları  ile mercimek,  nohut  ve  fasulye¬ de  bulunuyor. 


Oıkalar  KuttçJann 
En  Kirii  Memelisi 


Bilimadamları,  katil balinaların  kutupların  kimyasal  atıklara en  çok  maruz  kalan  memeli hayvanı  olduklarını  belirledi. 

Norveçli  araştırmacılar tarafından  yapılan  bir  çalışmaya  göre,  katil  balinalar ya  da  daha  yaygın  bilinen adlarıyla  orkalar,  kimyasal kirlilik  sıralamasında  kutup ayılarının  önüne  geçti. 

İnsanların  yol  açtığı  kirlenmeyle  ortaya  çıkan  bu kadar  kimyasal  atığı,  bu  kadar  yüksek  yoğunlukta  midesine  indiren  başka  kutup memelisi  yok. 

Norveç  Kutup  Çalışma¬ 


ları  Enstitüsü,  kutup  bölgesindeki  canlılardan  yağ  örnekleri  aldı. 

Yapılan  testler  sonunda, bu  örnekler  üzerinde,  böcek  ilaçları,  yanıcı  maddeleri  matlaştırmaya,  böylece tutuşabilme  özelliklerini azaltmaya  yarayan  kimyasallar  ve  sanayi  ürünlerinin işlenmesinde  kullanan  kimyasal  maddeler  bulundu. 

Bilimadamları,  kutup ayıları  ve  balinaların,  deniz yaşamının  kirliliğine  ilişkin ipuçları  verebildiklerinin altını  çizerken,  uluslararası çevre  örgütü  Doğal  Hayatı 
Koruma  Vakfı,  kutup  bölgesinin  'kimyasal  bir  havu¬ 


za'  döndüğüne  dikkat  çekiyor. 

Vakıf,  bulguların,  Avrupa  Birliği  bakanlarının  bu hafta  yapacakları  toplantı¬ da,  etkili  yasal  önlemler  almaları  gerektiğinin  altını çizdiğine  dikkat  çekiyor. 

Ancak  Vakıf,  kimyasal lobi  gruplarının  baskıları¬ nın,  kabul  edilecek  herhangi  bir  yasanın  sulandırılmasına  neden  olabileceği  endişesini  de  dile  getiriyor. 

Vakıf,  böyle  bir  durumda,  kabul  edilecek  yasaların ne  çevreye  ne  de  insan  sağlığına  yararlı  olacağına  dikkat  çekiyor. 
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Yaşam  güneşsiz  olmayacağı  gibi  anlamını keşfetmeği  bekleyenler  içinde  böyle  olmalı  hayat... 

Yeni  bir  yıla  başlarken  tekrar  sizinle  olmanın sevinci  ve  gururuyla  merhaba... 

21. yy  da  bir  yılı  daha  geride  bırakırken, umutlarımızı  yeni  bir  yıla  taşırmanın  sevincini  ve coşkusunu  sizlerle  paylaşıyoruz.  2006’nın  kadın açısından  atılan  her  bir  adımın  güzelliğiyle  dolu bir  yıl  olmasını  diliyoruz. 

Her  yeni  bir  yıl  geçmiş  bir  yılın  kazanımları ve  kayıplarının  kıyaslamasıyla  ölçülür.  Ama  kadın  için  ele  aldığımızda,  beş  bin  yıllık  bir  bitiş  tarihiyle  yüzleşme-hesaplaşma  ve  kendi  olma adına  verdiği  mücadeleyle  insanlığa  ufuk  olma anlamını  taşımakta.  Bu  anlamda  2005  yılı  kadın açısından  kayıpları  kadar  kazanımları  da  barındırmakta.  Aslına  bakarsanız  kayıp  denilen  şey ise,  yaşanılanların  bilincine  varma  anlamına  da gelmekte.  Anlatılmayanların,  konuşulmayanların,  görülmeyenlerin  artık  herkesçe  bilindiği  bir yüzyıla  da  yaşıyoruz.  Bu  anlamda  bazı  ilkleri  yaşadık  geçen  yıl.  Kadın  kendi  cephesinden  yaşanılanların  kapısını  aralayaraktan,  cesaretli  bir  şekilde  tartıştırdı  yaşanılanları.  Kadına  yapılan  zulmü,  baskıyı  ve  işkenceyi  anlamaya  çalıştı.  Kadına  karşı  şiddetin  farklı  farklı,  ama  zalimane  yüzlerini  tanıdık.  Kadın  cephesinden  açılan  tartışmalarla  toplumsal  handikaplarımızın  temellerini tespit  ettik.  Bazılarımız  bunun  öncülüğüne  soyunduk.  Bazılarımızda  yaptığımız  tartışmalarla, girdiğimiz  eylemlerle  anlam  katmaya  çalıştık. 
Belki  bazılarımız  için  ilkler  anlamına  gelecek  tartışmalardı  bunlar.  Kadının  kilitlenmiş  dilinin açılması,  kader  sürgüsünün  aralandığı  yıl  anlamına  da  gelebilir  2005.  Kadın  tartıştı  ve  tartıştırdı. 
Kadınlar  dünyanın  her  yerinde  bu  tartışmalara katılım  sağladı.  Bunun  sonucu  dünya  kadın  yürüyüşüyle  kendimizi  el  ele,  yan  yana  bulduk. 
Tek  ses  olup  kadın  buluşmasının  anlamını  gönlümüzün  en  derinliklerinde  yaşadık.  Yaşamı  anlamlı  kılmanın  mücadelesiydi  bütün  yapılanlar. 

Bize  de  geçen  bir  yılda  kendi  cephemizde  kadının  yüreği,  sesi  ve  kulağı  olmaya  çalıştık.  Kadının  kendi  hakkında  yazılması  gerekenleri,  kadının  kaleminden  dökerek  ulaştırdık  sizlere.  Bazen  gençliğin  bedelini  canlarıyla  ödeyen  kadınlarımızın  hikayelerini  anlattık.  Bazen  de  her  biri bizi  anlatan,  kadın  olarak  yaşamanın  farklı  zorlanmalarını  haberlerimizle  sizlere  ulaştırdık.  Hikayelerdeki  ince  ayrıntılarla  saklı  olan  kadın  özünü  yansıtmaya  çalıştık.  Bir  yandan  yaşanılanları gerçekliğiyle  anlatırken,  gelişen  kadın  eylemlerini,  seminerlerini  ve  protestolarıyla  kadının kendi  iradesinin  gelişim  ivmesini  hiç  eksik  etmedik  yazılarımızda.  Geçen  bir  yıl  içerisinde  yüzümüz  ay  çiçeği  gibi  hep  güneşe  dönük  bir  şekilde,  kadın  kurumlaşma  ve  örgütlülüklerinin  gelişim  haberleriyle  gelinen  düzeyin  kamuoyuna yansımasını  gerçekleştirdik.  Bir  çok  kadın  hareketinin  yeniden  yapılanmasının  yarattığı  sancıyı ve  gelişmeleri  izlemeye  çalıştık.  Bazen  sayfalarımızda  hayattan  alıntılar  yaparak  güldürmeye  çalıştık  sizleri... 

Yani  kadının  yaşamının  her  dalında  yaşadıkları  yenilikleri  sizlere  ulaştırmaya  çalıştık.  Yeni bir  yıla  girerken  de  ulaşılan  düzeyin  yine  takipçisi  olacağız.  Newayajin  kendi  ezgisiyle  yarattığı buluşmayla  sizlere  yine  ulaşacak.  Kendi  ana  dilimizle  birbirimize  ulaşmanın  sevinci  bir  başka  oldu  çoğu  zaman.  Kadın  özüyle  buluşmanın  adı  oldu  gazetemiz.  Ama  kadın  için  farklı  bir  buluşmaydı.  Kendin  olma,  farklı  olma  ve  alternatif oluşturma  mücadelemizin  açık  alandaki  mücadelesiydi. 

Yeni  yılda  da  yaşamın  tüm  güzellikleriyle  sizlere  ulaşmaya  çalışacağız.  Bütün  kadınlarımızın emeğinin  ürünü  olan  gazetemizin  gelecek  yılda da  umudun  en  güzelini  sizlere  ulaştırma  temennisiyle,  tüm  okurlarımıza  selam  ve  sevgilerimizi gönderiyoruz. 

Yeni  yılın  tüm  kadınlarımız  için  sevginin, güzelin  kendisini  nakşedeceği  bir  yıl  olmasını diliyoruz.  Yaşanacaksa  bir  hayat  kadın  adaleti  ve sevgisiyle  örülmeli  diyerekten,  gazetemizin çıkasında  emeği  geçen  herkese  teşekkürlerimizi iletiyoruz. 


2006  Kadın  Yılı  Olsun 


“Kadınlar  yine  töre  cinayetlerine  kurban  gitti.  Yine  berdel olarak  alınıp  satıldı.  Tek  dileğim  2006'nın  böyle  olmaması. 
2006'da  töre  cinayetleri  olmasın”  diyen  kadınlar  2006  yılının 

barış  ve  kadın  yılı  olmasını  istiyor 


2006 yılı  yaklaşırken,  yeni  yıla  dönük  umutlar  ve  beklentiler  yoğunlaşıyor.  Avrupa,  Türkiye  ve Kürdistan’dan  ulaşabildiğimiz  kadınlardan  yeni  yıla  dair  beklentilerini  sorduk.  2005  yılının  kadınlar  açısından  namus  cinayetleri  ve  şiddet  dolu  bir yıl  olduğunu  hatırlatan  kadınlar  bunların tekrarlanmamasını  temenni  ettiler. 


•Leyla  Deniz,  Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  (DÖKH)  Diyarbakır:  Her 

yeni  yıl,  yeni  umutlar  getirir.  DÖKH  olarak  biz  de  2005  yılına  bir  konferansla  girdik.  Amacımız  son  yıllarda  özellikle  barış koşullarının  gelişmesi  ile  kadın  sorunlarına  dönük  kurumlaşmaların  ortak  bir  çatı¬ da  birleşmesiyle,  kadının  daha  güçlü  bir iradeyi  yakalamasıydı.  2005  yılı  boyunca yaşanan  intihar  ve  töre  cinayetleri,  siyasal kimliğinden  kaynaklı  karşılaştığı  baskılar yine  yakalanan  barış  ortamının  devlet  tarafından  karşılık  bulmaması  sonucunda operasyonlar,  Kürt  sorunun  çözümsüzlük¬ le  yüz  yüze  gelmesi  beklentilerimizi  yarım  bırakmıştır.  2005  yılında  yaşanan  kadın  sorunları  siyasal  sorunlardan  bağımsız ele  alınamaz.  Savaş  ve  çatışmanın,  kimlik inkarının  yaşandığı  bir  coğrafyada  kadının yaşadıkları  kat  be  kat  artmaktadır.  Biz Kürt  kadınları  olarak  2005  yılında  bir  taraftan  kadın  olmaktan  kaynaklı  sorunlarımızın  arayışı  ve  çözümü  içerisine  girerken,  bir  taraftan  da  Kürt  kadını  olmaktan dolayı  karşı  karşıya  kaldığımız  devlet  politikalarına  karşı  mücadele  ettik.  Bu  mücadelemizi  2006  yılında  toplumsal  bir  barışın  sağlanması  için  daha  da  güçlü  yürütmeyi  hedefliyoruz. 


•Saliha  Daniel  (İşletmeci)  Fransa:  Kadın  olmak  kolay  değil.  Her  yerde  ve  or¬ 


tamda  farklı  sorumluluklar  yüklüyor  insana.  Mesela  kendin  olmak,  kendi  adına adım  atmaya  başladığın  anda  önüne  bir dizi  sorun  çıkabiliyor.  Dolayısıyla  kadının ‘kadınım’  demesi  pek  de  kolay  olmuyor. 
Zorlukları  fazla.  Dolayısıyla  2005  yılı  bir kadın  yılı  oldu  denilemez.  Bunun  koşulları  önceki  yıllarda  aslında  oluşturulmadı. 
Şimdi  ben  2006  yılına  nasıl  bakacağım. 
Elbette  ki  önceki  yılların  hazırladığı  zemi¬ ne  dayanarak  bakacağım.  Ve  böyle  ele  aldığımda  ise;  evet  umutluyum.  Kadın  adına  çok  şey  yapıldı  ama  yinede  tamamen kadının,  kendi  kimliğini  bulabileceği  bir yıla  doğru  aktığımızı  söyleyemem.  Beklentilerim  var  elbette.  Umutlarım  da.  Ama kadınların  ekonomik  özgürlüğü  yeterince yok.  Benim  2006  yılından  ve  ondan  sonra¬ ki  yıllardan  beklentim,  kadının  kimliğiyle varolduğu,  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik olarak  da  bağımsızlığını  elde  etmesidir. 


•Şirin  Altuntaş  (Kuaför)  Diyarbakır: 

Bütün  insanlar  için  sağlık  ve  huzur  istiyorum.  Tabi  bütün  Türkiye  ve  dünya  geneli için  her  şeyden  önemlisi  barıştır.  Bu  yılda savaşların  olmamasını  istiyorum.  Ayrıca bu  yıl  da  kadınlar  her  zamanki  gibi  erkeklerden  şiddet  gördü.  Temennim  2006  yılında  kadınların  şiddet  görmemesidir.  Ayrıca  çocuk  haklarının  gündeme  alınmasını istiyorum.  Çocuklara  2006’da  daha  güzel bir  yaşam  vermemiz  gerekir. 

•Hayriye  Çelik  (Tezgahtar)  İstanbul: 

Bu  yılda  her  yıl  gibi  Türkiye’de  bir  çok olumsuzluk  yaşandı.  İnsanlar  geçim  sıkıntısı  yüzünden  birbirini  öldürüyor,  bir  çok kişi  intihar  ediyor.  Türkiye’de  her  şeyden önce  ekonominin  düzelmesini  istiyorum. 
Çünkü  ekonomi  insanların  yaşamında  çok büyük  bir  etki  yaratıyor.  İnsanlar  ekonomilerini  düşünmekten  başka  bir  şey  yapamıyor.  Yanı  başında  kim  ölmüş  kim  kalmış  kimsenin  umurunda  değil.  Bu  yüzden yeni  yılda  herkesin  birbirini  anladığı,  kimsenin  hakkını  yemediği,  herkesin  eşit şartlarda  yaşadığı  bir  Türkiye  diliyorum. 
Yeni  yıl  bu  umutların  gerçekleştiği  bir  yıl olsun  istiyorum. 

•Mukadder  Görpmar  (Tarım  işçisi) Mardin:  Ben  2005  yılında  köyümüzde  yaşanan  bir  kadın  olayını  örnek  göstermek istiyorum:  İki  aile  berdel  usulü  ile  çocuklarını  evlendirmiş.  Daha  sonra  bu  iki  ailede  diğer  oğulları  için  başka  bir  kız  istiyorlar.  Kızın  ailesi  kızı  bu  ailelerden  birine veriyor.  Diğer  ailede  kızı  verdikleri  kişiyi “Bize  vermedilerse  onlarında  olmasın” mantığıyla  öldürdü.  Şimdi  öldürülen  kişinin  kardeşiyle  evli  olan  kadın  eşinin  ailesi  ile  kan  davalı  oldukları  için  insanlık  dı¬ 


şı  muamelelere  maruz  kalıyor.  İşte  2005 
kadınlar  için  böyle  bir  yıl  oldu.  Kadınlar yine  töre  cinayetlerine  kurban  gitti.  Yine berdel  olarak  alınıp  satıldı.  Tek  dileğim 2006’nm  böyle  olmaması.  2006’da  töre  cinayetleri  olmasın.  Kadınlar  artık  kiminle yaşamak  istediğine  ya  da  kiminle  evlenmek  istediğine  karar  verebilsin.  Tabi  bunun  olması  için  toplumun  bilinçlenmesini istiyorum. 

•Aysel  K.  (Serbest)  Diyarbakır:  2005 
yılında  bölgede  kan  daha  da  fazla  aktı. 
Önce  Batman’da  7  gerilla  öldürüldükten sonra  halka  ateş  açtılar.  Daha  sonra  Mersin’de  benzer  olaylar  oldu.  Sonra  Şemdinli buna  benzer  bir  çok  şey  oldu.  Devlet 2005’  te  de  Kürtleri  öldürmeye  devam  etti.  Kürtlerin  önderi  Abdullah  Öcalan’a  her gün  daha  da  fazla  tecrit  uygulandı.  Dileğim  2006’da  bunun  olmamasıdır.  2006’da artık  Kürt  sorunu  çözülsün,  tecrit  olmasın ve  kimse  kimseyi  öldürmesin.  Kardeş  kanı  dursun. 

•Zehra  Aydın  (Ev  Kadını)  Hollanda: 

2005  yılı  kadın  ve  şiddet  konusunun  belki 
de  en  fazla  tartışıldığı  yıl  oldu.  Bir  anlamda  kadının  yoğun  tartışmalara  konu  olduğu  bir  yıl  oldu.  Kadınlarımız  en  azından nerede,  nasıl  şiddete  uğradıkları  noktasında  belli  bir  aydınlanmayı  bu  yıl  yaşadılar diyebilirim.  Yani  kadın  bazı  şeyleri  cesa¬ 


retli  tartışmaya  açtı,  ama  bu  sadece  bir adımdı.  Yani  2006’nm  şiddet  ve  töre  cinayetleri  konusunda  herkesin  bir  şey  yapma çabası  içinde  olacağı  bir  yıl  olmasını  diliyorum. 

•Susanne-Alman:  2005  ve  2006  arasında  çok  büyük  bir  değişimin  gelişeceğini düşünmüyorum.  Fakat  2006  yılı  için  somut  olarak  kadın  açısından  bazı  çarpıcı proje  ve  eylemlerin  gelişmesini  isterim. 
Geçmiş  senelerde  PekinMe  olduğu  gibi bir  çok  büyük  uluslararası  kadın  konferans  ve  kongreleri  gerçekleştirilmiştir. 
Bunlar  çok  fazla  kararlaştıkları  hedeflerine ulaşamadılar.  Ama  gelecek  için  tüm  kadınların  çalıştıkları  ve  yaşadıkları  alanlarda kendi  kimlik,  ihtiyaç  ve  haklarını  belirleyecek  somut  eylem  ve  mücadeleleri  geliştirmelerini  dilerim.  Kendilerini  tehlikeye atmadan  kadınların  çok  daha  aktif  ve  dikkat  çekici  bir  eylem  düzeyini  yaratabilmesini  isterim. 


Gülbahar  Köker/Paris 
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[  Kadına  dair 

MERHABA 
NEWAYA  JİN 


Ortadoğu  Kadın  Araştırma  Vakfı’nm  kuruluşunu  yakından  izleyememiştim, ama  çalışmalarının  merkezine  aldığı konu  heyecan  uyandırıcı.  Bu  doğrultuda  bir  de yayın  yapması  gerçekten  de  uyandırdığı  heyecanın  haklılığını  gösteriyor. 

Kadın  araştırmalarının  kendisi  yenidir.  Akademik  dünyada  kadın  bakış  açısı,  son  yirmi otuz  yılda  gündeme  gelmiştir.  Ana  akım  sosyal bilim  yaklaşımları,  erkek  merkezliydi.  Kadın araştırmaları,  bilimin  de  cinsiyeti  olabileceğini, dünyanın  kavranmasının  başka  yolları  ve  yöntemleri  olabileceğini  gösterip,  “bilimsel  yöntem”  in  bilimselliğini,  objektifliğini  tartışmaya açtılar.  Kadın  hareketine  paralel  gelişen  kadın araştırmalarının  ana  akım  bilimsel  yönteme yaptıkları  eleştiri  ve  ortaya  çıkardıkları  ürünler, sosyal  bilimler  açısından  ön  açıcı  ve  ilerletici oldu. 

İçinde  bulunduğumuz  dönemi  ise,  kadın araştırmalarının  ve  kadın  hareketinin  kendi içinden  yeni  bir  eleştirelliğin  gelişmeye  başladığı  bir  dönem  olarak  nitelemek  mümkündür. 

Bilindiği  gibi  kadın  araştırmaları  daha  çok batı  merkezli  bir  olgu  olarak  ortaya  çıkmıştı. 
Son  yıllarda  dünyanın  farklı  coğrafyalarından, farklı  kültürlerinden  kadınlar  bu  batı  merkezli bakış  açısına  da  eleştiri  getirmeye  başladılar. 
Batılı  kadın  hareketinin  dünyayı  kendi  penceresinden  algıladığını  ve  kendi  gerçeklerini  tüm dünya  kadınları  için  geçerli  gördüğünü  dile  getirmektedirler.  Bu  eleştirinin  özünde  erkek egemen  batı  aklını  eleştiren  batı  kadın  hareketinin,  aynı  yaklaşımın  etkilerini  taşıdığı  saptaması  yer  alır.  Batılı  kadın  hareketinin  dünyanın geri  kalanındaki  bütün  kadınlar  adına  egemen bir  dil  yaratmaması,  herkesin  kendi  sözünü söylemesi  gerektiği  vurgulanmaktadır. 

Elbette  ki  Batılı,  Ortadoğulu  ya  da  Uzakdoğulu  olsun  kadınların  kadın  olmaktan  kaynaklanan  ortak  ezilmişlikleri  bulunmaktadır.  Ama farklı  sınıflardan,  farklı  kültürlerden,  farklı uluslardan,  farklı  coğrafyalardan  olmalarından kaynaklı  özgül  durumları  da  söz  konusudur. 
Eğer  ortak  bir  mücadele  dili  yaratılacaksa,  dünya  kadınlarının  ortak  bir  gündemi  olabilecekse, bunun  ön  koşulu  kadınların  farklılıklarının  göz ardı  edilmemesidir. 

Earklılıkların  ortaya  çıkartılması,  göz  önüne alınması  ama  bu  farklılıkların  birlikte  hareket etmeye  engel  oluşturmaması  gerekiyor. 

Earklılıklarımızla  bir  arada  olabilmemiz  için ise  hem  düşünsel  hem  de  pratik  düzlemde kendimizi,  bulunduğumuz  konumu  her  yönüyle  irdelememizden  geçiyor. 

Kendi  sözünü  söylemek,  biraz  da  kendi  konumunu  saptamakla,  kendi  tarihini  oluşturmakla  ilgili  bir  şey. 

İşte  Ortadoğu  Kadın  Araştırma  Vakfının böyle  bir  ihtiyaca  cevap  vermeyi  kolaylaştıracak  çalışmalar  yapacağına  ve  Newaya  Jin’in  de üretilen  bilginin  paylaşılmasına  hizmet  ettiğine inanıyorum. 

Çalışmalarında  başarılar  diliyorum. 

Belirli  aralıklarla  Türkiye’deki  genel  kadın gündemiyle  olduğu  kadar  özgül  olarak  Kürt  kadınların  gündemleriyle  ilgili  görüşlerimi  sizlerle  paylaşacak  olmaktan  duyduğum  memnuniyeti  de  dile  getirerek  bitirmek  istiyorum. 


Kadın  Insiyatifleri:  Devlet Şiddetinin  Birincil  Derece 
Tanığı,  Kürt  Kadınları 


Şemdinli,  Yüksekova  ve  Hakkari’de  incelemede  bulunan  Halkların Kardeşliği  İçin  Kadın  inisiyatifi,  kirli  savaşın  ve  militarizmin öncelikli  kurbanlarının  yine  kadınlar  olduğunu  belirterek,  Kürt kadınlarının  devlet  şiddetinin  birinci  derece  tanıkları  olduğunu  bildirdi. 


23  kadın  kurumunun  bir  araya 
gelerek  oluşturduğu  Halkların Kardeşliği  Kadın  İnisiyatifi’nin Şemdinli’de  yaptığı  incelemelerin  sonuçları  12  Aralık  günü  İnsan  Hakları  Derneği  (İHD)  İstanbul  Şubesi’nde  düzenlenen  basın  toplantısı  ile açıklandı.  İnisiyatif  adına  konuşan  Evrim Yılmaz,  Şemdinli’ye  yaptıkları  ziyaretin zorlu  bir  atmosferde  geçtiğini  belirterek, “Başbakan  Erdoğan  süpriz  bir  kararla  bizden  önce  bölgeye  gittiğinden,  Başbakan’- m  ziyaretine  gölge  düşmemesi  kaygısıyla, heyetimiz  ciddi  engellerle  karşılaştı”  dedi. 

‘En  fazla  etkilenen  yine  kadınlar’ 

Tüm  engellemelere  rağmen  Hakkari’¬ ye  ulaştıklarını  belirten  Yılmaz,  yaptıkları incelemelerin  sonuçlarına  dikkat  çekerek, “Kirli  savaşın,  militarizmin  öncelikli  kurbanları  yine  kadınlar”  dedi.  Yılmaz,  Kürt kadınlarının  devlet  şiddetinin  birinci  derece  tanıkları  olduğunu  söyledi. 


Hükümete  çağrı. 

Şemdinli’de  yaşanan  olayların  açığa  çıkarılması  ve  sorumlularının  cezalandırılmasında  devletin  sorumluluğunun  bulunduğunu  vurgulayan  Yılmaz,  “Hem  faillerin  cezalandırılmasını,  hem  de  derin  devlet  bağlantılı  çetenin  ortaya  çıkarılmasını 


istiyoruz.  Bombalar  Şemdinli’ye  değil  hayatımızın  tam  ortasına  düşmüştür.  Failler belli!  eşitlik,  kardeşlik  ve  özgürlük  isteyen  herkesi  Şemdinli’yi  unutmamaya  ve sürecin  takipçisi  olmaya  çağırıyoruz”  diye konuştu. 


Istanbul/DİHA 


Kadın  Kurumlan  Çoğalıyor 

Kadınlar  yeni  yıla  yeni  kurumlarla  girdi.  Kadın  mücadelesinde  önemli bir  yeri  olan  kadın  kurumlarına  Kırçiçeği  Kadın  Derneği,  Ka-Mer  Vakfı 

ve  bir  Kadın  kooperatifi  eklendi. 


Yoğun  göç  alan  Adana’nm  Küçükdikili  Beldesi’nde  Kırçiçeği  Kadın  Derneği  açılırken,  Şanlıurfa’nın  Viranşehir  İlçesi’nde  kadın  kooperatifi  ve  Diyarbakır’da  faaliyet  gösteren  Ka-Mer,  Ka-Mer Vakfı  açılışını  gerçekleştirdi.  Aralık  ayı  içinde  kuruluşları  ilan  edilen  kadın  kurumlarının  kadınların  yaşadığı  sosyal  ve  psikolojik ve  ekonomik  sorunlarına  çözüm  olmayı amaçlıyor. 

Adana’nm  Küçükdikili  Beldesi’nde  kadınların  sorunlarına  çözüm  olmayı  hedefleyen  Kırçiçeği  Kadın  Derneği,  kapılarını  14 
Aralıkta  kadınlara  açtı.  Derneğin  yönetiminde  7  kişi  yer  alırken,  şu  ana  kadar  53 
kadın  üye  oldu.  Ocak  ayında  genel  kurulu yapılacak  olan  dernek,  ekonomik  sorunlarını  halletmek  için  katı  atıkları  tekrar  üreti¬ me  kazandırmak  için  atölye  çalışmaları  yürütmeyi  planlıyor. 


Kadınlar  bilgilendirilecek 

Derneğin  sekreterliğini  2  çocuk  annesi Hatice  Özbey  yürütüyor.  Kuruluş  amaçlarına  ve  hedeflerine  yönelik  bilgi  veren  Özbey,  “Kırçiçeği”  ismini  tercih  etmelerinin nedenini  “Çetin  koşullarda  özgürce  yetişen bir  çiçek  olması”  olarak  açıkladı. 

Beldede  anti-sosyal,  eğitim  düzeyi  zayıf, eve  bağımlı  bir  kadın  profili  bulunduğunu belirten  Özbey,  “Kadın  bu  beldede  kendi özgür  iradesiyle  bir  şeyler  yapamıyor  ve  bu şans  elinden  alınmış.  Kadınların  sorunlarını direkt  çözmek  mümkün  olmayabilir.  Hukuksal,  toplumsal,  sağlık,  cinsel  ve  psikolojik  anlamda  kadınlara  katkıda  bulunmak için  kadınlarla  tartıştık  ve  derneğimizi  açtık”  dedi. 

Diyarbakır’da  bir  kadın  vakfı  var 

Diyarbakır’da  faaliyet  gösteren  Ka-Mer Kadın  Merkezi,  12  Aralıkta  Ka-Mer  Vakfı’- 


nın  açılışını  gerçekleştirdi.  Ka-Mer  Başkanı Nebahat  Akkoç,  vakfın  amacının  toplumun bir  çok  sosyal  ve  ekonomik  imkanından mahrum  olan  kadınlara  hizmet  etmek  olduğunu  ifade  etti. 

Ka-Mer,  Ka-Mer  Vakfı’nm  açılışını  ‘Ka-Mer  Mutfağı ’nda  yaptığı  bir  kokteyl  ile  gerçekleştirdi.  Kokteyle  İnsan  Hakları  Derneği Diyarbakır  Şubesi,  İnsan  Hakları  Vakfı,  Diyarbakır  Barosu  Herkes  İçin  Adalet  Projesi Kadın  Komisyonu,  DİKASUM,  Epi-Dem, Selis,  Diyarbakır  Ticaret  ve  Sanayi  Odası, İstanbul  Psikoloji  Derneği ’nden  temsilcileri de  katıldı. 

Viranşehir’de  kadın  kooperatifi 

Şanlıurfa’nın  Viranşehir  İlçesi’nde  Bele¬ diye  Meclisi’nin  kadın  üyeleri  öncülüğünde SS  Ekin,  Dokuma,  Dikiş,  Nakış  ve  El  Sanatları  Küçük  Kooperatifi  kuruldu. 

Viranşehir  Belediyesi  Meclis  üyeleri Zühre  Tatlı  ve  Suna  Uluğtürkan’nın  kurucuları  arasında  yer  aldığı  kooperatif,  kadın emeğini  değerlendirerek,  kadınlara  iş  imkanı  yaratmayı  ve  kadının  ekonomik  özgürlüğüne  kavuşmasını  sağlamayı  amaçlıyor.  Dokuma,  dikiş  nakış  ve  el  sanatları  kursları  ile kadınlar  el  işi  becerilerini  geliştirip,  sergile¬ me  imkanı  bulacak.  Kooperatifte  ayrıca, bölge  kadınının  yaşadığı  sorunlar  dikkate alınarak,  töre  cinayeti,  berdel,  görücü  usulüyle  evlendirme  gibi  konulara  ilişken  seminerler  düzenlenecek,  kadının  bilinçlenmesi ve  örgütlü  güce  ulaşması  amacıyla  çalışmalar  yürütülecek. 


Newayajin 


00 


Kürt  Kadınlarından 
Siyasi  iradem  Ocalan 

Referandumu 


yasetin  ve  savaşın  gerçek  yüzünü  yansıtan dosyalar  sunacağız.  Kürdistanda  bir  savaş  olduğunu  herkesin  somut  olarak  görmesi  gerekmekte.  Bu  savaşta  olacaksa  bir  yargılamanın  çift  taraflı  olması  gerekmektedir. 

Kürt  halkının  yürütmüş  olduğu  mücadele kesinlikle  meşru  mudafa  esasları  çerçevesinde  olmaktadır.  İmha  ve  imkar  siyasetinin tüm  devletlerce  yürütüldüğünü  ve  özelliklede  Önderimiz  üzerinde  geliştirilen  Uluslara  arası  komplonun  gerçek  yüzünü  dosyada işledik"  dedi. 

Kadının  var  olan  uygulamalara  karşı  talep  ve  tepkisini  göstermesinin  önemli  olduğunun  altını  çizen  Mava,  yapılacak  yürüyüşe  kürt  kadınlarının  güçlü  katılması  gerektiğini  belirtti.  Yürüyüş  proğramına  değinen Sidar  Mava  "çok  sesli  bir  yürüyüş  olmasını istiyoruz.  Bu  yüzden  yürüyüşe  gelen  herkes ulusal  kıyafet  ve  renkleriyle  katılım  sağlamalı.  Evlerindeki  Öcalan  posterlerini  getirmelidir.  Ganhhklanm  ve  seslerini  yansıtacak araçlar  getirmelidir.  Örneğin,  düdük  getirilebilinir.  Kendi  sesimizi  herkese  duyurmak istiyoruz.  Kimse  yanımızdan  geçip  gitmemeli,  duymayan  tüm  kulaklar  sesimizi  duymasını  sağlamak  istiyoruz"  diyerek,  Kürt  kadınlarının  uygulanan  politikalar  karşısında tepkilerinin  demokratik  tarzda  yansımasının gösterğesi  olacağını  dile  getirdi. 


Kürtler  üzerine  yürütülen  siyasetin  temel  göstergesi  olan Konfederalizm  Önderi  Abdullah  Öcalan’a  karşı  yoğunlaştırılan  tecrit  politikalarını  kınama amaçlı  Denhaag  Kürt  Kadın  gücü,  18  Ocak'- ta  bir  yürüyüş  düzenliyor.  Öcalan  davasında adil  yargılama  ve  özgürlük  talepleri  yoğunla¬ şan  Kürdistanlı  kadınlar,  Avrupa  da  referandum  çalışmalarını  yoğunlaştırdılar.  Bu  konuda  yürüyüş  tertip  komitesi  üyesi  Sidar  Mava yapılacak  yürüyüşün  kadın  cephesinden  "Siyasi  İradem  Öcalan’dır"  referandumunun  bir 


devamı  olduğunu,  eylemselliklerinin  farklı  etkinliklerle  yoğunlaşacağını  söyledi. 

Konuşmasında  yaptıkları yürüyüşün  amacına  değinen 
Mava,  "eylemimizin  esas  amacı özellikle  böyle  bir  süreçte.  Ulusal  Önderliğimize  yönelik  geliştirilen  ağır  tecrit  ve  izalosyon politikalarını  kınama  amaçlıdır. 
Bir  yandan  Kürt  halkı  üzerine derin  devlet  eliyle  katliamlar geliştirilirken,  diğer  yandan 
Kürt  sorunu  varmı-yokmu  tartışmalarıyla  sorunlarımız  çözümsüz  bırakılmak  isteniyor. 

Bu  konuda  Avrupa  devletlerinin  uygulanan  politikalara  karşı sessiz  kalması  bu  politikalarını devamıdır"  dedi. 


Avrupada  yaşayan  Kürtlerin  Kürdistan'- daki  halkın  sesi  olmasını,  uygulanan  insanlık  dışı  politikaların  kamuoyuna  kitlesel  tavırlarıyla  belirtmesi  gerektiğini  belirten  Mava,  aylardır  avukatlarıyla  görüştürülmeyen Konfedarilizm  Önderi  Abdullah  Öcalanın 


sağlık  durumundan  endişe  ettiklerini  söyledi. 


Kadın  cephesinden  geliştirilen  eylemle Uluslara  arası  adalet  divanı  Uahey'e  sunacakları  dosyanın  içeriğine  değinen  Mava, " yıllardır  halkımız  üzerinde  yürütülen  kirli  si- 


Haber  Merkezi 


Avrupa'da  yaşayan  Kürt  kadınları  18  Ocak 
2006  tarihinde  Hollanda'nın  Den  Haag 
şehrinde  Adalet,  Barış  ve  Özgürlük  yürüyüşü düzenliyor.  Yürüyüş  tertip  komitesi  üyesi Sidar  Mava,  "Siyasi  İradem  Öcalan'dır  "  diyen tüm  Kürt  kadınlarının  kendi  renkleriyle yürüyüşe  katılım  çağrısında  bulundu. 


Kürt  Kadınlarından 


Şemdinli  Saldırılarını 
Protesto  Mitingi 


Almanya'nın  Mannheim 

kenti  ve  çevresinde  yaşayan  Kürt  kadınları,  Şemdinli  saldırılarını  protesto  etmek amacıyla  bir  miting  düzenledi. 

Özgür  Kadın  Birliği  (YJA)  tarafindan  organize  edilen  yaklaşık 
150  kişinin  katıldığı  miting  Mannheim  şehir  merkezinde  bulunan MarktpIatz'ta  17  Aralıkta  yapıldı. 

Şemdinli,  Hakkari  ve  Yüksekova  saldırılarının  kınandığı  mitinge katılan  Kürt  kadınları,  Kürt  Halk Önderi  Abdullah  Öcalan  üzerindeki  tecrite  dikkat  çekmek  için  kendilerini  zincirlediler. 


"Öcalan'a  Özgürlük",  "Kürdistan"a  Barış"  yazılı  Türkçe  ve  Almanca  pankartların  açıldığı  mitingde,  Şemdinli  olaylarının  anlatıldığı  2  bin  adet  bildiri  dağıtıldı. 

Mitingde  ayrıca  mumlarla  oluşturulan  "APO"  yazısı  dikkat  çekti. 
YJA  temsilcisi  Hezil  Amara,  mi- 


tingte  yaptığı  konuşmada  Şemdinli  deki  halkının  büyük  bir  kahramanlık  örneği  sergilediğini  belirterek,  "her  zaman  ve  her  koşulda direnen  halkın  yanında"  olacaklarını  söyledi. 

Avrupa  Birliği  (AB)  ülkelerine seslenen  Amara,  "Avrupa'nın 
Türk  Devleti  tarafından  Kürtler üzerinde  yürütülen  kirli  savaşı  artık  görmesi  gerektiğini"  belirterek,  AB'ye  Şemdinli  ve  Yüksekova'ya  bir  heyet  gönderme  çağrısında  bulundu. 

Kadınlar  zılgıtlar  eşliğinde  sık sık  "biji  serok  Apo",  "disa  disa  serhıldan,  seroke  me  Öcalan",  "selam selam  İmrah'ya  bin  selam",  "biji Kurdistan",  "Şemdinli  halkı  yanhz Değildir"  sloganlarını  attı. 

Polis  tarafından  yoğun  güvenlik  önlemlerinin  alındığı  miting bir  buçuk  saat  sürdü. 


an: 


/^^005 ydi  kadın  olarak  en  çok  tartışıldığımız, ama  yine  ençok  şiddette  uğradığımız  bir  yıl  oldu.  Yine Kürt  dorunu  hem  çok  tartışıldı,  kemde  imha  ve  inkar  po Ut ikadiyla  yoğun  şiddete  maruz  kaldı.  Gelişen  barış,  özgürlük  ve  demokrasi çığlıklarımız  kanla,  şiddetle  bastırılmaya  çalışıldı.  Tüm  bunlara  rağmen  serh  'ddanlaşan  bir  Kürt  halk  gerçekliğiyle  direnişimiz  görkemlileşti. 

Bizleri  yok  olmaktan  kurtarıp,  kimlik  ve  irade  sahibi  haline  getiren Ulusal  Önderimiz  Abdullah  Öcalan,  tüm  insanlık  dışı  muamelelere,  en ağır  tecrit  ve  izolasyona  maruz  kalmasına  rağmen  demokrasi,  barış  ve özgürlük  için  mücadele  vermektedir.  Ulusal  Önderliğimiz  şahsında  bitirilmek  istenen  irade  ve  kimlik  sahibi  Kürttür.  İrade  ve  kimliğimize  sahip  çıkmak  için  Ulusal  Önderimizi  sahiplenip  bunu  tüm insanlığa  duyuralım.  Avrupa  'da  yaşayan  Kürt  kadınları  olarak  siyasi irademizi  haykırmak  için  referanduma  katılım  sağlayalım. 

"Kadınım,  cinsel  kimliğimden  dolayı  ayrımcılığa  ve  şiddette  maruz kalıyorum.  Kürdüm,  ulusal  kimliğimden  dolayı  yok  sayılıyorum  ve baskıya  maruz  kalıyorum.  Kürt  Özgürlük  mücadelesini  destekliyorum; 'siyasi  irademin  temsilcisi  ve  ulusal  önderliğim  Abdullah  Öcalan '  dediğim  için  siyasi  kimliğimden  dolayı  zulüm  ve  imhaya  maruz  kalıyorum. 
Kimliklerim  varlık  sebeplerim  olduğu  için  kimliklerime  sahip  çıkacağım,  "  diyen  tüm  kadınları,  kimlik  ve  iradenize  sahip  çıkmaya  çağrıyoruz.  Bunun  için  18  Ocak  2005  tarihinde  Ben  Haag  ta  yapılacak  olan  ve kadın  referandumu  anlamına  gelen  kadın  yürüyüşüne  katılma ya  davet  ediyoruz.  Kürt  Kadın  ve  çocukları  olarak  kimlik  ve  siyasi  irademizin  referandumuna  katılmak  amacıyla  o  gün  iş  ve okullara  gitmeyelim.  Barış,  özgürlük,  adalet,  eşitlik  ve  demokrasi istemlerimizi  haykırmak  için  bir  araya  gelelim.  Kürt  kadınları 
olarak  ve  kimlik  ve  irademize  sahip  çıkmak  için  18  Ocak  2005 
tarihinde  saat  11. 00 'de  Hollanda  'nın  Den  Haag  şehrinde  Buluşalım! 
Yılın  ilk  kadın  yürüyüşü  ile  2006 yılını  barış,  demokrasi, özgürlük,  adalet  ve  eşitlik  için  mücadele  yılı  yapalım 


i  Kadınım,  Kürdüm  Siyasi  iradem  Öcalan! 
Adil  ve  çift  taraflı  yargılama yiyorum! 


Tarih:  18  Ocak  2006 /  Çarşamba Saat:  11.00 

Yer:  Lahey  Adalet  Dimm 
Denhaag/  Hollanda 


[_Kadına  dajıJ 

kıldan 

^irik 

Akşam  Oldu 
Hüzünlendim  Ben 

Yine 

e  ok  ilginçtir,  bundan  önceki  yazılarıma  şöyle bir  göz  atarken  dikkatimi  çeken  birşey  oldu bu  da  yazılarımın  içeriğinin  hep  hüzün  dolu idi.  Gerçi  biz  kadınların  acılarla  dolu  tarihine baktığımızda  yaşamımızın  hüzünle  dolu  olmasına  şaşmamak  gerekir.  Hüzün  neredeyse  hem  biz  kadınların hem  de  toplum  olarak  hepimizin  yaşam  biçimi  olmuş.  Öyleki  hüznü  sever  olmuş,  en  keyifli  anlarımıza biraz  hüzün  katmazsak  birşeyler  eksik  kalır  sanmışız. 

Bu  konuda  yoğunlaşırken  aklıma  ilginç  örnekler de  geldi;  mesela  bir  çok  toplumlarda  içki  içmek  keyif amacı  taşırken,  bizim  toplumumuzda  dertlendin  mi içersin  ve  de  içtikçe  hüzünlenir  hatta  en  dokunaklı türküleri  böylesi  anlarda  söylersin.  Efkar  basınca  bir sigara  yakmak  da  adettendir,  şiirlerde  tellenir  efkar tütünleri.  Düğünlerimizde  de  vardır  mutlaka  sevinçle karışık  hüzün  gözyaşları,  bilmem  kaçıncı  kızını  doğururken,  dünyaya  gelene  sevinmek  yerine  "ah  kadersizim"  diye  ağıtlar  yakmak  da  bize  mahsustur.  Toplumca  hüzünlenir,  gözyaşı  döker,  efkarlı  efkarlı  yaşlanır  gideriz.  Hüznün  sarıp  sarmaladığı  yaşamda  bir  nefes  gülüşe  hasret  kalmışken,  bence  ne  yapıp  edip gülmeyi  becerebilmeli  insan.  Olumsuzluklar  diz  boyu olsada  yaşam  sarılmaya  değer  güzelliklerle  de  dolu çünkü.  Her  bireyin  esprisi  varoluşudur,  her  dünyaya geliş  ise  bir  neşe  kaynağı.  Mutluluğu  yaşamın  satır aralarında  yakalamayı  becerebilmeliyiz  zor  da  olsa. 
Tüm  bunlardan  yola  çıkarak  konuyla  ilgili  okuduğum bir  yazıdan  bir  bölümü  sîzlerle  paylaşmak  istedim. 

"Üniversiteye  başladığında  yüzü  kırış  kırış  87  yaşında  bir  öğrenciydi  Roza.  Niye  bu  yaşta  diye  soranlara;  gülerek  esprili  bir  şekilde  "buraya  zengin  bir  koca bulmaya  geldim,  evlenip  bir  kaç  çocuk  doğuracağım, sonra  emekli  olup  dünya  turuna  çıkacağım"  diyordu. 
İçinde  tükenmemiş  yaşam  sevgisi  ve  bağıyla  torunu yaşında  ki  gençlerle  kolayca  arkadaş  olmuş,  hatta  üniversitenin  maskotu  olmuştu.  Nereye  gitse  etrafı  çevriliyor  yaşamla  ilgili  deneyimleri  gençlere  derslerden daha  faydalı  oluyordu.  Roza  hayatını  yaşıyordu,  herkesten  daha  canlı  daha  dolu  yaşıyordu.  Ders  yılı  sonunda  mezuniyet  töreni  nedeniyle  bir  konuşma  yapması  için  davet  edildiğinde  heyecanı  görülmeye  değerdi.  Konuşmasını  unutmamak  için  küçük  kartlara başlıklar  halinde  yazmıştı.  Elinde  bir  deste  kartla  kürsüye  yürüdüğünde  ayağı  takılıp  tökezleyince  kartlar yerlere  dağılmış,  sıraları  birbirine  karışmıştı.  Telaşla kartları  toparlayıp,  neşeyle  gülmüş  ve  sonra;  "şimdi bunları  bir  daha  sıraya  koymam  mümkün  değil,  en iyisi  ben  size  aklımda  kalanları  anlatayım,"  demişti. 
Diğer  öğrenciler  de  kahkahalarla  gülerken.  Roza  bir yudum  su  içip  konuşmasına  başlamıştı.  "Yaşlandığımız  için  eğlenmekten,  oynamaktan,  yaşamaktan  vazgeçmeyiz.  Eğlenmek,  oynamak  ve  en  önemlisi  yaşamaktan  vazgeçtiğimiz  için  yaşlanırız.  Genç  kalmanın, mutlu  olmanın  ve  başarıya  ulaşmanın  sadece  dört  sırrı vardır...  Hergün  gülmek  ve  yaşama  katacak  mizah bulmak...  Bir  rüyanız  olmalı  mutlak.  Rüyalarınızı  kaybettiniz  mi  ölürsünüz.  Etrafımızda  dolaşan  pek  çok kişi  aslında  ölü  ve  bundan  kendilerinin  bile  haberi yok...  Yaşlanmakla,  büyümek  arasında  çok  büyük  bir fark  vardır.  Eğer  19  yaşındaysanız  ve  bir  yıl  hiç  birşey yapmadan,  üretmeden  sırt  üstü  yatarsanız,  sadece  bir yıl  daha  yaşlanır  20  olursunuz.  Herkes  bir  yılda  yaşlanır,  bunun  için  özel  bir  yetenek  ya  da  bilgiye  ihtiyaç yoktur.  Oysa  bir  yaş  daha  büyümek  için,  mutlak  birşeyler  yapmak,  üretmek,  kendini  geliştirecek  fırsatları  bulmak  ve  kullanmak  gerekir.  Asla  pişman  olmayın.  Biz  yaşlılar,  genelde  yaptıklarımızdan  değil,  yapmadıklarımızdan  pişman  oluruz  çünkü...  Ölümden korkan  insanlar,  pişman  olanlardır...  Pişman  olmaktan korktukları  için  hiçbirşey  yapmayanlardır" 

Bu  törenden  bir  hafta  sonra,  uykusunda,  huzur içinde  öldü  Roza.  Yapabileceğimiz  herşeyi  yapmak için  asla  geç  olmayacağını  çevresindekilere  öğreterek yaşamdan  ayrılırken  arkasında  bir  Roza  öğretisi  bırakmıştı.  "çok  geç  diye  bir  zaman  yoktur." 

İşte  böyle  sevgili  Newayajin  okurları,  bu  yazıyla ufacıkta  olsa  bir  gülümseme  yaratmaktı  amacım,  tüm hüzünlere  inat.  Umarım  keyf  alarak  okursunuz. 

Roza  gibi  umutlu,  yaşam  sevinciyle  dolu  olmanız dileğiyle. 

vildan.  dirik@freenet.  de 
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Şiddetin  Dayandığı  Kapı; 

Kadın”-!- 


Araştırmalara  katılanların  yüzde  56'sı  kadının  suçlu  olduğu görüşüne  sahip.  Peki  neden  kadın  her  koşul  altında  suçlu 

oluyor? 


Bu  noktada  kadında  mazoşist  eğilimler  hangi  boyutta  sorusu  da  akla gelmiyor  değil.  Yapılan  araştırmalara göre  ise  erkekte  sadizim,  kadında  da mazoşist  eğilimler  görülmekte.  Kadındaki  mazoşist  eğilimlerin  tarihsel gerçeğiyle  bağlantıları  var.  Beşbin yıldır  maruz  kaldığı  ikinci  cins  muamelesinin  bir  psikolojik  yansıması olduğunu  söylemek  pekte  yanlış  ol¬ 


nedenler  tek  tek  ele  alınmadan  ve çözülmeden  sorunun  çözülmeyeceği de  bir  gerçektir.  Yapılan  araştırmada da  ortaya  çıktığı  gibi  şiddet  uygulayan  erkeklerin  önemli  bir  bölümü yüksek  lisans  mezunu.  Demek  ki şiddetin  yalnızca  eğitimle  bağı  yoktur. 

Toplumsal  alt  üst  oluş  dönemlerinde  ortaya  çıkan  ekonomik,  kültü¬ 


Kadın  sorunu  denilince akla  kadının  karşılaştığı şiddet,  taciz,  tecavüz, gelenek  ve  göreneklerin  zorlamaları  geliyor. 
Basma  en  fazla  yansıyan  bu  sorunlar yaşanan  gerçeği  ifade  ederken,  kadın gündeminin  yalnız  bu  konularla  sınırlı  kalmasına  da  yol  açıyor.  2005  yılında  kadının  sorunun  temeline  kadına  yönelik  gelişen  şiddet  yerleşti. 
Kadın  ve  şiddet  denilince,  töre  gereği  vurulan  kadın,  aile  içi  şiddet  kısaca  fiziksel  şiddet  akla  gelir  oldu.  Kadının  maruz  kaldığı  şiddet  yalnız  bununla  sınırlı  mıdır.^ 

Kadına  yönelik  şiddet,  yaşam döngüsü  içinde  ele  alındığında,  çok eskilere  dayandığı  görülür.  Aile  içinde  sahip  olunacak  çocuğun  cinsiyetinin  kız  çocuklar  aleyhine  belirlenmesi,  kız  bebeklerin  öldürülmesi, kız  çocuklarının  cinsel  istismarı,  dövülmesi,  çeyiz,  başlık  parası,  namus cinayetleri,  flörtte  şiddet,  evlilikte hırpalanma,  dayak  tecavüz,  ekonomik  ve  psikolojik  baskı  ve  cinsel  organlara  zarar  verici  uygulamalar,  işyerinde  ve  diğer  kurumlarda  cinsel ve  psikolojik  şiddet,  kadın  ticareti, fahişeliğe  zorlama,  yaşlılıkta  fiziksel, cinsel  ve  psikolojik  saldırıya  uğrama, cinayete  kurban  gitme  şeklinde  gerçekleşmektedir. 

Kadının  İnsan  Hakları  Projesi'nin (KİHP)  bilgilerine  göre,  kadına  karşı uygulanan  şiddet  türleri  şöyle  sıralanıyor... 

Fiziksel  şiddet:  Tokat,  tekme, yumruk,  dayak  atmak,  bıçak,  silah gibi  aletlerle  saldırmak. 

Duygusal  şiddet:  Kadını  küçümsemek,  kendisine  özgüvenini  yitirmesine  yol  açmak,  aşağılayıcı  sözler söylemek,  kendisini  ruh  hastası  olarak  görmesini  sağlamak,  yemeği  yere dökmek,  eşyaları  kırmak  gibi. 

Ekonomik  şiddet:  Kadının  çalışmasına  izin  vermemek,  harçlık  vermemek  ya  da  kısıtlamak,  kadının  parasını  elinden  almak,  ailenin  geliri konusunda  bilgi  vermemek. 

Cinsel  şiddet:  Kadını  istemediği cinsel  davranışlara  zorlamak,  tecavüz etmek  gibi. 

Tehdit  etmek:  Dayak  ya  da ölümle  tehdit,  terk  etme  tehdidi,  intiharla  tehdit. 

Çocuğu  kullanma:  Kadının  çocuklar  konusunda  kendini  suçlu  hissetmesine  yol  açmak,  çocuklarını 


kullanarak  tehdit  edici  mesajlar  yollamak  gibi. 

İzole  etmek: 

Kadının  hareket özgürlüğünü  kısıtlamak,  ailesi ya  da  arkadaşlarıyla  görüşmesi¬ ne  izin  vermemek,  sık  sık kıskançlık  nedeniyle  kavga  çıkarmak.  KİHP'nin  vardığı  sonuçlar  kadın  karşılaştığı  şiddetin  çok  boyutlu olduğunu  gösteriyor. 

Fiziksel  şiddet 

Kadının  her  an  maruz  kaldığı  şiddet  biçimidir. 

Türkiye'de  yapılan  araştırmalar evli  her  üç  kadından  en  az  birinin kocası  tarafından  fiziksel  şiddete  uğradığını  belirledi.  Bu  da  en  az  4  milyon  evli  kadının  eşi  tarafından  dövüldüğünü  gösteriyor.  Başbakanlık Aile  Araştırma  Kurumu'nun  araştırmasına  göre  ise,  Türkiye'de  her  100 
aileden  34'ünde  kadınlar  fiziksel  şiddete  maruz  kalıyor.  Araştırmaya  katılan  kadın  ve  erkeklerin  yüzde  56'si, 'kadını'  hiçbir  gerekçe  olmaksızın, her  şart  altında  suçlu  olarak  değerlendirirken,  yüzde  34'ü  şiddet  olaylarında  suçlunun  taciz  eden  taraf  olduğuna  inanıyor. 

Kadın  mazoşist  midir.f^ 

Araştırmalara  katılanların  yüzde 56'sı  kadının  suçlu  olduğu  görüşüne sahip.  Peki  neden  kadın  her  koşul altında  suçlu  oluyor.^  Geçen  yıl  Rusya'da  yapılan  bir  araştırmaya  göre  ise, kadınlar  kendisine  yönelik  şiddeti gerekli  gördükleri  ortaya  çıkmıştı. 
Yalnız  Rusya'da  değil,  diğer  bir  çok ülkede  de  kadınların  bir  kısmı  gördükleri  şiddetin  kaynağı  olarak  kendisini  göstermektedir.  "Erkeğimdir döver  ama  sever.  Benim  bir  hatam olmasa  beni  neden  dövsün  ki..  Bir şey  olmaz  canı  bir  şeye  sıkılmıştı,  sıkıntısını  benden  çıkarıyor"  gibi  ifadeler  kullanan  bu  kadınlar  eşleri  tarafından  karşılaştıkları  şiddeti  meşru görmekteler.  Elbette  bu  görüş  kendiliğinden  ortaya  çıkmadı.  Hiçbir varlık  kendisine  yönelik  gelişen  şiddeti  meşru  görmez. 


mayacaktır.  Sürekli  kendisini  ikinci bir  cins  olarak  ele  alan  kadın,  zamanla  erkek  tarafından  karşılaştığı  şiddeti  de  meşru  görmeye  başlar.  Bunda en  önemli  etken  elbette  ki  bilinç  yetersizliği  oluyor.  Bilinçli  bir  kadın, sağlıklı  bir  aile  ortamında  şiddetin ilişkinin  bozulmasına  yol  açabileceği gibi,  ruhsal  açıdan  da  tahribatlar  yaratacağı  bilinir.  Ve  kendisine  yönelik şiddetin  aile  kurumuna  yönelik  olduğunu  algılar  ve  bunun  önüne  geçer. 

Özünde  erkeğin  şiddetini  meşru gören  anlayışın  altında  da  büyük  bir çözümsüzlük  yatar.  Aile  kurumumu koruyayım  mantığının  bir  sonucu  gelişen  bu  tutum  zamanla  tersine  de dönebilir.  Erkeğin  uyguladığı  şiddeti görmezden  gelmek,  zamanla  aile  ortamında  daha  da  farklı  sorunlara  yol açmaktadır.  En  azında  böylesi  bir  aile  ortamında  büyüyen  bir  çocuğun sağlıklı  olması  beklenemez.  Demek ki  bu  kadın  kesimi  bir  şeyleri  koruma  mantığıyla  hareket  ederken,  korumak  istediği  şeyi  farkında  olmadan zarar  veriyor. 

Şiddetin  eğitimle  bağlantısı  yok. 

Türkiye'de  yapılan  araştırma, toplumda  işsiz  ve  iş  güvencesi  olmayan  kesimlerde  şiddet  potansiyelinin yüksek  olduğunu  saptarken,  işportacılık  ve  gündelik  işlerde  çalışanların en  yüksek  şiddet  eğilimine  sahip  erkekler  olduğunu  gösteriyor.  İstanbul Barosu'nca  yapılan  bir  araştırma  ise şiddet  uygulayanların  yüzde  89'unun erkekler  olduğunu,  aile  içi  şiddetin yüzde  77.68'inin  eşe  yönelik  yapıldığını  ve  şiddet  uygulayanların  yüzde 
45 'i  ile  şiddete  maruz  kalanların  yüzde  44'ünü  lise  ve  üniversite  mezunlarının  oluşturduğu  ortaya  çıktı. 

Şiddetin  kaynağını  saptamak önemlidir.  Şiddeti  ortaya  çıkaran ekonomik  kültürel  siyasal  ve  sosyal 


rel,  sosyal  ve  siyasal  sorunlar  direk bireyi  etkiliyor.  Etkilenen  birey  etkilenen  toplum,  etkilenen  kadın  ve gelecek  nesil  olan  çocuklar  oluyor. 

Şiddeti  kanun  ve  yasalar  tek 

başına  engelleyemez. 

Rakamlar  aile  içinde  yaşanan  şiddet  olaylarının  son  dört  yılda  arttığını gösterdi.  Verilere  göre,  2001  yılından bu  yana  20  bin  694  evde  aile  içi  şiddete  rastlandı.  Şiddete  maruz  kalanlardan  13'ü  yaşamını  yitirirken,  10 
bin  99  kişi  de  yaralandı. 

•  2001  yılında  4  bin  586  ailede şiddet  sonucu  2  ölüm,  2  bin  836  yaralanma  yaşandı 

•  2002  yılında  5  bin  142  ailede şiddet  sonucu  4  ölüm,  3  bin  150  yaralanma  yaşandı 

•  2003  yılında  5  bin  682  ailede şiddet  sonucu  2  ölüm,  3  bin  529  yaralanma  yaşandı 

•  2004  yılında  5  bin  284  ailede şiddet  sonucu  5  ölüm,  3  bin  548  yaralanma  yaşandı 

Türkiye,  aile  içi  şiddeti  önleme¬ ye  yönelik  Birleşmiş  Milletler  Kadınlara  Karşı  Her  Türlü  Ayrımcılığın Önlenmesi  Sözleşmesi'ni  (CE- 
DAW)  de  kabul  ettiği  1985  yılından 


bu  yana  uyguluyor.  Avrupa  Birliği'ne uyum  sürecinde  Türk  Medeni  Yasası'nda  ve  Türk  Ceza  Yasası'nda  değişiklikler  yapıldı.  Buna  rağmen  Türkiye'de  2004  yılında  5  bin  284  ailede şiddet  sonucu  5  ölüm,  3  bin  548  yaralanma  yaşandı.  Demek  ki  karar,  yasa çıkarmak  ve  uygulamaya  koymak  da yeterli  değil.  Şiddetin  dayandığı  kapı kadın,  çocuklar  ve  gençler  olmakta. 
En  fazla  zarar  gören  bu  kesim  toplumların  temel  direği  oluyor.  Temel direği  hırpalanan  bir  toplumun  nereye  gideceğini  tahmin  etmek  zor  olmasa  gerek. 

Kadının  karşılaştığı  diğer  şiddet biçimlerini  incelemeye  devam  edelim. 

Duygusal  şiddet: 

Duyguların  ve  duygusal  ihtiyaçların,  karşı  tarafa  baskı  uygulayabilmek için  tutarlı  bir  şekilde  istismar  edilmesi,  bir  yaptırım  ve  tehdit  aracı  olarak  kullanılmasıdır.  Sevgi,  şefkat,  ilgi, onay,  destek  gibi  duygu  ve  duygusal ihtiyaçların  göz  ardı  edilmesi,  küçümsenmesi,  inkar  edilmesi  bunlara örnektir.  Yine  söz  ve  hareketlerin  düzenli  bir  şekilde  korkutma,  sindirme, cezalandırma  ve  kontrol  etme  aracı olarak  kullanılmasıdır.  Kişinin  değer verdiği  konularda  sistematik  olarak çok  ağır  hakaret  ve  sözler  söylemek, güven  sarsmak,  küçük  düşürücü  adlar  takmak,  sık  sık  olumsuz  şekilde eleştirmek  ve  alay  etmek  örnekler arasında  sayılabilir. 

Fiziksel  veya  cinsel  şiddetle  birlikte  duygusal  şiddet  tek  başına  da görülebilmektedir.  Çoğunlukla  aşağılama,  bağırma,  yetersiz  olduğunu söyleme,  hiçbir  şey  beceremediğini, çocuklarına  bakamadığını  söyleme, patolojik  düzeyde  kıskançlık,  korkutma,  gizliliği  bozma,  batıl  inançlar  veya  paranoya  düzeyinde  inanmama, ne  yaptığını  araştırma  şeklinde  de kendini  gösterir.  Kadının  maruz  kaldığı  fiziksel  şiddete  yönelik  araştırmalar  yapılmıştır.  Lâkin  kadının  maruz  kaldığı  duygusal  şiddet  yeterince araştırılmamıştır.  Fakat  fiziksel  şiddet  açık  iken,  duygusal  şiddet  daha fazla  gizlidir.  Dolayısıyla  etkilerinin daha  fazla  olması  da  kaçınılmazdır. 
Sürekli  aşağılanan,  küçümsenen  bir birey  elbette  kendisine  saygısını  ve güvenini  yitirecektir.  Kendisiyle  çelişecektir.  Böylesi  bir  kadının  sağlıklı bir  yaşam  sürdürmesi  ise  zor  olur. 


Avaşin  Çağlayan 
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Komalen  Ciwan;  "Kürdüz  Ama 


on  süreçte  Türkiye'de bir  çok  kesimin  katılımıyla  gerçekleşen  kimlik tartışmalarına  gençlerde katıldı.  Komalen  Ciwan Koordinasyon  üyesi  Baz  Mordem Jiyan  bu  tartışmaları  gençlik  cephesinden  değerlendirerek,  Kürt ama  Türkiyeli  olduklarını  belirtti. 

Komalen  Ciwan  Koordinasyon üyesi  Baz  Mordem  Jiyan,  son  süreçte  Türkiye'de  gelişen  kimlik tartışmalarını  ajansımıza  değerlendirdi.  Mordem  Jiyan  özellikle 


Şemdinli  olayları  sonrası  gündemleşen  bu  tartışmaların  alt  yapısının Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'm  yıllarca  Kürt  sorununun  çözümüne  yönelik  geliştirdiği  çözüm önerilerinden  kaynaklandığını  belirtti.  Ayrıca  Mordem  Jiyan,  Öcalan'm  çözüm  önerisinin  ilkel  Kürd milliyetçiliğinden  uzak,  bağımsız, özgür  Kürd'ün  kendi  öz  yönetimi¬ ne  dayanarak,  bağımsız  bir  irade olarak  kendini  örgütlemeyi  esas aldığının  vurgusunu  yaptı.  Yürütülen  tartışmaları  bir  yönüyle  olumlu  bulduklarını  ve  anayasal  vatan- 


Türkiyeliyiz" 


“Gençliğin  talepleri  somut  olmalı, Kürdistan  gençliği kendi  eylem  ve  talepleriyle  bunu  ifade  etmelidir. 
Kimliğimiz  Önderliğimiz  ile  kurduğumuz  bağdır. 


daşhk  çerçevesinde  sorunun  çözülebilineceğini,  bunun  için  de  gerekli  düzenlemelerin  yapılması gereğini  belirten  Jiyan;  "tartışmalarda  bir  kandırmaca  da  var,  anayasal  vatandaşlık  temelinde  bu  sorun  çözülsün  deniyor,  ama  temel sorun  zaten  anayasadadır.  Türkiye Cumhuriyeti  içerisinde  yaşayan tüm  etnik  kesimleri  Türk  ilan ederek  Anadolu'nun  zenginlikleri karartılmıştır.  Bu  anayasa  bazı  reform  ve  rötuşlarla  düzeltilebilinecek  bir  anayasa  değildir.  Hükümet tartışmalarında  samimiyse  önce bunu  tartışmalı  ve  anayasanın  değişimini  birinci  elden  gündeme  almalı.  Biz  Kürtler  anayasanın  değiştirilmesini  talep  ediyor  ve  toprak  bütünlüğü,  üniter  devlet  yapısına  saygılıyız.  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşlığını  bir  üst  kimlik olarak  sahipleniyoruz.  Bunun  ko¬ 


şuluda  Kürtlerin  kültürel,  sosyal, ekonomik,  eğitim  vb.  hakları  tanınmalı.  Bizler  Kürdüz  ama  Türkiyeliyiz  de  "  dedi. 

"Gençliğin  Talepleri  Somut 
Olmalı" 

Yapılan  tartışmaların  çok  elit kaldığına  da  değinen  Mordem  Jiyan,  Kürt  gençlerinin  bu  tartışmaların  somutlaştırılması  için  aktif demokratik  eylemselliklerle  katılım  sağlaması  gerektiğini  belirterek  şunları  söyledi;  "  gençliğin  talepleri  somut  olmalı,  Kürdistan gençliği  kendi  eylem  ve  talepleriyle  bunu  ifade  etmelidir.  Kimliğimiz  Önderliğimiz  ile  kurduğumuz  bağdır.  Sorunu  tanıyoruz  ama PKK'siz  ve  Öcalan'sız  çözelim  deniliyor.  Bu  sorunun  gündemleşmesi  bile  PKK  mücadelesi  ile  ol¬ 


muştur.  Apocu  gençlik  özgür 
Kürdü  yaratan  Öcalan'sız  bir  çözümü  asla  kabul  etmeyecektir. 
Kürdün  özgürlüğü  adına  sorun  çözülecekse  Kürdün  ideolojik,  felsefi,  teorik,  politik,  örgütsel  formülasyonu  ortaya  koyan  Önder  Apo ile  çözülecektir." 

Türkiye'de  savaş  rantçısı  bir çok  kesim  ve  çetenin  olduğunu, Şemdinli  olaylarının  da  birkez  daha  bu  gerçekliği  onayladığını  söyleyen  Mordem  Jiyan,  "  gençlik kendisini  ve  halkını  bu  savaş  rantçısı  kesimlere  karşı  koruyabilecek bir  örgütlülüğe  kavuşturmalıdır. 
Çetelere  karşı  ve  her  türden  provakatif  girişimlere  karşı  duyarlı  olmalıdır"  diye  konuştu. 


Mustafa  Karatay/ANF/Kandil 


Urmiye  Univeristesi'nde 

Kürt  şiir  gecesi 


Doğu  Kürdistan'm  Urmiye  kenti  üniversitesinde  1200  öğrencinin  katıldığı  Kürt  şiir  gecesi  düzenlendi.  Barış çağrısının  yapıldığı  ve  Öcalan  lehine  sık  sık sloganların  atıldığı  gece,  görevlilerin  tüm müdahalelerine  rağmen  çoşkulu  şekilde  son buldu. 

Urmiye  üniveristesinde  okuyan  öğrenciler Kürt  şiir  gecesinde  bir  araya  geldi.  Barış  ve kardeşilik  çağrısının  yapıldığı  gece  üniversite bünyesindeki  Kürt  kültür  birimi  Ronahi  tarafından  organize  edildi. 

1200  öğrencinin  katıldığı  etkinlikte  panolara  asılan  "Dilimiz  kimliğimizdir",  "Kadın  özgürlüğü  toplumun  özgürlüğüdür",  "En  büyük sevgi  hayatın  gerçekliğini  tanıyandır",  "Ya  zafer,  ya  zafer"  gibi  yazılar  dikkat  çekti. 

Gecede  gençlerin  sık  sık  "Biji  Serok  Apo" 


Urmiye  üniveristesinde okuyan  öğrenciler  Kürt 
Şiir  gecesinde  bir  araya geldi.  Gecede  barış  ve kardeşilik  çağrısının yapıldı. 

şeklinde  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan lehine  slogan  atması,  üniveriste  görevlilerin tepki  göstermesine  neden  oldu.  Görevlilerin Ronahi  yetkililerine  yaptığı  tüm  baskılara rağmen  gençler,  gecenin  sonuna  kadar  sloganlarını  atmaya  devam  ettiler. 

"Seni  Bekliyoruz  APO" 

Horasanlı  bir  gencin  Kürtçe  ve  Farsça okuduğu  ve  "Seni  bekliyoruz  Apo"  şeklinde son  bulan  2  şiir  gençlerin  çoşkusunun  daha da  artmasına  yol  açtı.  Gece  geç  saatlere  kadar etkinlikte  müzik  bölümünde  Peşew  ve  Raperin  müzik  grupları  sahneye  çıktı. 

Gecede  ayrıca  Hero,  Pedram  Moyînî,  Cemîl  Rostemî,  Gûlale  Elewî,  Samrend  Kerîmî, Arman  Letîfî,  Hesen  Kerîmî,  Gelawej  Şocayî,  Behnam  Yonisî,  Ebbas  Melekî  Ilamî, Diler  Barxoda,  Hûsen  Lotfî,  Kawe  Rûhanî , Ferşîd  Tilûyî  Xorasanî  ,  Hero  Memarî,  Seid Qazî,  Xûsrew  Pûr  Xizir  ve  Leyla  Kome  Kirmaşanî  şiirlerini  sundular. 

Kürt  öykü  yazarı  Mihemed  Remezanî'nin de  kısa  bir  öyküsünü  okuduğu  gecede,  Kürt sanatçılarının  yaşamlarını  konu  alan  ve  Kawe Melazade  tarafından  hazırlanan  sinevizyon  ilgiyle  izlendi.  Her  hangi  bir  olayın  yaşanmadığı  gecede  barış  ve  kardeşlik  çağrısı  yapıldı. 


•  • 

Üniversiteye  Başlayan 
Kadın  Öğrencilerin 
Sayısı  Düşüyor 


Federal  İstatistik  Dairesinin  yıllık  raporuna  göre  Almanya'da  üniversite  öğrenimine  başlayan  kadın  öğrencilerin  sayısında  düşüş  yaşanıyor.  Aynı  zamanda  genel kadın  öğrencilerin  sayısında  ufak  bir  artış  söz konusu.  Yeni  kaydolan  kadınların  sayısı  düşerken,  üniversite  öğrenimlerini  tamamlayan kadınların  oranı  ise  yükselmektedir. 

Almanya  Federal  İstatistik  Dairesi  yayınladığı  ve  en  son  1 1  Kasım  tarihinde  güncelleştirilen  yıllık  raporunda  üniversite  okuyan kadınların  durumuna  da  yer  veriyor.  Sunulan verilere  göre  kadın  üniversitelilerin  oranı 
2003  ve  2004  yılında  yüzde  47,4  iken,  bu  sene  yüzde  47,7'ye  çıktı.  Fakat  kış  sömestresi- ne  kayıt  yaptıran  kadınların  sayısında  düşüş var.  2003  yılında  üniversiteye  başlayanların yüzde  50,6'sı  ile  yarısından  fazlası  kadın iken,  bu  rakam  2004  yılında  yüzde  48,2'ye düşmüştü.  Bu  yıl  yüksek  okulu  öğrenimleri¬ ne  başlayan  kadınların  oranı  ise  yüzde 48,8’dir. 

Aynı  zamanda  öğrenimlerini  tamamlayan kadın  öğrencilerin  oranı  erkek  öğrencilere göre  yükseliyor.  2003  yılında  üniversiteyi  bitirenlerin  yüzde  47'si  kadın  iken,  söz  konusu rakam  bu  yıl  yüzde  49,2'ye  ulaştı. 


Üniversiteye  yeni başlayan kadınların sayısı  düşerken, üniversite öğrenimlerini tamamlayan kadınların  oranı ise  yükseliyor. 


İstatistik  Dairesinin  rakamlarında  da  görüldüğü  gibi,  Almanya'da  yüksek  okul  okuyan  öğrencilerin  yarısından  fazlası  erkeklerden  oluşuyor.  Bu  yıl  üniversiteye  kayıt  olan öğrencilerin  çoğunluğunu  yine  erkek oluşturuyor.  Yeni  kayıt  olan  kadın  öğrencilerin  oranının  düşmesi  ve  öğrenimlerini  tamamlayan  kadınların  sayısının  yükselmesi, önümüzdeki  yıllarda  aynı  gidişatın  sürmesi durumunda,  kadın  öğrencilerin  okuma oranının  düşüceği  tahmin  edilmekte.  Oysa  ki Almanya'da  üniversite  yasasında  kadın  öğrencilerin  desteklenmesi  öngörülüyor.  Sözkonusu  yasanın  kırk  birinci  maddesi  şöyle: "Üniversitenin  bütün  organları  ve  bütün  üniversite  çalışma  alanlarında  kadın  ve  erkekler arasında  dengeli  bir  rakama  ulaşmayı  esas  almalıdır.  Uygun  önlemlerle,  özellikle  de  bir kadın  destekleme  planının  çıkarılması  ve  uygulanması  ile  bu  hedefe  ulaşılması  için  çaba gösterilmeli." 

Bundan  dolayı  Almanya'da  bulunan  üniversiteler  kadın  destekleme  programlarını  çıkarıp,  kadın  kotası  gibi  değişik  tedbirler  alacaklar.. 


ANF/  Urmiye 


Zine  Zedan/  Almanya 


Ocak  2006 


Ocak  2006 
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Yeni  yilda  kabin  dayanişmasini 

G  üçlendirelim! 


2005 yılını  çok  zorlu  ve 

mücadeleyle  dolu  bir  yıl olarak  geride  bıraktık. 
Uzun  yıllardır  özgürlük mücadelesi  yürüten  bir halkın  mensubu  olarak,  halkımız  ve kadınımız  için  çok  önemli gelişmeler  yaşadı.  21.  yüzyılın kadının  yüzyılı  olacağı  özgürlük Önderimiz  Başkan  APO  tarafından yapılan  bir  belirlemeydi.  Kadın hareketi  olarak  biz  bu  perspektifi ne  kadar  anladığımızı  ve pratikleştirdiğimizi  ancak  kısa  süreci  değerlendirerek  anlaya  biliriz. 

2000  yıllarında  yürütülen  kadın 
eksenli  mücadele  dünyanın  birçok alanlarında  yeni  modelleri  açığa  çıkmaktadır.  Kadın  hareketlerinin  kapsamlarına,  hareket  çizgilerine,  duruşlarına  baktığımızda  -az  da  olsa  - 
20.  yüzyıla  oranla  mücadeleye  gebe olduğunu  ve  mücadeleyle  dolu  bir sürecin  başlangıcı  olduğunu  görmek mümkün.  Geçmiş  yıllara  baktığımızda  bir  çok  aktiviteler  ve  bu  konuya  ilişkin  değerlendirmeler  yapıldığını  gördük.  Kadın  katliamlarına karşı  yapılan  yürüyüşler,  yine  töre cinayetlerine  karşı  yapılan  eylemlerle  geçen  bir  yıl  oldu.  Yine  Kürdistan’da,  Türkiye’de  kadını  en  çok zorlayan,  kadının  katledilmesine  sebep  olan  konu,  kadının  halen  bile kaba  namus  anlayışıyla  ele  ahnmasıydı.  Fiziğinin,  düşüncesinin,  iradesinin  bir  bürünen  gasp  edildiği nokta  namus  olgusunda  gelip  düğümlenmekte.  Yani  kadın  başkası¬ nın  malıdır,  mülküdür.  Bu  konuda istediği  zaman  katleden  ve  bunun¬ da  adını  sevgi  koyan  erkek  egemenlikli  zihniyet  halen  varlığını  korumaktadır.  Bu  anlamda  yaşadığımız coğrafyada  buna  karşı  çeşitli  organizasyonların  ve  etkinliklerin  geliştirdiği  bir  yılı  geride  bıraktık. 

Şüphesiz  Kürdistan  Özgür  Kadın 


Hareketi,  strateji,  kurtuluş  ideolojisi ve  özgün  örgütlenme  tarzıyla  kadınlar  için  her  zaman  bir  yaşam  güvencesi  oldu.  Tabii  ki  hareketimizin  de ısrarlı  çizgisine  rağmen  yaşadığı  en büyük  sorun;  toplumdaki  kadınla bütünleşme,  iradesi  haline  gelme  ve gücünü  açığa  çıkarma  pratiğinde  çıkan  yetersizlik  olmuştur.  Toplumda yaşayan  kadınların  sorunlarını  çözemiyorsak,  uğradığı  baskı  ve  şiddet karşısında  tavır  belirleyemiyorsak, bu  temel  bir  sorundur.  Bu  noktada geçen  bir  yıl  içerisinde  bir  çok  konuyu  tartıştık.  En  son  şu  gerçekliği çok  iyi  gördük:  günlük  olarak  yaşam içinde  çıkan  sorunlarını  çözmek için,  “balığı  yedirmek  değil,  onu tutmasını  öğretmek  gerekir”  sözün¬ 


den  de  anlaşılacağı  gibi  toplumsal gücü  açığa  çıkarmalıyız. 

Bu  anlamda  yeniden  yapılanma çalışmalarımızda  temel  aldığımız konu,  toplumsal  yaşam  içerisinde öncülük  misyonunu  açığa  çıkarma olmuştur.  YJA,  kadınların  kurtuluş silahıdır.  YJA  kadının  pratikleştirme sahası  olmalıdır.  Özellikle  dünya genelinde  yaşanılan  kadın  sorunları, halen  özgün  örgütlülüklerinin  istenilen  düzeye  gelmediğin  göstermektedir.  Yürüttükleri  mücadelelerinde  sisteme  alternatif  oluşturmada yetersiz  kalınmıştır.  Günlük  olarak yaşanılan  töre  cinayetlerine,  namus cinayetlerine  karşı  yılda  sadece  bir 
8  Mart’a  yada  25  Kasım  da  yapılan 
organizasyonlar  yada  üç  dört  yılda 


bir  yapılan  kadın  yürüyüşü  yeterli olmamaktadır.  Bütün  bunların  yetersiz  olduğunu,  kadın  sorunlarını çözemediğini  yaşanan  pratiklerden daha  iyi  anlamaktayız.  Bu  konuda yaşanan  temel  sorun  kimlik  bilincinin  yeterli  kadar  oturmamasıdır. 
Kadın  özgürlük  mücadelesinin  temelini  oluşturan  kadın  cins  bilinci yeteri  kadar  kadın  açısından  içselleştirilen  bir  durum  olmadı.  Bu  anlamda  bir  kadın  her  şeyden  önce kendi  kişiliklerindeki  yetersizlikle¬ re  isyan  etmesi  gerekir.  Kadında oluşacak  bu  isyanla  açığa  çıkacak örgütlülük,  alternatif  yaşamın  dokusu  olacaktır.  Bu  dokuyla  ancak  ulaşmak  istediğimiz  Demokratik  Ekolojik  Cinsiyetçi  topluma  ulaşabiliriz. 


Toplumdaki  her  bireyin  kadın sorunu  eğilmesi  lazım.  Bu  gün  eğer bir  Van’daki,  Bağdat’taki,  Karadeniz’deki,  Almanya’daki  kadının  sorunu,  Afrika’daki  bir  kadının  sorunu olarak  ele  alınıyorsa,  kadın  bütünleşmesinde  bir  adım  atılmış  demektir.  Bundan  hareketle  kadın  mücadelesi  üstten,  tavandan  değil,  taban¬ dan  gelişme  göstermelidir.  Yapılan bir  çok  istatistik  sonuç  bile  Afrika’¬ da  ve  İsveç’te  yaşayan  kadınların sorunlarının  aynı  olduğunu  bize gösterdi.  Yine  Almanya’da  kadına uygulanan  taciz  ve  tecavüz,  Kürdistan’da  yaşanılandan  farkı  olmadığını görmekteyiz.  Bunun  içerisinde  namus  cinayetlerine,  başlık  paralarına karşı  ortak  tavır  almak  lazım.  Kadın hukuku  bu  anlamda  geliştirilmelidir.  Kadın  mahkemeleri  kurulmalıdır.  Kadınlar  her  alanda  tavrını  koymalıdır.  Eğer  bir  yerde  bir  kadın recm  ediliyorsa,  taşlanıyorsa,  satılıyorsa  kadın  için  bunlar  mücadele gerekçesi  olmalıdır.  Bunlar  hükümetlere  dayatılmak,  bunu  yapmayan  hükümetlere  karşı  kadınlar  ortak  tavır  içinde  olmalıdır. 

Bir  direniş  ve  mücadele  ivmesi olarak  herkes  mutlaka  bir  şey  yapmalıdır.  Bu  konuda  kadın  mücadelesi  yeni  başlamış  bir  mücadeledir. 
Kadınların  çok  ciddi  kendisini  tanımaya  ve  tanımlamaya  ihtiyacı  vardır.  2005  yılı  bu  anlamıyla  bir  hazırlık  yılı  oldu.  Kadınlar  21. yy.  neler yapmaları  gerektiği  noktasında  kendilerini  yeniden  yapılandırdılar. 

Kürt  kadın  hareketi  açısından  da bunu  söyleyebiliriz.  2006  baharıyla devam  eden  mücadelemiz  yeni  bir toplumsal  mücadelenin  adım  adım gelişmesi  olmalıdır. 


Sozdar  Avesta 
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Kadının  özgürlüğünde  atılması gereken  ilk  adım,  kadını  öz eylem  gücü  haline  getirmektir 


Siyasal  acımasızlığın,  çözümsüzlüğün  belirlediği sosyal  trajediyi  en  çok  kadın  gerçeğinde  gözlemlemek  mümkündür.  Beş  bin  yıllık  bir  devlet  ve hiyerarşik  geleneğin  tutsağı  olarak, günümüzde  kadın  olmaktan  zor olan  başka  bir  yaşam  düşünülemez. 
Zorluk  sadece  gelenekten  kaynaklanmıyor.  Avrupa  uygarlığının  ürettiği  kadınsı  değerler  de  en  az  dogmatik  gelenek  kadar  tahrip  edicidir.  Pornoya  vardırılmış  bir  kültürle kapkara  çarşafa  büründürülmüş  kadına  yönelik  kültür  arasında  dehşe¬ te  düşen  kadın,  gerçekten  en  büyük  şaşkın  durumundadır. 

Ortadoğu  kadını  devletten  daha eski  yapay  bir  figürdür.  Kadın  olmanın  tüm  erdemleri  tersine  çevrilmiştir.  Gurur  duyulabilecek,  paylaşılabilecek  nesi  varsa  ahlaki  yasanın tahakkümü  altındadır.  Dinsel  geleneğin  kendisi  olmaktan  çıkardığı erkeğin  en  değerli  mülkü  haline getirdiği  kadın  için  tek  etkinlik,  erkeğinin  isteklerine  mutlak  uyum¬ 


dur.  Bir  devlet  için  imparator  neyse,  genelde  erkek  ve  özel  olarak  koca  kadın  için  odur.  Kadınla  ortak karar,  uzlaşma  erkekliğin  lügatmda ayıp  kaçar.  Kocasına  en  çok  ve  hiç ilke  tanımayan  bağlılık  en  yüce  erdem  olarak  ahlakta  ifadesini  bulur. 
Kendisinin  bir  bedeni  ve  ruhu  olduğunu  özgürce  savunabilecek  konumdan  uzaktır.  Siyasi,  ekonomik ve  sosyal  dokularca  o  denli  zayıf  kılınmış  ve  dışlanmıştır  ki,  kendine kölece  bağlanabilecek  bir  erkeği  bile  dört  gözle  arar.  Yalnız,  ölümden beter  kılınmıştır.  Hemcinsleri  de kendisi  gibi  olduğu  için  kendilerini anlayabilecek,  gerçekten  insanca yaşam  için  umut  verecek  birileri yok  gibidir.  Bu  kültürel  kuşatılmışlık  gerçeği  kadını  sürekli  teslimiye¬ te  zorlar.  Ne  kadar  dirense  de,  intiharı  düşünmedikçe  kırılması  kesindir.  Ondan  sonra  kadmsıhğm  bütün düşkünce  modları  takınılır.  Her  tarafına  bu  modlardan  bir  işaret  çakılır.  Kadınlık  gerçekten  en  zor  zanaattır.  Bekarlık  süreci  aç  kurtlar  sof¬ 


rasında  bir  meze  gibi  geçerken, analık  süreci  çok  sayıda  doğumun bitmez  acıları  ile  geçer.  Her  çocuk büyütme  gerçek  bir  işkenceye  dönüşür.  Ayrıca  çocuğu  için  hiç  umut vaat  etmeyen  bir  dünya  hep  hayallerini  kırar.  Acılar  üzerine  acılar  eklenir.  Ortadoğu’da  kadının  toplumsal  statüsü  en  zalim  uygulamaların başında  gelir.  Halkların  köleliğinin benzeri  öncelikle  kadında  gerçekleştirilir. 

Kadın  gerçekliğinin  büyük  oran¬ da  toplumsal  gerçekliği  belirlediği doğru  bir  önermedir.  Ortadoğu  toplumundaki  aşırı  erkeksilik  ile  kadınsılık  diyalektik  bir  ikilemdir.  Bu ilişki  tarzından  erkeğe  dönen  karşı özellikler  kof  egemen  erkekliktir. 
İktidarın  erkeğe  uyguladığı  egemenliği,  erkek  kadına,  kadın  da  çocuklara  yansıtır.  Dolayısıyla  tepeden  tabana  doğru  egemenliğin  geçirgenliği  tamamlanır.  Kadının  kölelik  düzeyi  bu  mekanizmada  en olumsuz  koşulu  sürekli  üretmekte, yani  toplumun  kölelik  düzeyini  ge¬ 


liştirmektedir.  Böylelikle  doğan  kadınsı  toplumu  en  üstteki  iktidar  kayışı  kolayca  yönetebilmektedir.  Kadın  iradesi  dışında  en  büyük  zulmü yaşadığı  halde,  topluma  da  daha fazlasını  yaşatmanın  aracı  kılınmaktadır.  Ortadoğu’yu  dıştan  teslimiye¬ te  zorlayan  ilişkiler  kadar,  içten  kadına  dayatılan  ilişkilerle  zorlandığı açıktır.  Kadının  özgürlük  eylemine dayanmayan  hiçbir  hareketin  özlü ve  kalıcı  özgür  topluma  götürme şansı  bu  nedenlerle  sınırlıdır.  Önce iktidar,  sosyalizm,  ulusal  kurtuluş vs  gibi  yaklaşımların  özleneni  verememesi  de  bu  gerçeklikle  bağlantılıdır.  Kadının  özgürlük  çalışması, cinsiyet  eşitliğini  çok  aşan  genel demokratik,  insan  hakları,  çevre, toplumsal  eşitliğin  özünü  teşkil eder. 

Kadının  özgürlüğünde  atılması gereken  ilk  adım,  kadını  öz  eylem gücü  haline  getirmektir;  üzerindeki mülkiyetçi  yaklaşımdan  uzak  durmaktır.  Ağır  mülkiyet  duyguları  ile yüklü  moda  aşk  yaklaşımları  bağ¬ 


rında  birçok  tehlikeyi  taşır.  Hiyerarşik  ve  devlet  gelenekli  toplumda aşk,  yanıltmacalarm  en  büyüğüdür; uygulanan  suçu  örtbas  etme  etkenidir.  Kadına  saygı  ve  özgürlüğüne destek,  öncelikle  yaşanan  gerçekliğin  itirafından  ve  özgürlük  lehine aşılmasında  samimi  ve  dürüst  davranabilmekten  geçer.  Kendi  egemen  erkekliğini  “adına  ne  derse desin”  kadında  yaşayan  bir  erkek sağlıklı  bir  özgürlük  değeri  olamaz. 
Kadının  fiziksel,  ruhsal  ve  zihinsel güçlenmesini  sağlamak  belki  de devrimci  çabaların  en  değerlisidir. 
Bir  dönemlerin  ana  tanrıça  kültüne merkezlik  etmiş  Ortadoğu  kültüründe,  kadını  tekrar  gelişmiş  toplumsal  değerlerle  birlikte  bağımsız karar  verme,  tercih  yapma  gücüne kavuşturmak,  buna  katkıda  bulunmak  gerçek  bir  özgürlük  kahramanlığını  gerektirir. 

Demokratik  Konfederalizm 

Önderliği  Abdullah  Öcalan 


Jinen  Li  Cihe  Revandin  S.A. 

Kiryar  Şermezar  Kirin 


Jinen  revandin  û  tecavvîzkirina  S.  A/ye  ya  ji  hela  polîsan  ve  vvekî erîşek  li  hemberî  hemû  jinen  polîtîk  bi  nav  kir  û  xvvest  ku  hemû 


Tevgera  Jinen  Kedkar 
(EKB),  Tevgera  Jinen 
Demokratik  (DKH), 
Tevgera  Demokratik 
Azad  a  Jinan  (DOKH),  jinen  SDP’yi,  EHP’yi,  Genel-îş’i,  Malengelan,  Kovara  Bang,  Jinen  Azad  û Amargiye  bi  armanca  şeremzarkirina erişa  li  diji  jina  bi  anve  S.  A.  ku  te  angaştin  ji  hela  polisan  ve  batiye  revandin  û  tecawizkirin,  li  Rawestgeha Otobesan  a  Yusufpaşa  ya  li  Aksaraye daxuyaniyek  dan  çapemeniye. 

Daxuyanî  ji  hela  mexdûra par  ve  hate  xwendin 

Jinen  li  cihe  S.  A.  le  hati  revandin kom  bûn,  dowizen  ‘Vaye  YE:  taciz  tecawiz’,  ‘S.  A.  tenenine’  vekirin,  sloganen,  “Polisen  tecawizkar  de  hesabe bidin”,  “Me  bedel  daye  em  de  bedele  bistinin”  havetin.  Li  ser  nave  rexistinen  jinan  daxuyaniya  hevpar  ji hela  Tugba  Gumuş  ku  par  ji  hela  polisan  ve  hatibû  revandin  û  işkenc  ditibû  ve  hate  xwendin. 

Gumuş  balkişand  ser  revandina  S. 
A.’ye  ku  roja  duşeme  seat  di  16.30  hat de  pek  hatibû  û  derbiri  ku  A.  bi  zore li  erebeyeke  batiye  sarkirin.  Gumşu ragihand  ku  A.  pişti  batiye  xwevebirin  bi  tecawize  re  rû  bi  rû  maye  û  5 
seat  paşe  li  Çobançeşmeya  Kuçukçekmeceye  hatiy  danin. 

‘Heta  tecawîzkar  ten  darizandin tekoşîn  de  bidome’ 

Bûyeren  heman  en  bere  hatin  jiyin  ji  hela  Gumuş  ve  hatin  bi  bir  xistin  û  ev  tişt  hatin  gotin:  “Dixwazin  işkenceya  tecawize  bi  revandine  sistematik  bikin.  Bi  armanca  perçekirina beden  û  nasnameya  hevalen  me  erişi dibin  ser  jinen  politik.  Gulbiharan, Aliyah  û  Tugbayan  ev  politika  bi  sekna xwe  vala  derxistin.  Heta  tecawizkar  ten darizandin  de  tekoşina  me  bidome.” 


civak  li  diji  işkenceya  zayendi  bi  histiyar  be. 


Gumuş  xwest  ku  kesen  di  dema  revandine  de  S.  A.  ditine  bi  lezgini  seri  li  Şaxa IHD’e  ya  Stenbole  bidin.  Hildana  bergiriyen  ewlehiye  yen  berfireh  balkişand. 


(Wene:  Aysel  KILIÇ) 


DİHA 


Dayika  4  zarokan  kuştin  û avetin  baxçeye  mal  e 


Hate  idiakirin  ku  li  Mezraya  Qesrika  (Ovacik) 
Günde  Atliya  giredayi  navçeya  Derika  Merdine  jinek bi  nave  Piliz  Yildirima  (25) diya  4  zarokan,  peşi  rasti ledana  hevsere  xwe  û  xizmen  wi  batiye,  piştre  bi guleyek  ku  berdane  sere we  batiye  kuştin.  Hate  diyarkirin  ku  jintiya  Yildirim idia  kiriye  ku  we  bi  merek re  ditiye  û  Piliz  Yildirim  bi sûcdarkirina  tekiliya  qedexe  kuştine. 

Kuştinek  gerdişi  ya  din  ji li  kuştinen  gerdişi  yen  li bereme  zede  bû.  Li  Mezraya  Qesrika  (Ovacik) 
Günde  Atliya  giredayi  navçeya  Derika  Merdine  jinek 
bi  nave  Piliz  Yildirima  25 
şali  hat  kuştin.  Piliz  Yildirim  ku  diya  4  zarokan  bû peşi  kuştin  piştre  avetin baxçeye  male.  Ciranan  diyar  kir  ku  hevsere  we  û xizmen  xwe  peşi  bi  awa- 


yeki  xeder  le  xistine,  piştre ji  guleyek  beri  sere  we  dane,  we  kuştine  û  avetine baxçe.  Pişti  ku  cenazeye we  li  baxçe  hat  ditin,  cendirme  hatin  agahdarkirin. 
Gendirmeyen  ku  hatin  cihe  bûyere,  hevsere  Piliz 
Yildirim  Davut  Yildirim  û pismame  wi  Mustafa  Yildirim  girtin  binçav.  Davut  û Mustafa  Yildirim  pişti  ku  li dozgeriye  ifade  dan,  hatin girtin  û  ew  şandin  Girtigeha  Tipa  E  ya  Merdine. 

MERDÎN  (DÎHA) 


Li  Edeneye  ji  girtiyen  jin  re qart  hatin  şandin 


Endamen  Yekitiya  Jinen 
Kedkar  (EKB)  ji  bo  piştgiriye  bidin  jinen  di  girtigehan  de  yen  pişti  operasyona  I9'ye  berfanbare  ya  li diji  girtigehan  seqet  mane re  qart  şandin. 

Komek  endamen  EKB'e ji  bo  piştgiriye  bidin  jinen di  girtigehan  de  li  ber  Postaxaneya  Navendi  ya  Edeneye  hatin  cem  hev  û  daxuyaniyek  da  çapemeniye. 
Kome  dowizen  weki  "Bila berpirsyaren  I9'ye  berfanbare  ben  darizandin"  vekirin  û  weneyen  kesen  ku di  opersayona  I9'ye  ber- 


fanbar  sala  2000'i  de  li  diji girtigehan  pek  hat  û  rojiya mirine  de  jiyana  xwe  ji dest  dane  de  hilgirtin.  Li ser  nave  kome  endama 
EKB'e  Yasemin  Tuğcu daxuayani  xwend.  Tuğcu, da  zanin  ku  di  operasyona girtigehan  de  6  jin  bi  zindi batine  şewitandin  û  diyar kir  ku  ew  ji  bo  piştgiriye bidin  jinen  girti  qartan  dişinin. 

Kome  pişti  daxuyaniye ji  postexaneye  qart  şandin. 

EDENE  (DÎHA) 
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Çend  gotin li  ser  deme 


Lİ  ser  Rojhilata  Navin, 

hesaben  cûr  be  cûr  dido- min.  Em  ji,  weke  gele  heri bingehin  e  bereme,  bi  meşa  deh hezaran  sal  ve,  ber  bi  peşeroje  ve dimeşin. 

Hezen  cüda  dixwezin,  bi mejiye  rojavayi  şekleki  bidin Rojhilata  Navin.  Di  pirtûka Rebere  Koma  Komalen  Kurdistan Abdullah  Ocalan  a  bi  nave Parastina  Geleki  de,  mijar  bi  berfirehi  batiye  destgirtin.  Eme carek  din,  ji  salen  I9I9an  destpenekin,  le  eme  wan  salan  ji,  ji  bir nekin.  Ji  ber  ku  ji  birkirin tinebûne  bi  xwe  re  tin  e  û  diroke ji  rastiya  we  vala  dik  e. 

Bele  Dewleten  Yekbûyi  yen Emerika,  di  Rojhilata  Navin  de. 


rolek  mezin  dide  PYD  û  YNKe. 
Li  qesren  xwe,  Barzani  weke serokwezir  peşwazi  dikin. 
Talabani,  li  Baxdaye,  li  ser  nave Iraqe  daxuyaniyan  dide,  le  ji  ve wûçane  aciz  e.  Li  wir,  bi  serokkomariye,  rûmete  nişani  Talabani didin,  le  bi  rasti  rola  mezin  didin Barzani... 

Zihniyeta  di  qesran  de,  hin Kurdan  peşwazi  dike  û  weke nûnere  xwe  ye  rûmete  dide nasandin,  partiya  ne  ji  bo  eşir  û elan,  partiya  ji  bo  demokratikbûna  bereme  tedikoşe  û  rebere  we ji,  bi  çar  diwaran  ve,  sinordar  dik e.  Ev  konseptek  demdirej  e.  Di ve  mijare  de,  mirov  dikar  e  vege- re  salen  I9I9an  ku  bi  listiken navnetewi  û  navxweyi  ve,  Kurd 


ber  bi  tekçûne  ve  birin,  le  bi  serneketin...  Dive  iro  rewşa  Başûre Kurdistane  berbiçav  bigiri  û  li gori  we  bimeşi.  Le  diyalog  û hevditin,  eğer  li  ser  esase  birdoziye  be,  mirov  dikare  bi  hemû aliyan  re,  peş  bixe.  Na  eğer  tu  ne li  gori  ideolojiya  xwe,  tene  li  gori şert  û  mercen  deme  bimeşi,  we di  nav  sistema  desthilatdar  de, tine  bibe  idolojiya  te  û  neçari  ku entegre  bibi.  Lewma  ji,  nive mirov  dijmin  e  û  nive  mirov  ji, mirov  xwe  ye,  yane  dost.  Ji  ber ku  çi  bi  zanebûn  û  çi  ji,  nezani mirov  tekeve  we  çerxe,  we  deme biyanibûna  li  hemberi  xwe destpe  dike  û  mirov  dibe  dijmine xwe.  Dive  aliye  zanist  û  hestan  bi hev  re  bimeş  e. 


Di  nav  me  de  ji,  miroven  xwe di  raman  de  gelek  peşxistin  derketin.  Xwendin,  nivisandin, fikirin  û  heri  dawi  bi  zimaneki tegihişti  anin  ziman.  Hin  kes  ji, tene  bi  dil  û  besten  xwe  di  nav ve  tekoşine  de,  cih  girtin.  Le Rebere  Koma  Komalen  Kurdistan Abdullah  Ocalan,  di  pirtûka  xwe de,  behsa  zekaya  analitik  û zekaya  hestan  dike.  Eğer  ev herdû  zeka  bi  hev  re  nebin,  carinan  aliye  mirov  e  raman  û  carinan ji,  aliye  mirov  ye  hestiyar  derdikeve  hole  ku  ev  ji  carinan  du kesatiya  diafirin  e.  An  ji,  besten keseki,  ramane  kese  din  serwext nak  e.  Ji  ber  ku  qebûl  nak  e. 
Lewma  herdu  ali,  dive  bi  hev  re bimeş  in. 

Di  ve  deme  de  gelek  tişt  tevlihev  bûn.  Di  hin  tiştan  de, asayibûne  destpekir.  Li  ser  nave azadiye  ji,  hin  tişt  bi  xweşikahiya derveyi  ve  hat  sinordar  kirin  û  ne mirov  û  ramanen  di  hindire  kincan  de,  kincen  raman  û  mirov vedişerin,  hatin  ditin.  Min  nave ve  yeke  daniye  ‘’Ramanen  xwekiri”  nizanim  hûne  je  re  çi  bibe- jin!!! 


Refleksen  jine  ji,  bi  taybeti  di ve  deme  de,  gelek  peşket.  Di  nav politikaye  de,  xwest  bibe  aliye çareseri  û  azadiye.  Le  weke  li  jor ji,  me  destnişan  kiribû,  carinan politize  bû  û  şibiya  sistema  ku  li hemberi  we  tedikoş  e  û  herwiha entegre  bû.  Carek  din  li  xwe vegeriya.  Tene  jinen  besten  xwe, bi  raman  dikin  entegre  nabin  û sisteme  li  gori  xwe  digeherin,  qet nebe  xwe  diparez  in.  Ev  ji  bo hemû  jinen  cihane  wisa  ye.  Le kare  me,  ji  ber  sedemen  weke, oli,  civaki,  abori  û  hwd.  zehmetir e.  Le  coşa  heri  mezin,  li  dû  eşan te.  Ango  dixwezim  bibejim  ku  di vi  şeri  de,  em  ji  hen  e. 

Eğer  hemû  kes,  dev  ji  berjewendiyen  xwe  yen  şexsi  berde eme  qezenc  bikin.  Ji  ber  ku qedera  geleki,  bi  kine,  xani  û kursiyeke  naye  dayin.  Lewma  ji, dive  iro  em  HERİN  SER  KAR. 
Dibe  ku  sibe  pir  dereng  be... 


avesta_aydin@hotmail.com 
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Ev  30 


Sale  bi  Pereye 


Şambelotan  Debara  xwe  Dike 


Jina  bi  nave  Fatma  Gur  ku  15  saliya  xwe  pede  ji  bo debara  malbate  bike  roje  16  seatan  şambelotan difroşe,  diyar  dike  ger  ku  jin  hewcardare  mera bibin,  mer  desthilatdariya  xwe  li  ser  wan  zede  dikin 


Dayika  4  zarokan  Fatma 
Gur  (45)  ev  30  sale  roje  16  seatan  ji  bo  ku zaroken  we  hewceyî tu  kesî  nebin  li  Taxa 
Kültür  şambelotan  difroşe.  Dayîka Gur  sewî  mezin  bûye  û  ji  ber  ve  yeke  jî  ji  hela  xizmen  we  ve  hej  di  13 
saliya  we  de  batiye  cewicandin.  Ji ber  ku  mere  we  kesekî  serxweş  bûye,  Fatma  Gur  bi  armanca  ku  hewceyî  kese  nebe  û  li  zaroken  xwe xwedî  derkeve  30  sal  berî  niha  dest bi  xebate  kiriye. 

’Hemû  pediviyen  male  bi  cih tîne' 

Ji  bo  ku  bikaribe  jiyana  xwe  bimeşîne  Gur  peşiye  bi  gaz  tejîkirina hesteyan  (çeqmaq)  dikeve  nav hewldana  kar.  Le  piştî  demeke  Gur dibîne  ku  ev  kar  ne  li  gorî  we  ye  û biryar  didek  ku  edî  şambelotan  bifiroş  e.  Piştî  ve  biryare  Gur  ku  ji  xwe re  erebeyek  seyar  peyda  dike,  dest bi  firotina  şembeloten  xav  û  birajtî dike.  Bi  vî  karî  Dakîka  Gur  hem pediviyen  male  hem  jî  yen  her  du zaroken  xwe  û  neviye  xwe  ye  nîvişkan  bi  cih  tîne. 

Nekarî  zaroken  xwe  bide xwendin 

Li  ser  serpehatiya  firotina  şembelotan  Gur  derbirî  ku  we  di  destpeke  de  li  navenda  bajar  şambelot difirotin,  le  piştî  şaredariye  qedexe derxist,  bi  neçarî  niha  li  taxa  diğere û  kare  bi  dike.  Gur  tekildarî  bijare balkişand  ser  van  xalan: 

"Me  li  navenda  bajar  20  kîlo şambelot  difirotin,  le  niha  tene  em dikarin  10  kîloyan  bifroşin.  Ji  ber  ku min  nekarî  li  vir  baş  perayan  qezanç bikim,  min  nikarî  ez  zaroken  xwe bidim  xwendin.  Min  heta  2  sal  bere 


gelek  zehmetî  kişand.  Her  dem  zabite  di  ser  min  de  dihatin  û  digotin 'erebaya  xwe  ji  vir  rake'  Careke  zabitayan  teraziya  min  hilanî  û  ez  jî bîr  ve  çûme.  Ev  2  sale  guhe  min  nabihîse.  Kes  tiştekî  ji  min  re  nabe  je. 
Xabat  tiştekî  gelek  başe.  Ez  ji  bo nane  zoroken  xwe  dişûxulim" 

’Ji  bi  xwazin  hemû  tiştan  bi 

dest  dixin' 

Derbare  nexweşiya  zaroken  xwe de  jî  Gur  ragihand  ku  hem  2  zaroken  we  hem  jî  neviyek  we  nîvişkan in,  ew  zedetir  bi  zehmetiyan  re  rû bi  rû  dimîne.  Gur  got  ku  demeke  di mile  zarokek  we  de  nexweşiya  pençeşere  (qanser)  derketiye  û  serpehatiya  xwe  wiha  domand: 

"2  zaroken  wî  jî  hene,  ez  wan meze  dikim.  Ji  ber  ku  küre  min  nikare  bixebite.  Kesî  ji  bo  tedaviya küre  min  ye  nivîşkan  alikarî  neda me.  Heke  alikarî  bi  dana  me,  niha küre  min  baş  bibî.  Bere  hevsere min  ereq  pir  vedixwar.  Ez  ji  bo  xati- re  zaroken  xwe  heta  niha  li  ba  hevsere  xwe  mam.  Ez  bere  nedixebitîm.  Ji  ber  we  yeke  hevsere  min  li min  dixist.  Ji  ber  ku  niha  ez  perayan  qezanç  dikim,  ledane  naxwum. 
Ez  jî  wekî  gelek  jinan  ji  bo  zaroken min  belav  nebin,  ji  hevsere  xwe  veneketiyam.  Min  35  sala  cigare  kişand.  Ez  fikiriyam  û  min  biryar  da eze  ve  cigare  berdim.  3  mehe  min cigare  nekşandiye.  Ez  baverim  heke jin  bixwazin  hemû  tiştan  bi  dest  dixin." 

Serxwe§  we  rihatsiz  dikin 

Gur,  destnîşan  kir  ku  dema  dest bi  xabate  kiriye  gelek  kesan  nexwestiye  ew  bixebite  û  je  re  gotina  '- tu  jinî  çima  dixabitî'  gotiye.  Gur  li hemberî  van  berten  je  re  hatîn  jî 


xebata  xwe  domandiye  û  di  vî  warî de  jî  ramanen  xwe  bi  gotina, 

"Min  guh  neda  wan.  Niha  hemû kes  hîn  bû.  Her  ku  jin  hewcardare mera  dibin,  mer  desthilatdariya  xwe li  ser  jine  zede  dikin.  Ji  ber  ve  yeke bile  heta  deste  jinan  te  karekî  bikin.  Min  di  vî  karî  de  gelek  nexweşî girtin.  Nexweşiya  şeker,  romatizma. 


tansiyon  ji  ber  vî  karî  li  min  peyda bûn"  dan  der. 

Gur,  derabare  zahmetiyen  dikşi- ne  de  jî  bi  gotinen  wekî,  "Bere  Mersîn  ne  wisa  bû.  Serseriyen  bajer  gelek  zede  bûn.  Ji  ber  ve,  her  dem  li ba  min  kera  min  heye.  Cama  serxweş  rastî  min  ten.  Hemû  esnafen derdor  min  nasdikin.  Min  gelek  ca- 


ran  serî  li  Walîtiye,  Midûriyeta  Ewlehî  da  ku  dikaneke  bidin  min,  le  tu bersiv  nedan  min.  Ez  tiştekî  zede nexwazim.  Tene  dixwazim  bi  keda xwe  pere  qezaç  bikim"  anîn  ziman. 


Dİ  H  A/Mersin 


Va  dîsa  xabur  kûr  di 

herike...gûl  di  herike...  kûl  di herike...  can  û  ciwan  di  herike  di  gelîye  nava  min  re...dicle  bi birîna  xwe  digre,  di  şewişe,  di keribe  li  ber  denge  tivinga...Ji  ber asoya  sor  ya  xwîne  di  ricife...xemgînî 


Kone  desthilatdarî  vedide, kedere  di  hembeza  xwe  de  di lorîne...û  min  behal,  be  mical  di nîveka  riyan  de  di  hele... 

Wexta  Zîn  cardî  gazina  dike  ji bebextiye  û  digrî  li  ber  mûme, keçik  dil  bera  çaven  hemî  roniya 


Û  Kû!  Dİ 


didin. ..bi  rojen  hemî  gerdûna  re sozdarî  dibin.. .li  serşoka  eğir  ütopyayan  di  hîvezin...xwe  di  paşila perengan  de  vedişerin...xwe  bera bîra  hişmendiye  didin... bi  gewrîye xwe  di  peçin,  çîl  sipî  bi  fire  dikevin... 

Le  dîsa  jî  li  şînîyan  birîndar, birîndar  di  berikin... 

Hişînî  jî  li  ber  ava  kaniya  wan sor,  sor  ji  xwîne  di  lerizin...û Xezalen  kendalan  li  keleka  wan,  li ber  çaven  dîrokvana  di  perpitin... 

U  xwîn  dikele  li  gûlşeniyan,  li nergizan,  li  şeveqan...can  dikele  li azadiye,  bîr  dikele,  dil  dikele  li xweşkahîya...çav  di  gere  li  beharan, dest  li  yen  evîndaran... 

Xeyal  bangî  egîden  xwe,  efsaneyen  dûvdirej  hof  bû  ye  ji  tekçûna,  bangî  zerîyen  ku  dikarin  di  heskirinan  de  serfiraz  bibin  dike... 

Dile  min  berî  min  di  qîre  :  Ken ne  layiqî  serdaraye...Agir  niha  besî me  ye... 

Werin  em  girî  bi  kûjin,  hezna  li 


ber  çema  berdin,  şîna  ber  bi  babîso- ka  dafdin... 

D  ive  tiq  tiqa  kene  xwe  ji hûkûmdaran  bistînin  em...bi  çelpînin  bextewariya  xwe... 

Agir  besî  me  ye  prometeus!  Agir besî  me  ye!... 

Bi  newrozîna  zozana  dile  xwe, agir  di  pixûra  zemanan  de  gûr dikin.. .di  zerka  çaven  xwe  de  bi wate,  bi  şewata  bejin  û  balen  xwe ronî  dikin... B i  nifire  xwe  kor,  bi vexwarina  canen  cana  bextreş... 

Bi  vexistina  çirayen  evîna  dilînî dikin... Di  gihîjînin  gûhe  Zerdeşt  jî û  je  re  dibejin  em.  Besin  Mabedi Me  besin  Perestgeh!  Ma  hîna  çi divin.^  Jixwe,  di  çîroken  keçnewrozan  de  em  dikin  nemrûd  eğir... 

Bila  kûlîlken  keviya  kendala  be, di  nav  baske  Hîloyekî  de  veşarîbe, şîre  şera,  ava  kaniya  lûtkeyen  çiya be  ken... em  Hîloyan  kedî  bikin, keviye  kendala  nizm,  lûtkeyen  çiya nezîk,  ken  ji  dara  hevîye  bi  çinin,  ji kaniya  evîne  vexwun...  li  çaven kefxweşîye  raxin,  li  eniya  bextewarîye  bikin  şanik  ken... 

Min  hesdikir,  dîlok  sor  neyen strandin...ru  henûn  bin  hemî  sirûd, şerûd  neyen  gotin  tu  çîrok...jixwe helbest  mîna  hercar  serberdayî bin...dengbej  ne  dilzîz,  kenne  bi girî  be  li  ser  hinariken  ruye  zaroy- an...ne  teqin  di  desten  tu  hitikan 


de  bombe,  beharen  zozana  vedin  li sibehen  wan...  Ka  werin  xwîşkno, delalîno,  aşîtiya  di  dile  xwe  de  bi barane  bi  gûherînin  em... 

U  bi  barînin  seransere  gerdûna ku  laneta  şer  peketiye...evînen  xwe bi  serhev  ve  bikin  em  û  bajaren dostaniye  ku  girî  te  de,  tene  hestek kefxweşîye  ye  ava  bikin... 

Ava  ceren  şaneşînen  dile  xwe  li karwanen  şeva  hevpar  bikin em...hevîyen  xwe 

Radestî  çivîkan  bikin,  bila  ew  li ser  poren  heskiriyan  helînan çekin... j i  zeviyen  evîna  toven  genim bikşînin  ji  erden  beyarî  re... 

Ma  ne  em,kihelan  şîr  didin  di paşilen  xwe  de  û  dibejin  bila  rehwanî  be  beza  wan... 

Kevoka  av  didin  di  desten  xwe de  ku  fira  wan  bo  aşitiyan be...berxikan  em  didin  di 

Delaven  şikeften  nava  xwe  de, da  ku  bi  çerin  serbest  li  roniyan... 

Ka  xwîşkno,  bila  dîsa  şewq  li  me bi  teyise...em  li  ru  ye  tariya  bi beriqînin...  Em  bi  ser  siharan  de bigrin,şeveq  li  nav  bexçeye  giyana me  vede...daxwazen  xwe  ye  aşitiye bidin  deste  rozerîna,  bila  ew  bi  ser hemî  levdanan  de  bigre.. 


Fatma  Savcı 
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Jale  Ekîncî  ku  di  Koma  Greva  Roje  ya  Navenda  Çand  û Hünere  ya  Bahare  (BKSM)  de  defvaniye  dike,  diyar  kir  ku def  wekî  kare  meran  te  zanîn,  le  we  xwestiye  nîşan  bide  ku jin  dikarin  karen  meran  bikin.  Ekîncî  got  ku  we  xwestiye  ji 

bo  jinan  bibe  mînakek 


mijûl  bibe  û  mirovan  her  tim  li  hemberî  min nerazîbûn  nîşan  didan.  Le  malbata  min  piştgirî  da min  û  min  dev  ji  muzîke  berneda.  Le  hin  xizmen me  he  jî  nerazîbûn  nîşan  didin.  Bi  rastî  wekî  jinek carinan  em  li  ser  dike  jî  zehmetiye  dikişînin. 

Carinan  hin  kes  bi  nerîn  û  tevgera  xwe  me  aciz dikin.  Ji  xwe  jin  li  hemû  qaden  jiyane  di  bin  çewisandine  de  ne  û  em  jinen  hunermend  jî  rastî  heman pekanînan  ten.  Me  wekî  jinen  endame  Koma Greva  Roje  komek  cüda  jî  saz  kir.  Eme  him  di  nava Koma  Greva  Roje  de  cih  bigirin  hem  jî  wekî komek  ku  tene  jin  te  de  cih  digirin,  bkebitin.” 

‘Xebata  kaseta  yekemîh  didome’ 

Jale  Ekîncî,  li  ser  Koma  Greva  Roje  jî  diyar kir  ku  ev  3  sal  e  kom  xebata  xwe  dimeşîne  û wiha  got:  “Hin  kes  veqetiyan,  hin  kesen  nû hatin,  le  ez  ji  serî  de  di  nava  kome  de  cih  digirim.  Dema  kom  di  bin  bane  BKSM’e  de  hate damezirandin,  3  kes  hebûn.  Niha  em  7  kes  in. 
Ez  li  defe,  Siyabend  tambûr,  Ayşegül  gitar, Nuran  erbane.  Sultan  cura,  Alî  li  bilûr  û  Adîl  jî li  basgîtare  didin.  Her  wiha  Siyabend,  Adîl  û Ayşegül  solîstiye  jî  dikin.  Bi  rastî  di  nava  me de  tekiliyek  pir  germ  heye.  Hemû  kesen  di kome  de  li  hev  dikin.  Ji  ber  ve  yeke  em  li  ser dike  bi  awayekî  xwezayî  stranan  dibejin. 

Mirov  ji  xwezayîbûna  me  hez  dikin.  Eleqeyek baş  nîşanî  me  û  hunera  me  didin.  Niha  xebata me  ya  kasete  didome.  Piştî  4-5  mehan  de  kaseta  me  derkeve.  Avaz  û  muzîken  hemû  stranan,  yen  me  ne.  De  kaset  tevahî  bi  kurdî  be. 
Armanca  me  ew  e  ku  kaseta  me  ya  yekemîn  bi awayekî  baş  derkeve  û  eleqeyek  baş  bibîne.” 


‘  Ez  bi  muzîka  xwe  evîh  û  azadiye  n^anî  mirovan didim’ 

Ekîncî,  balkişand  ku  bi  muzîka  xwe  peyaman dide  mirovan  û  ramanen  xwe  bi  gotinen  wekî “Muzîk  ji  bo  tekiliye  amûrek  mezin  e.  Em  hesten xwe  bi  awaz  û  enstmmanan  digihejînin  mirovan.  Bi muzîka  xwe  evîn,  azadî  û  pirsgireken  civakî  ji  bo mirovan  tînim  ziman.  Ji  bo  ku  ez  bi  kurdî  muzîke çedikim  û  çanda  kurd  peşde  dibim,  gelek  kefxweş im.  Ez  hunermenden  kurd  en  jin  yen  wekî Eyşeşan,  Meryemxan,  Nîlufer  Akbal  ji  xwe  re  wekî mînak  digirim.  Me  wekî  Koma  Greva  Roje  li  Elihe, Amed,  Erzirom,  Sert,  Earqîn  û  Qosere  konser  dan. 
Em  rastî  eleqeyek  mezin  a  mirovan  hatin.  Ez  dixwazim  koma  me  bibe  wekî  Koma  Amed,  Agire Jiyan  komek  mezin  da  ku  ez  jî  bibim  kesek  navdar ku  kurd  je  hez  dikin.  Bi  ve  yeke  eze  jî  ji  bo  jinen kurd  bibim  mînakek.  Armancek  min  jî  azadiya jinan  e”  anîn  ziman. 

‘Bila  mirov  li  hunermendan  xwedî  derkevin’ 

Ekîncî,  di  dawiya  axaftina  xwe  de  ji  beeleqebûna  li  hemberî  hunermenden  amatör  gazin  kir  û wiha  dom  kir:  “Gelek  kes  ji  bo  navdar  in,  eleqeyek gelek  mezin  dibînin.  Le  em  jî  kedek  mezin  didin. 
Ez  dixwazim  ne  li  gorî  navdariye  li  gorî  serkeftina hunerî  mirov  girîngiye  bidin  hunermendan.  Li  gorî min  hunermend  piştgiriyek  baş  nabînin.  Gelek hunermend  di  nava  xizanî  û  neçariye  de  dimirin. 
Dive  mirov  betir  piştgiriye  bidin  hunermendan  û  li wan  xwedî  derkevin.  Hunermend  dewlemendiya civake  ne.” 


Jale  Ekîncî  (24)  ev  3  sal  in  li  Navenda  Çand û  Hünere  ya  Bahare  (BKSM)  bi  muzîke  re mijûl  dibe.  Ekîncî  endama  Koma  Greva Roje  ku  ji  7  kesan  pek  te  û  dibin  bane navende  de  xebaten  xwe  di  meşîne.  Kome li  Elih,  Amed,  Erzirom  û  Serte  konser  dane.  Niha  jî wekî  Koma  Greva  Roje  xebaten  kaseta  xwe  ya yekemîn  dimeşînin.  Her  wiha  jinen  di  nava  Koma Greva  Roje  de  komek  jinan  jî  saz  kiriye  û  xebaten her  du  koman  bi  hev  re  dimeşînin.  Ya  balkeş  ew  e ku  Ekîncî  di  kome  de  li  defe  dixe.  Ledana  defe wekî  karekî  mer  te  zanîn,  le  Ekîncî  digel  jinbûna xwe  di  ware  defVaniye  de  serkeftî  ye.  Di  gel  ku  def ji  bo  jineke  hinek  giran  te  û  di  westîne  jî,  Ekîncî  ji lexistina  defe  gelek  hez  dike. 

Ji  bo  defe  dest  ji  solîstiye  berda 

Ekîncî,  diyar  kir  ku  beriya  destpeka  muzîke,  li male  bûye  û  wiha  got:  “Ji  zarokatiya  min  de  bala min  li  ser  muzîke  bû.  Min  kîjan  stran  bibihîsta,  ji ber  dikir  û  bi  hunermendan  re  stran  dûbare  dikirin. 
Di  sala  2002’yan  de  min  bihîst  ku  li  Navenda  Çand 


û  Hünere  ya 
Bahare qursa tembûre vebûye. 

Min  jî  serî  li qurse  da  û 
bi  qasî  7 
mehan qursa 

tembûre  dît. 
Piştî  qurse 

xwestin  ez  beşdarî  Koma  Greva  Roje  bibim.  Min  di kome  de  bi  qasî  saleke  wekî  solîst  stran  gotin.” 
Ekîncî  destnîşan  kir  ku  piştî  demeke,  mamosteye we  gotiye  kemasiya  rîtme  heye,  ji  we  xwestiye  ku  li defe  bixe  û  destpekirina  xwe  ya  ledana  defe  bi gotinen,  “Dema  min  nû  li  defe  da,  qet  kefa  min  je re  nehat.  Yanî  ji  bo  hînî  rîtme  bibim  min  li  defe dida.  Piştî  demeke  defe  gelekî  bala  min  kişand. 

Min  dev  ji  solîstî  û  tembûre  berda  û  tene  bi  defe mijûl  bûm.  Bi  rastî  ledana  defe  gelek  zehmet  e. 
Çimkî  def  giran  e  û  ji  ber  ku  ez  jin  im  gelek  diwestim.  Her  tim  deste  min  dieşin.  Le  dîsa  jî  ledana defe  min  gelekî  kefkeş  dike.  Def  wekî  karekî meran  te  zanîn,  le  min  xwest  ez  nîşan  bidim  ku  jin dikarin  karen  meran  bikin.  Carinan  hin  mirov  defvaniya  min  wekî  tiştek  sosret  dibînin.  Le  piştî  ku serkeftîbûna  min  dibînin,  defVaniya  min  qebûl dikin”  anî  ziman. 


‘Jinen  hunermend  jî  di  bin  pekutiye  de  ne’ 

Ekîncî,  derbirî  ji  ber  ku  jin  e  dema  nû  dest  bi muzîke  kiriye  gelek  zehmetî  kişandiye  û  wiha  pe de  çû:  “Civake  qebûl  nedikir  ku  jinek  bi  muzîke  re 


Ahmet  Beşer/DİHA 


Defvana  Jin  Jale 
Ekîncî:  Jin  dikarin karen  meran  bikin 


PEWISTE  EWLI QASI  KU  ÇEDERA  ŞER  JI  U AŞTIYE  JÎ  DESTNÎŞAN  BIKIN  BIHEZ  BİN 


Rawestina  min  a  li  ser  pirsgire- ka  jine,  ji  pirsgirekbûna rûmeta  kesayetî  û  wedeye. 

Bi  tundî  li  hember  pediviyen  zayendî  yen  ketûber  jî  ye.  Ev  yek 


weke  meraniyeke  lehengî  bi  min hat  ku  ez  tekiliya  jin  û  mer  bildim raserî  tekiliyeke  zayendî  ya  ajalî, ango  bildim  asteke  rehevaltî  û dostanî.  Herwiha  min  ev  yek  fem kir  ku  neçûyîna  ber  bi  jine newerekî  ye.  Ev  newerekî jî  ji  aliye  mere  serde  s  t ve  hatibû  afırandin.  Ev leyîstik  di  bin  nave namûse  de  dihat  leyîzandin.  Dema  ku  digot 
'ji  te  hez  dikim’’  jî,  eara duyam  dida  ber  keran. 
Nehegiya  wî  erjeng bû.  Weke  zayend  jin hineirandiye,  fizîka we,  jîrayiya  we  û hesten  we  helikandine. 
Jin  dehlandina  kûrahiyen  dûrî  agilan.  Mer  û jinen  ku  di  gotin 


sosyalîstin  jî,  nikarîbûn  xwe  ji fîgurantiya  ve  leyîstike  rizgar  bikin. 
Ez  bi  bâza  ku  tîbûna  mezin  a  azadiye  dida  min,  bi  ser  ve  pirsgirekre de  çûm.  Min  gelek  dahûrandin, diyalog  û  axaftinen  kûr  pekanîn. 
Gihîştin,  pir  gihîştin  le  nezan  bûn. 
Jiyana  bi  nalet  û  meren  efendî  li ber  sere  wan  bûn.  Ji  ezmûneke zayendî  ku  bikaribin  li  hember  wan tebikoşin  be  par  bûn.  Bi  ve  eşe xwe  di  kendalan  werkirin,  xwe  di agir  de  şewitandin,  xwe  bi  bombeyan  perçe  kirin.  Wan  li  ser  nave lehengiye  her  tişt  kirin,  le  bi  tene bûn.  Merantiya  li  hember  wan,  li derî  nezîkatiyeke  beteşe  nezîkatiyeke  din  a  weke  dostanî  û  rehevaltiyeke  wekhev  ne  dianî  agle  xwe. 
Mîna  çîçekan  diçilmisîn  û  diçûn. 

Ez  li  gasî  ku  baweriye  bi  kuka xwedawendiye  bînim,  gihîştim heza  hezkirin  û  rezgirtine.  Çigas ku  bixwazin  tekoşîna  min  a  jine vala  derexin  jî,  min  mafe  we  da. 
Him  te  ji  bo  jineke  xiyanete  li  peywiren  pîroz  bikî  û  te  weke  protestoker  bijî,  him  jî  te  ji  bo  rehevaltiya  jine  ya  esîl  peywira  xwe  bieîh neyînî!  Min  hewl  da  di  serî  de nîşanî  PKK  û  derdoren  tekildar bidim  ku  tekoşîna  jine  ne  tiştekî 


hâşan  e.  Min  xwest  ez  beta  bi  dawî nîşan  bidim  û  ferz  bikim  ku  herî hindik  li  gasî xwedayen  mer  en zordar,  eîhana  xwedawendan  a  bâza rastî  û  evîne  jî  were  naskirin,  rezdarî  û  hezkirina  pedivî  jidil  were nîşandan. 

Heger  xayîn  û  hevkaren  wan  jî derkevin,  yen  ku  jidil  tevlî  van hewldanan  dibin,  nayen  jibîrkirin. 
Nexasim  şehîden  wan  e  weke  ezîzeyen  ve  axe  û  van  gelan,  timî werin  bibîranîn.  Ew  di  rewşa  xwedawenden  rastegîn  de  ne.  Min yekîtî  û  partîbûna  yen  mayîn  bi rezdarî peşwazî  kir.  Ez  bûm  arîkar. 
Min  timî  got  ku  pewîste  ew  bibin garantiya  jiyana  xweşik  û  azad.  Min bi  baweriya  ku  de  rojeke  tegez mere  paşverû  û  hoveber  bînin  re, hewldanen  xwe  berdewam  kirin. 
Mirov  tene  bi  jina  ku  milke  wî  ye mezin  nabe  û  nabe  mer.  Min  nexwest  ku  ez  wiha  mezin  bibim  û bibim  mer.  He  ta  min  bûyîneke  bi vî  rengî,  berûmetî  dît.  Ez  dizanim ku  min  jin  kire  rewşeke  zor,  ez dizanim  ku  min  ew  kirine  perçeyek ji  agir  jî  Ez  dizanim  ku  ji  nav  wan gelek  neyartiyeke  kûr  jî  dikin.  Ez dizanim  ku  min  ew  bi  tene  jî hiştine.  Le  rastiyeke  ez  dixwazim 


bizanibin  ev  e  ku  pewîste  ew  li gasî  gedera  şer  jî  û  aştiye  jî destnîşan  bikin,  bihez  bin.  Heger ev  nebe,  jiyan  nabe.  Heger  ev  nebe evîn  heram  e.  Heger  ev  nebe,  ti berîkirin  ji  hole  nayen  rakirin. 
Tenetî  û  eudahî,  ji  bo  bidestxistina van  mezinatiyan,  fatûreyen  ku pewîste  bidin  e. 

Li  ware  xwedawenda  dayîk  û xwedawenda  evîne,  bi  heza  wekhevî  û  azadiya  ku  hezar  salan  dayî wendakirin,  ez  dixwazim  hevî  û baweriya  xwe  nîşan  bidim  ku  xebat û  tekoşîna  bi  navenda  jine,  de xweşkayî  û  jîrayî  ji  nû  ve  biafirîne. 
Ev  yek  mîsoger  e  ku  he  ta  nefesa xwe  ya  dawî,  ligel  angaşta  xwe  ya rehevaltiya  jine  a  bi  hezkirin  û  rezdarî,  ez  e  weke  karkerekî  evîne hewldanen  xwe  bidomînim.  Ev  be şik  e  ku  li  gasî  wateye  bidin  û  heweeyiye  pe  bibînin,  ez  e  rehevale jine  bim  û  timî  jî  wisa  bimînim. 

Râberâ  Koma  Komalân 
Kurdistane 
Abdullah  Öcalan 


Werger:  Jîr  Dilovan 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Vrouwenbesnijdenis:  Culturele 


ewoonten  en  tradities zijn  de  meest  genoemde redenen  voor  vrouwenbesnijdenis.  Het  bepaalt, samen  met  andere  fysieke  tekenen  en  het  gedrag  van  het meisje,  of  zij  bij  de  groep  hoort.  Dat geldt  nog  sterker  voor  die  gemeenschappen  waar  besnijdenis  een  essentieel  onderdeel  is  van  de  initiatierite. 
Voor  veel  mensen  is  het  een  essentieel onderdeel  van  de  identiteit,  waardoor ze  het  gevoel  hebben  dat  afschaffıng ervan  zou  leiden  tot  de  gehele  instorting  van  het  tribale  systeem.  In  die gemeenschappen  kan  een  meisje  niet volwassen  zijn  als  ze  niet  besneden  is. 
Ook  wordt  vaak  gezegd  dat  alleen  buitenstaanders  en  buitenlanders  onbesneden  zijn. 

Vrouwenbesnij deniş  vormt  een essentieel  onderdeel  van  haar  genderidentiteit.  Het  is  onlosmakelijk  verbonden  met  vrouwelijkheid.  Een meisje  wordt  dan  pas  als  een  volledige vrouw  gezien.  Voor  een  groot  gedeelte bepaalt  vrouwenbesnij deniş  het  verschil  tussen  mannen  en  vrouwen  en hun  toekomstige  rol  in  de  gemeenschap.  Het  verwij deren  van  de  clitoris en  de  labia,  die  door  sommigen  als  de mannelijke  onderdelen  van  het  vrouwenlichaam  worden  gezien,  maakt  het meisje  tot  een  echte  vrouw. 
Vrouwelijkheid  wordt  vaak  omschreven  als  gehoorzaamheid,  passiviteit  en bedeesdheid.  Na  de  besnijdenis  krij- 


gen  de  meisjes  meestal  lessen  in  de tribale  wijsheid  en  genderideologie. 

Ze  krijgen  alles  te  horen  över  hoe  een vrouw  behoort  te  zijn  en  zich  te  gedragen.  Uit  sommige  medische  onderzoeken  blijkt  dat  de  schrik  en  de  pijn  van de  genitale  verminking  tot  een  bepaalde  bedeesdheid  zou  kunnen  leiden. 
Op  die  manier  zou  het  ritueel  effectief samenvallen  met  de  genderideologie. 

In  vele  gemeenschappen  wordt gezegd  dat  besnijdenis  een  seksüele lustvermindering  teweeg  brengt  en daarom  goed  is  voor  het  huwelijk.  De vrouw  zou  dan  niet  meer  de  behoefte krijgen  om  vreemd  te  gaan. 
Onbesneden  vrouwen  zijn  dus  gevaarlijk.  Zij  zouden  ontrouw  zijn  en  zich omzedelijk  gedragen.  In  de  praktijk kunnen  deze  vrouwen  vaak  ook  niet aan  een  man  komen.  In  het  geval  van infıbulatie  (de  meest  extreme  vorm van  vrouwenbesnij deniş)  wordt  een vrouw  alleen  'dichtgenaaid'  en  'opengeknipt'  voor  haar  echtgenoot. 

Gemeenschappen  waar  infıbulatie een  gewoonte  is,  zijn  zeer  patriarchaal. 
Daar  is  de  'eer'  van  de  hele  familie afhankelijk  van  het  smetteloze  gedrag van  de  vrouwen.  In  Kenia  bijvoorbeeld  is  het  Samburu  jongens  verboden  toe  te  treden  tot  de  klasse  van krijgers  wanneer  een  van  hun  oudere zussen  onbesneden  is.  In  dergelijke maatschappijen  is  het  hoogst  noodzakelijk  dat  een  vrouw  genitale  verminking  ondergaat.  Anders  wordt  zij 


meestal  uitgestoten  uit  de  maatschappij  en  kan  zij  niet  trouwen.  Weinig andere  opties  dan  de  prostitutie  blijven  dan  voor  haar  över.  Zeker  bij  vrouwen  met  nauwelijks  of  geen  ondervvijs of  in  samenlevingen  waar  zij  geen betaalde  arbeid  buitenshuis  mogen verrichten,  is  het  huwelijk  de  eniğe manier  een  respectabele  en  zekere plaats  in  de  gemeenschap  te  verkrijgen.  Het  huwelijk  gaat  dus  ook  om puur  overleven.  Vrouwen  die  hun dochters  laten  besnijden,  doen  dit  dan ook  met  de  beste  bedoelingen:  ze  willen  hen  beschermen  tegen  schaamte, uitsIuiting  uit  de  gemeenschap  en  isolatie. 

Soms  wordt  gezegd,  dat  besnijdenis  het  genot  van  de  man  verhoogt  en dat  daarom  vrouwen  besneden  moeten  worden.  Maar  vaker  wordt  gehoord -en  dat  wordt  meer  in  een  informele sfeer  gezegd-  dat  mannen  liever  een onbesneden  vrouw  hebben  als  seksüele  partner.  Voor  mannen  schijnt  de daad  met  een  besneden  vrouw  ook fysiek  pijn  te  doen. 

Hygiene  en  reinheid  worden  eveneens  vaak  genoemd  als  reden.  In  de eigen  taal  heet  het  ook  meestal  niet besnijdenis,  maar  zuivering  -tahara  in Egypte  of  tahur  in  Soedan-  of  reiniging  -sili-ji  bij  de  Bambarra  in  Mali.  In vele  gemeenschappen  worden  onbesneden  vrouwen  gezien  als  onrein  en mogen  daarom  geen  water  en  voedsel aanraken.  Nauw  hiermee  verbonden  is de  notie,  dat  het  vrouwelijke geslachtsdeel  lelijk  is.  Bij  sommige volken  wordt  gedacht  dat  de  lippen doorgroeien  tot  op  de  grond  als  de  clitoris  niet  weggehaald  wordt.  Anderen denken  dat  de  clitoris  gevaarlijk  is  en dat  aanraking  met  de  penis  een  man zou  doden  en  dat  aanraking  van  het babyhoofd  tijdens  de  bevalling  tot  de dood  van  het  kind  zou  leiden.  Ook wordt  gezegd  dat  besnijdenis  vruchtbaarheid  bevordert  of  dat  het  baren veiliger  maakt. 

Dergelijke  ideeen  zijn  niet  alleen aan  Afrika  voorbehouden.  In  het Engeland  van  de  negentiende  eeuw dachten  doktoren  en  wetenschappers 


Achtergrond 


dat  het  vervvij  deren  van  de  clitoris  of de  baarmoeder  (geestes)ziekten  zou wegnemen  zoals  hysterie,  eigenzinnigheid,  nymfomanie,  homoseksualiteit en  masturbatie.  Om  deze  redenen werd  vrouwenbesnij  deniş  en  het  weghalen  van  de  baarmoeder  tot  in  de jaren  vijftig  van  de  twintigste  eeuw uitgevoerd  in  delen  van  West-Europa en  de  Verenigde  Staten. 

Vrouwenbesnij deniş  is  niet  onlosmakelijk  verbonden  met  de  İslam. 

Het  gebruik  dateert  van  voor  het  ontstaan  van  de  İslam  en  80%  van  de moslims  kent  het  gebruik  niet.  Vele gemeenschappen  die  wel  besnijden zijn  niet  islamitisch.  Dat  neemt  niet weg,  dat  religie  wel  als  reden  genoemd wordt  voor  het  ritueel.  Daar  waar besnijdenis  door  moslims  wordt gedaan,  wordt  meestal  naar  de  İslam verwezen.  De  Koran  noemt  het gebruik  niet,  maar  in  een  paar  overgeleverde  uitspraken  -de  hadith-  wordt het  genoemd.  De  uitspraak  van  de Profeet,  die  het  dichts  bij  legitimatie komt,  is  "verklein,  maar  vernietig  niet". 
Genitale  verminking  komt  ook  voor bij  een  aantal  Ghristenen. 
Missionarissen  hebben  geprobeerd  het uit  te  bannen,  maar  uit  angst  mensen te  verliezen  hebben  ze  het  ritueel  toegelaten.  Vrouwenbesnij  deniş  komt ook  voor  bij  de  Ealasha  (Ethiopische Joden,  een  van  de  oudste  Joodse gemeenschappen).  De  andere gemeenschappen  zijn  animisten,  mensen  die  aan  voorouderverering  doen. 

Zij  zijn  değene,  die  met  name  de vrouwenbesnij  deniş  uitvoeren  als onderdeel  van  de  initiatieriten. 
Initiatieriten  zijn  belangrijk  voor iedereen  in  de  gemeenschap,  zowel voor  mannen  als  vrouwen.  Zonder  de rituele  inwijding  verliezen  de  clanleden  het  contact  met  de  voorouders  en zouden  zij  niet  kunnen  bestaan. 

Ook  economische  redenen  spelen een  rol  bij  het  voortbestaan  van  vrouwenbesnij deniş.  Wanneer  een  meisje genitaal  verminkt  wordt,  vaak  in  combinatie  met  een  initiatie,  is  dit  voor haar  familie  een  gelegenheid  om  haar welvaart  te  tonen  door  bijvoorbeeld 


een  groot  feest  te  geven.  Besnijdenis wordt  ook  zo  goed  als  altijd  uitgevoerd door  vrouwen  en  in  bepaalde  samenlevingen  is  het  dan  ook  een  van  de  weinige  beroepen  öpen  voor  vrouwen. 
Besnijdsters  verwerven  hun  inkomen niet  alleen  door  het  uitvoeren  van  de genitale  verminkingen,  maar  ook  door het  opensnijden  van  geınfıbuleerde vrouwen  wanneer  de  echtgenoot  er niet  in  slaagt  haar  te  openen  tijdens  de huwelijksnacht.  Deze  praktijk  verleent de  besnijdsters  ook  maatschappelijk prestige  als  behoedsters  van  de  traditie.  Vrouwen  zijn  dan  ook  vaak  voorstander  van  vrouwenbesnij  deniş. 

Na  dit  verhaal  kan  men  gaan  denken  dat  het  er  voor  jonge  vrouwen geen  ontsnappen  mogelijk  is.  Sterker nog,  dat  de  gedachte  daaraan  niet  eens kan  ontstaan.  Toch  zijn  er  in  Kenia honderden  gevallen  gemeld  van  meisjes  en  jonge  vrouwen  die  hun  ouderlijk  huis  zijn  ontvlucht  om  besnijdenis te  ontlopen.  Meestal  hebben  zij  hun toevlucht  gezocht  tot  vrouwen  -en mensenrechtenorganisaties  en  blijf- van-mijn-lijf-huizen.  Weliswaar  is vrouwenbesnij  deniş  bij  de  wet  verboden  in  Kenia,  maar  in  de  praktijk gebeurt  het  nog  steeds  op  grote  schaal. 
In  de  documentaire  The  Day  I  Will Ne  ver  Eorget  van  Kim  Longinotti  zijn een  aantal  van  deze  meisjes  te  zien. 

De  regisseuse  volgt  hen  bij  hun  gang naar  de  rechtszaal.  Uiteindelijk  legt  de rechter  de  ouders  een  verbod  op  om hun  dochters  te  laten  besnijden,  hetgeen  de  jonge  vrouwen  met  vreugde en  trots  doet  vervullen. 


Vrouwen  in  Amerikaanse  Gevangenissen 


Ongeveer  148.200  vrouwen bevinden  zich  in  staats  -en federale  gevangenissen  van de  Verenigde  Staten.  Dat  zijn  er  drie maal  meer  dan  in  1985.  De  toename is  vooral  te  wijten  aan  de  zogenaamde  Var  on  drugs',  die  sinds  de jaren  tachtig  wordt  gevoerd.  Rond  de veertig  procent  van  de  vrouwen  zit vast  op  grond  van  een  drugsdelict. 
Slechts  een  kwart  heeft  een  geweldsdaad  gepleegd. 

Opvallend  is  de  grote  aanwezigheid  vrouwen  afkomstig  uit  een etnische  minderheid.  Er  bevinden zich  acht  keer  zoveel  Afro-Amerikaanse  als  blanke  vrouwen  en ruim  vier  maal  zoveel  vrouwen  met een  Latijnse  achtergrond.  De  Var  on drugs'heeft  een  disproportioneel 


effect  op  vrouwen  afkomstig  uit  deze gemeenschappen.  Human  Rights 
Watch  heeft  vastgesteld  dat  seksüele orientatie  een  van  de  vier  kenmerken is  waarop  vrouwelijke  gevangenen worden  gekozen  voor  seksueel geweld.  Lesbiennes  bevinden  zich  in een  extra  kwetsbare  positie.  Het begint  al  in  de  rechtszaal  bij  de  jury's. 
Homoseksualiteit  is  een  driemaal grotere  factor  dan  etniciteit  voor  discriminatie. 

Machteloosheid  en  vemedering 

Te  vaak  worden  vrouwelijke gevangenen  onderworpen  aan verkrachting,  andere  seksüele  mishandeling,  onnodige  'gynaecologische'  onderzoeken,  mishandeling, vernederingen  en  scheldpartijen. 
Zeventig  procent  van  de  bewaarders zijn  mannen,  die  vaak  toekijken  hoe vrouwen  zich  wassen,  aankleden  en naar  het  toilet  gaan. 

Vrouwen  die  ziek  zijn,  ook  bij ernstige  aandoeningen  zoals  astma, kanker,  HIV/AIDS,  drugsverslaving, krijgen  nauwelijks  medische  verzorging  of  vaak  veel  te  laat.  Ook  zijn  er  te weinig  dokters  en  verpleegkundigen werkzaam  in  het  penitiaire  systeem 


Er  is  onvoldoende  zorg  specifıek voor  zwangere  vrouwen.  Ook  blijven de  vrouwen  tijdens  zwangerschap  en zelfs  bij  de  bevalling  geketend.  Het ketenen  van  gevangenen  is  in  de Verenigde  Staten  dagelijkse  praktijk. 
Wanneer  de  vrouwen  arbeid  verrichten  -in  Amerikaanse  gevangenissen verplicht-  dan  kunnen  deze  ketenen grote  lichamelijk  kwalen  veroorzak- en.  Bij  bevallingen  kan  het  leiden  tot miskramen  en  tot  blijvend  hersenletsel  bij  de  babies. 

Meestal  worden  de  babies  bij  de moeder  weggehaald.  Omdat  de meeste  gevangenissen  zich  in  afgelegen  gebieden  bevinden,  is  het  heel moeilijk  voor  de  (met  name  arme) vrouwen  om  contact  te  houden  met familie,  kinderen  en  vrienden. 

Straffeloosheid  en  angst 

Gevangenbewaarders  dreigen  met wraakacties  als  de  gevangenen  een aanklacht  indienen  tegen  mishandeling  of  verkrachting.  De  bewaarders hebben  toegang  tot  de  persoonlijke gegevens  van  de  gevangenen  en dreigen  regelmatig  met  geweld  tegen de  kinderen,  het  onthouden  van voedsel  en  bezoekrechten  van  fami¬ 


lie.  Als  er  al  aanklachten  gedaan  worden,  dan  gaat  de  bewaarder  meestal vrijuit.  Een  groot  aantal  staten  heeft een  inadequaat  juridisch  systeem  om dergelijke  mensenrechtenschendingen  van  gevangenen  aan  te  pakken. 
Vele  staten  hebben  bijvoorbeeld geen  wetgeving  die  seksueel  contact tussen  bewaarders  en  gevangenen verbied. 

Vanwege  anti-discriminatie bepalingen  in  het  Amerikaanse  arbeidsrecht  mogen  gevangenissen  mannelijke  bewaarders  bij  vrouwelijke gevangenen  inzetten  en  vrouwelijke bewaarders  bij  mannen.  Toch  is  het werken  met  vrouwelijke  gevangenen door  mannelijke  bewaarders  in  strijd met  de  VN-Standaard  inzake Minimum  Rules  for  the  Treatment of  Prisoners.  De  VN-  Speciale Rapporteur  Geweld  tegen  Vrouwen roept  landen  op  zich  te  houden  aan dit  verdrag  en  vrouwelijke  gevangenen  alleen  te  laten  bewaken  door vrouwelijk  personeel. 

Aanbevelingen  van  Amnesty International 

^  Vrouwelijke  gevangen  behoren alleen  door  vrouwen  te  worden 


bewaakt,  in  lijn  met  de  VN-Standaard  inzake  Minimum  Rules  for the  Treatment  of  Prisoner. 

^  Elke  vorm  van  seksueel  contact tussen  staf  en  gevangenen  moet  verboden  worden. 

^  Elke  klacht  van  seksüele  mishandeling  behoort  onderzocht  te  worden  en  de  daders  bestraft. 

^  Slachtoffers  van  seksueel geweld  behoren  goede  zorg  te  verkrijgen. 

^  Slachtoffers  moeten  vrij  van angst  op  wraak  kunnen  leven. 

^  Het  ketenen  van  gevangen  mag alleen  gebeuren  wanneer  er  een  kans op  ontsnapping  bestaat  of  wanneer  er kans  bestaat  dat  de  gevangene zichzelf  of  anderen  beschadigd. 

^  Zwangere  vrouwen  en  zieke vrouwen  behoren  niet  geketend  te worden. 

^  Er  behoort  een  adequaat  werkend  gezondheidszorg  te  zijn. 

^  Gevangenen  met  een  psychische  ziekte  moeten  apart  worden gehuisvest. 


Amnesty  International 


Mezopotamya’nın 


Kürtlerin  sanat  tarihinde önemli  bir  ses  sanatçısı olan  Eyşe  Şan,  Kürdistan  da  yürütülen  asimilasyon  siyasetine  karşı 
Kürt  kültürüyle  yürütmüş  olduğu mücadelesiyle,  büyük  bir  direniş  abidesidir.  Otantik  ve  duygusal  sesiyle bir  toplumun  tarihinin  derinliklerinde  kalmış  türküleri  söyleyerek,  var olan  egemen  sistemlere  karşı  tepkisini  dile  getirmiştir.  Bu  türkülerde Kürdün  kültürel  zenginliğini  yansıtmıştır.  Bunlardan  en  ünlü  şarkısı  "Şer şere  çi  jina  çi  mer  e"  olmuştur. 

9.  ölüm  yıldönümü  olan  Eyşe 
Şan,  Kürt  toplumunda  çeşitli  isimler¬ le  tanınır;  Eyşena  Kurd,  Eyşe  Xan  en tanınan  adlarıdır.  Yaşamı  bir  anlamda Kürdistan  tarihiyle  benzeştirilen  Eyşe  Şan,  yaşamı  söylediği  türkülerle anlamlı  kılmanın  yolunu  seçmiştir. 

1938  yılında  Diyarbakır  da  doğan 
Eyşe  Şan,  Cibriyan  aşiretindendi. 
Denbejlik  kültürünün  hakim  olduğu bir  ailede  büyümesi,  onu  daha  küçük yaşta  denbejlik  kültürüyle  tanıştırır. 

Kürt  sanatında  denbejliğiyle  bir ırmak  gibi  devamlı  akan,  bitmeyen bir  sesti  Eyşe  Şan.  Ünlü  denbejler  ailesinden  gelen  Eyşe  Şan,  annesi  He- 


ciye  Xanım'ın  kadın  topluluklarında yaktığı  ağıtlarla,  Kürt  kültürüne  olan duygularını  fark  etmiştir.  Bu  belki  de ilk  kıvılcımların  başlangıcı  olmuştur. 

Eyşe  Şan,  daha  küçükken  evlerinde  kurulan  denbejler  divanını  sabaha  kadar  dinlemeyi  bir  yaşam  aşkı olarak  benimsemişti.  Bu  öyle  bir  aşktı  ki,  bunu  Mem  u  Zin'in  aşkına,  Xece'nin  Sipan  dağında  Siyabent'i  aramasına  bile  benzetenler  olmuştur. 
Eyşe  Şan  bu  konuda  şöyle  demektedir:  "keşke  babamın  evinin  duvarları¬ nın,  kapılarının  dili  olsa,  gelip  o  günleri  sizlere  anlatsa.  Ben  o  günleri  hasretle  özlüyorum.  Ben  bir  köşeye  büzülür,  onları  öyle  derin  dinlerdim  ki, biri  beni  çağırsa  ürperirdim.  Babamın kederli  ve  insanın  içini  yakan  sesi, bende  büyük  bir  etki  yaratırdı.  Ara¬ dan  yıllar  geçti,  ama  ben  halen  o  sesi unutmadım.  O  ses  halen  kulaklarım¬ da." 

1958  yılana  geldiğimizde  Kürt  kızı  Eyşe  Şan,  ilk  defa  kadınlar  topluluğunda  babasından  öğrendiği  türküleri  söylemeye  başlar.  Herkesin  çok içten  dinlediği  türküler,  Eyşe  Şan'ın sanat  hayatının  başlangıç  tohumu  olmuştur. 

Eyşe  Şan'ın  sanata  atılma  talebi ailesi  tarafından  olumlu  karşılanmaz. 
Din  yönü  ağır  basan  babası,  kadın  ve kızların  şarkı  söylemesini  günah  kabul  eden  bir  yapıya  sahipti.  Çünkü İslam  kurallarına  göre  kadının  şarkı söylemesi  hem  günah  hem  de  haram olarak  bilinmiştir. 

Yirmi  yaşında  babasının  zoruyla evlendirilen  Eyşe  Şan,  eşiyle  yaşadığı  geçimsizlikten  dolayı  ayrılır.  Antep'e  yerleşen  Eyşe  Şan,  yaşam  zorlukları  karşısında  terzicilik  vb.  işler yaparak  geçinmeye  çalışır.  Bir  süre Antep  radyosunda  Türkçe  şarkı  söylemeye  başlar.  Ama  Eyşe  Şan  Kürtçe türkü  söyleme  aşığıdır,  buna  engel 


olduklarını  gördüğü  an  radyodan  ayrılır.  İstanbul  da  ilk  defa  Kürtçe  ve Türkçe  şarkılardan  oluşan  kasetini basar. 

Eyşe  Şan,  kaset  ve  plaklarının hakkını  alamadığı  için  sürekli  fakir ve  kimsesiz  bir  hayat  sürer. 

Eyşe  Şan'ın  en  önemli  çalışması ve  sanatı  Kürdistan  da  Türk  devletinin  şiddet  politikasının  yoğunlaştığı bir  dönemde,  Kürtlerin  evinde  Kürtçe  türkü  dinlemek  yasak  iken,  o otantik  sesiyle  Kürtçe  türküleri  söylemiştir.  Yine  hiç  kimse  ulusal  kıyafetleri  giymeye  cesaret  edemezken, Eyşe  Şan  ulusal  kıyafetlerle  hem Kürdistan  hem  Türkiye  de  halkın önüne  çıkmıştır.  Kendi  ulusal  kimliğinden  duyduğu  gururu  hep  yansıtmaya  çalışmıştır. 

Eyşe  Şan  kendi  toplumu  içinde en  sevilen  sanatçı  olurken,  egemen güçler  tarafından  da  yasaklanan  bir dille  türkü  söyleyen  bir  Kürt  kadınıydı. 

1972  yılında  Almanya'nın  Mülheim  şehrine  yerleşen  Eyşe  Şan,  kızı Şehnazın  vefatına  dayanamaz  ve Kürdistan'a  geri  döner.  Sanat  hayatına  artık  bir  nokta  koymuştur. 

1979  yılında  Eyşe  Şan,  Güney 
Kürdistan'ı  görme  hasretini  gerçekleştirir.  Güney  Kürdistan  halkı  tarafından  büyük  bir  çoksuyla  karşılanan Eyşe  Şan,  Duhok,  Bağdat,  Kerkük ve  Hewler  de  bir  çok  önemli  Kürt  sanatçısıyla  konser  verir. 

Tekrar  Türkiye  ye  geri  döndüğünde  ise,  Türk  MIT'i  tarafında  göz altına  alınır  ve  hakarete  maruz  kalır. 
Bu  konuda  Eyşe  Şan  şöyle  demektedir,  "ben  Türkiye'ye  geri  döndüğüm¬ de  yakalayıp,  hakaret  ettiler.  Ben  onlara  Kürdistan'a  gittim  ve  pişman  değilim  deyince,  sen  Kürtçülük  yapıyorsun....  dediler." 

1979'dan  sonra  yaşamını  idame 


otantik  6e<si; 

Ejfe  (Şan 


ettirmek  için  bir  süre  İzmir  de  postahanede  çalışır. 

Eyşe  Şan  hayatı  boyunca  Kürt  tarihinde  önemli  yeri  olan  türküleri söylemiştir.  Bu  türkülerin  analiz  edilmesi  bile  anlatılmak  istenenin  ne  kadar  derin  olduğunu  gösterir. 

Eyşe  Şan'ın  şarkılarında  işlediği temalar; 

-  Çoğunluğu  klasik  olan  bu  şarkılarda  en  fazla  işlenen  konu,  toplumsal  olay  ve  olgulardır. 

-  Atalardan  kalma,  yüzyıllardır yıpranmayan  bir  toplumu  değerleriy¬ le  yaşatan  türküler  Eyşe  Şan  tarafından  hep  söylenmiş  ve  korunmuştur. 
Buda  ulusal  değerlerin  yaşanmasını sağlamıştır.  Söylediği  bu  türküler  bir anlamda  Eyşe  Şan'ı  ölümsüz  kılmıştır.  Buna  örnek  olarak,  cembeli,  mem u  zin  verilebilinir. 

-  Türkülerine  yansıyan  diğer  boyut  ise,  yaşam  içinde  görmüş  olduğu geri  toplumsal  olaylardır.  Örneğin; 


(Derde  Hewiye  an  wela  te  nastînim) adlı  türküsü,  kumanın  reddi  üzerinedir.  Bu  konuda  Kürdistan  toplumundaki  gerilikleri,  erkek  egemenliğinin kadın  yaşamı  üzerindeki  tehdidini dile  getirmeye  çalışmıştır.  Bu  noktada  toplumun  dikkatlerini  üstüne çekmiştir. 

-  1990'da  ise  devrimci  mücadelenin  ve  serhildan  sürecinin  gelişmesiyle  Eyşe  Şan  topluluklarda  siyasi içerikli  türküler  söylemeye  başlar. 
Özellikle  yaşamının  son  yıllarında Kürdistan  köy  ve  kasabalarının  boşaltılması,  Kürtlerin  katledilmesini  şarkılarında  işlemeye  çalışmıştır.  Şarkılarını  Kürdistan  mücadelesine  adamıştır.  "Werın  werın  Peşmergene" türünden  türkülerle,  Newrozu,  Diyarbakır'ı  ve  Kürdistan  da  yaşanan olayları  anlatan  türkülere  daha  fazla yer  vermiştir. 


Newaya  Jin 


Gece  Gülü§ünde  Buluşan  Kadınlar 


Yunan  iç  ^ava^ında  babacı  komiinUt  bir  lider  olduğu  için  tüm  ailemi  fa^idtler  tarafından  öldürülen Dimitra  S  o  tir  i  Petrula^  belleğine  dü^en  acı  notları  kitaplaştırdı.  Anan  Nerede  Ulan  adlı  kitap ^ otobiyografinin  yanı  Jira  belge*iel  denebilecek  gerçeklikte  bu  dönemin  acı  tanıklığını  yapıyor 


Edebiyatta  dişi  ve  eril  kalem sürekli  tartışılmış  bir  konudur.  Erotizmi  yazdığı  için  yaşadığı  dönem  yargılanan  Anais  Nin, yıllar  sonra  bile  bugün  dişi  kalemin sembolüdür.  İlk  kelimelerden  itibaren  akıp  giden  yayvanlığı  ile  kadının kalemini  hissettirir  yazar.  "Gece Gülüşü"  adlı  kitabıyla  erotizmin  dolambaçlı  yollarında  gezinen  Semra Topal,  cesur  ve  sıra  dışı  kalemiyle Anais  Nin  kaleminin  özel  tadını  yaşatıyor. 

Daha  çok  öyküleriyle  tanınan Semra  Topal,  "Salta  Dur"  adlı  romanından  sonra  Agora  Kitaplığından 


çıkan  ikinci  romanı  ile  okuyucuyla buluştu.  Topal,  gecenin  fonunda köksüz,  mekansız  ve  zamansız  karakterlerini  erotizmin  diliyle  anlatıyor.  Yazar  kitabında  aykırı,  yoldan çıkmış  sıra  dışı  karakterleri  işliyor. 
Topal,  bir  karakterlerle  tüm  durakları  aşmak  yerine  her  durakta  yeni bir  karakterle  yürümeyi  tercih  etmiş.  Karakterleri  bir  araya  getiren ortak  özellikleri  ise  geceden  beslenmeleri  ve  marjinal  tavırlarını  erotizmle  ifade  etmeleri.  Gecenin  içinde  yaşayan  bu  insanlar;  harcama  eğilimleri  ve  sınırları  ihlal  edici  hayal güçleriyle,  zor  erişilebilir  bir  dünyanın  inançsız  müritleri  olarak  yer  alıyor  kitapta.  Kitapta  yer  alan  bir  diğer  ayırt  edici  özellik  sınırsız,  engelsiz  tutkuları.  Bir  nevi  tutkuyla  yaşayan  bu  insanlar,  gece  ortaya  çıkan bir  başka  nesli  temsil  ediyor  adeta. 
Sisteme  başkaldırı  sonucu  ortaya çıkmış,  her  biri  hayata  küfreden  bir nesil  yaratılmış. 

'Erkek'  dünyaya  tavır 

Yazar,  kitabında  okuyucuyu  rahatsız  etmeyi  amaçlıyor  ve  bunu  başarıyor.  Kitabında  kadın  kaleminin sınırlarını  zorlayan  Topal,  kitabını  '- 


Allah  Baba'  diye  kavramlarla  erkekleştirilen  dünyaya  bir  tavır  olarak  niteliyor.  Kitabındaki  ilişkilerin  bu denli  rahat  yaşanmasını  Topal,  "Erotizmde  her  şey  mubahtır"  sözleriyle açıklıyor.  Topal,  kitabında  yarattığı dünyada  varolan  toplumsal  değerlerin  ötesine  çıkıyor.  Toplumun  yarattığı  kurallarla  yaşanıldığmı  söyleyen  Topal,  karakterlerinin  kendi  yolunu  bulan  insanlar  olduğunu  belirtiyor.  Sistemin  yapı  taşı  olarak  değerlendirdiği  evliliklere  de  karşı  çıkan  Topal,  doğanın  hiçbir  şey  emretmediğini,  tek  eşliliğin  sistemin yarattığı  bir  olgu  olduğunu  söylüyor. 
Evlilik  için  "düzenin  attığı  bir  kazık" diyen  Topal,  aldatma  ve  boşanmaların  da  bu  oyunu  tamamlayan  öğeler olduğu  görüşünde.  Yazara  göre  erotizm  ve  edebiyat  özdeş,  çünkü  ikisinde  de  iletişim  var. 

Cesur  bir  kalem 

Yazar  artık  bastırılan  'cinsel'  dürtülerin,  açıkça  dile  gelmesini  istiyor ve  kalemini  cesurca  bu  sularda  oynatıyor.  Topal,  kitap  için  şimdiden hissedilen  tepkilere  de  hazırlıklı. 
Erotizme  olan  rahatsızlığın  insanların  korkularından  kaynaklandığını 


söyleyen  Topal,  en  çok  kadınların tepki  göstermesine  hayıflanıyor. 
Semra  Topal'm  yeni  romanı  içeriğiyle  tartışılsa  da,  dişi  kalemi  edebiyat  için  umut  taşıyor. 

1964,  Eskişehir  doğumlu  olan Semra  Topal,  Anadolu  Üniversitesi İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Eakültesi'- ni  bitirdi.  1990'da  "Çaydanlık  Tanık"  adlı  öyküsüyle  Abdi  İpekçi Dostluk  ve  Barış  Ödülü'nü,  1992'de 


"Bayan  Mira'yla  Ufak  Bir  Gezinti" adlı  öyküsüyle,  öykü  dalında  Varlık dergisinin  Yaşar  Nabi  Nayır  Gençlik Ödülü'nü  kazandı.  Daha  sonra  Mani (1988,  Telos),  Kürklü  Gece  (2000, Büke)  ve  Salta  Dur  (2003,  Okuyanus)  başlıklı  kitapları  yayımlandı. 

mujdearslan2003@yahoo.com 
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1 1  ^  I  ^öre",  "kan  davası".  Kurban  edilenler,  insan- 
I  lıklarını  kurban  etmemek  adına  yapıyorlar A  her  ne  yapıyorlarsa,  kurban  edenlerse  asıl kurbanlar... 

1950'lerde  Ankara'ya  gelmiş  bir  toprak  ağasının  en küçük  kızının,  bir  "kurban"m  öyküsü  bu.  Kendisini kendisine  ya  da  kendisini  yaşama  kurban  etmş.^  bir ömür... 

Tutanaklara  boyu,  adı,  gülüşü  içimize  işledi,  aldı  kalanların  umutlarını,  sıfırladı  ömrünü,  biraz  da  kalanları. 
Tutunduğu  acılardan  bir  dirhem  bıraktı,  onun  hikâyesi de  bu  oldu.  Sessizce  attı  ömründeki  en  büyük  çığlığı. 
"Gam  üstünde  yürür"  gibiyken  adımları,  depremler, yangınlar  bıraktı  gitti... 

Beş  abi,  dört  abladan  sonra  dünyaya  gözlerini  ikiziy¬ le  birlikte  açmıştı  (arkadan  gelen)  ufak  tefek,  esmer, bal  rengi  gözlerini.  En  sevilen,  saçları  en  kara  olan.  (Yazık  ki  hiç  kesemedi  "kara  saçlarını"  ).  Yüreğimde  uzardı saçların,  ne  çok  yaşamadın... 

Ağa  babası  "iki  evli"ydi.  Annesi  amcasıyla  evliymiş bir  zamanlar  (ne  acıdır  ki  seksen  yaşında  hala  ilk  evliliğinden  kalan  "evlilik  cüzdanfm  saklar,  lüks  evlerindeki o  hiç  değişmeyen  sandığında,  anlatırken  gözleri  dolar, ata  binişini,  gülüşünü  erkenden  göçüp  gidenin,  saçlarındaki  beyazlar  karalanır  sanki).  "Berdel"  gittiği  evde "delal"  kocası  ölünce,  abisi  "almış"  onu  kendine,  ortalar¬ da  kalmasm(!)  diye.  Sevmemiş  kocasının  abisini  hiç. 
Şimdilerde  giden  kızının  yasını  tutuyor,  toprağa  verdiğinde  anlamış  dönüşsüz  kimsesizliğe  gittiğini.  "Soysuzum  ben"  diyor  "o  gitti  ben  kaldım".  Ben  de  diyorum  ki o  gitmedi  "kaçtı"  hayatında  ilk  defa  sesini  duyduk.  Çığlıkları  yerleşti  içimize,  gitmesiz. 

Ağa  çocukları,  İç  Anadolu'nun  sürgün  Kürtleri,  "hiçbiyerli"  olmayanlar.  Erkekler  ağa  çocuğu,  kızlar  önlüklerinin  altında  pijamaları  ile  en  zengin  semtlerde  kuytu¬ da  kalan,  yoksullar.  Abiler,  "erkekler"  her  özgürlüğe  sahip,  kız  kardeşlerine  de... 

En  çok  edebiyat  öğretmeni  olan  eniştesini  sevdi, gözleri  bal  renkli  ikizlerin  küçüğü.  Bir  de  onların  küçük kızını.  Ama  evdekiler,  o  eniştenin  evine  (ablasının  değil)  gitmesini  istemedi,  gitmemesi  için  her  türlü  şiddeti uyguladı.  Tarlalardan  aldıkları  paraları  pavyonlarda  yerken  kız  kardeşlerinin  komünist  olmasından  "ürk"tü. 

Renk  renk  boncuklar  alırdı. 

Sessizdi  çok,  resim  yapar,  şiir  yazardı.  Hep  kalabalık olan  evlerinin  salonunda  yatardı,  sıraları  gelene  kadar, diğer  kızlarla.  Sırayı  evlenince  savardı  bu  ailedeki  kızlar.  Telaffuzunu  anadiline  benzettiği  için  sevdiği  bir  filoloji  bölümü  kazandı  ama  devam  edemedi  okula, uyum  sağlayamadı,  feodal  ayıplar  bırakmad.^  peşini. 

Aşık  da  olamadı  hiç... 

Sonraları  nişanla[ndırdı]lar  adamın  biriyle  ahileri,  ablaları...  Konuşamadı  yanında,  öyle  mahsun,  buz  kesti, zaten  sevmemişti,  "adam"  da  "soğuk"  buldu  onu.  Ahileri,  ablaları  "soğukluğunu  bahane  eden  adamın"  onu  bırakmasına  "vesile"  oldular,  sonra  da  "nişanlanıp  ayrılan", "bırakılan"  kız  muamelesi  yaptılar.  Kapandı  içine  iyice. 
Kendi  kendiyle  konuşur  oldu,  tek  kimsesi  "kendisi"ydi. 
Onbir  kardeşin  arasında  sadece  en  küçük  erkek  kardeşi ve  komünist  eniştesinin  karısı  olan  ablası  bırakmadı  peşini.  Derken,  yaşı  "geç"ti,  şiirler  korkulara  bıraktı  yerini, korkular  çizdi  rüyalarını.  "Dul"  dedikleri,  "çocuklu", hep  aşağıladıkları  bir  adamla  evlendirdiler.  O  ise  bütün bunlar  olurken  hep  iyi  insanların  olduğu  bir  dünya  düşledi,  geceler  boyu,  o  kadar  çoktu  ki  geceleri. 

Renk  renk  boncuklar  alırdı. 

Sonraları  "dul  ve  çocuklu"  kocası  da  çekip  gitti.  O bekledi.  Gelecek  olanın  kim  olduğu  umurunda  değildi, "iyilik"  istiyordu  hala  insanlık  için.  Dönüştüremedi dünyayı,  nefes  almamaya  başladı. 

Nice  zaman  sonra  sakin  bir  yaz  gününde  kimseler yokken  çekip  gitti,  sonra  siren  sesleri,  polis  tutanakları... 

Ahileri,  ablaları  evlenmeseydi  o  adamla  böyle  olmazdı  dedi  ağıtlar  yakılırken.  Oysa  o  adamın  yüzünü bile  hatırlamıyordu.  Ama  işte  "beceremedi",  gücü  kendine  yetti,  sözü  kendine  geçti,  kurban  etti  kendisini... 

"İyi  bilirdi"  hüzünler,  menekşeler,  karıncalar... 


Bir  Kadının  Gözüyle 
Dünya:  “Bir  Zamanlar 

Prensestim  ” 


AvustralyalI  genç  yazar  Jacgueline  Pascari,  çocukluğundan  başlayarak  yaşadıklarının  yer  aldığı  'Bir  Zamanlar  Prensestim'  adlı  romanında,  bir  kadının,  bir  annenin  mutlu olmak  ve  çocuklarını  mutlu  etmek  için verdiği  mücadeleyi  anlatmakla  kalmıyor, dinin  ve  siyasi  sistemlerin  kadını  nasıl çembere  almaya  çalıştığını  eleştirel  bir dille  irdeliyor.  Her  kadının  kendisinden birşeyler  bulacağı  roman,  zorluklara  karşı  ayakta  durabilmenin  küçük  bir  örneği. 

Çinli  bir  babanın  ve  AvustralyalI  bir annenin  tek  kızı  olarak  dünyaya  gelen Jacqueline  Pascari,  mutsuz  bir  evliliğin tanığı  olur.  Babası  o  doğar  doğmaz  annesini  terk  ettiği  için,  hayatın  acımasızlığıyla  daha  küçük  yaşta  tanışır.  Yaşadığı tüm  zorlanmalara  rağmen  kendisini ayakta  tutmayı  başarır.  Onu  tüm  sıkıntılarından,  hayatın  tüm  dertlerinden  uzak tutan  dansa  verir  kendisini. 

Jacqueline  veya  Yasmen 

Jacgueline,  Malezya  prensiyle  geçmişinden  daha  iyi  olduğunu  düşündüğü için  henüz  17  yaşında  evlenir.  Ancak onun  bu  evlilikten  beklediği,  sadece  annesinin  evliliğinde  yaşanılanlar  gibi  olmamasıdır.  Evlendiği  kişi  ve  hayatını geçireceği  yer  hakkında  bilgisi  olmadığı için  onu  nelerin  beklediğini  de  bilmemektedir.  Bu  anlamda  roman,  kültür farklılıklarının  hayata  ve  ilişkilere  yansı- 


Yazar,  tüm  zorluklara  ve  yaşadığı tüm  acılara  rağmen  mutluluğa  dair umudunu  yitirmediği  gibi,  dünyaya getirdiği  çocuklara  karşı  da  özel  duygular  ve  hayaller  besler.  Biri  erkek, biri  kız  iki  çocuk  dünyaya  getirir.  Onların  büyütülmesi  ve  doğal  bir  kişiliğe  kavuşması  için  de  büyük  kavgalar  verir  ve karşılığında  acımasız  cezalara  maruz  kalır.  Bir  yandan  sarayın  gelenekleri,  batıl inançların  sarpa  sardığı  kurallar,  diğer yandan  kendisinin  öğrendikleri  arasında sıkışıp  kalan  Jacqueline,  çocuklarını  büyük  mücadeleler  vererek  büyütür. 

Onun  tek  isteği  küçüklükten  beri duyduğu  baba  özlemini  çocuklarının duymaması  ve  annesinden  göremediği sevgiyi  çocuklarına  kendisinin  göstermesidir.  Sarayın  kuralları  ve  kocası  Bahrin'nin  çocuklarına  olan  ilgisizliği,  onda büyük  hayal  kırıklıkları  yaratır. 

İslamiyet  ve  Avrupa 


J.  Pascari,  romanında  kapalı  İslam toplumunun  yaşadığı  çıkmazları,  sınıfların  keskin  ayrımını  ve  insanların  nasıl değersizleştirildiğini,  bilimden  ve  hukuktan  uzaklığın  yaşamı  nasıl  bitirdiğini yansıtmış.  Gerektiğinde  dini  kendi amaçları  için  nasıl  kullandıklarını  verirken,  bir  yandan  da  kurduğu  güzel  arkadaşlıklarını,  insanların  dine  en  güzel duyguları  ile  inandıklarını  ve  bu  yaşanan sorunların  kaynağında  yatan  nedenleri objektif  vermeyi  de  ihmal  etmiyor.  Bunları  verirken  Avrupa  toplumuna  bir  övgüden  çok,  bir  insanın  büyüdüğü,  öğrendiği  yaşama  özlemi  anlatıyor.  Romanda  gelişen  olaylar  karşısında  çağdaş Avrupa  kurumlarının  hepsinin  nasıl  çözümsüz  kaldığını,  siyasi  çıkar  için  insan 


masını  da  bu  evlilik  çerçevesinde  işler.  Yazar,  önce  adının  nasıl  değiştiğini,  Jacqaeline  yerine  Yasmen  olduğunu  anlatır.  Aslında  ondan  istenen  salt isminin  değişmesi  değil,  kişiliğinin değişmesidir.  İslam  dininin  kurallarına  yabancılığın  yanı  sıra,  sarayın  bitmek-tükenmek  bilmeyen  kurallarına da  uymaya  çabalar.  Onu  asıl  mutsuz eden  ise  Avustralya'da  tanıdığı  kocasının  çok  değişmiş  olmasıdır.  Romantik,  duygusal,  anlayışlı,  çağdaş  kocasının  yerini  bağnaz,  kaba,  aşkı  yok  sayan,  ilişkilerini  cinsellikten  öteye  yaşatmayan,  her  fırsatta  dayağa  başvuran,  dini  kurallar  gereği  hareket  etmek  zorunda  olan  birine  dönüşmüştür. 


haklarını  ve  yasalarını  görmezden  geldiğini  ve  basının  da  özgür  bir  tavırdan çok,  bir  çıkar  aracı  olarak  kullandığını  da çekinmeden  yazmış.  Bu  anlamda  roman, hiçbir  dini  veya  siyasi  ayrım  yapmadan, bir  olaydan  yola  çıkarak  her  iki  toplumu da  sorgulamaktadır. 

Hukuk  savaşı  ve  politikanın 

sevgisizliği 

Romanın  en  önemli  bölümü,  J.  Pascarl'ın  çocuklarıyla  annesini  ziyaret  amacı  ile  gittiği  Avustralya'dan  dönmeyişine, yeni  hayatını  hangi  zorluklarla  kurduğuna  ve  kocası  ile  başlayan  hukuk  mücadelesine  ayrılmış.  Çocukları  için  verdiği hukuk  mücadelesinin  yanı  sıra,  tüm  katı kurallardan  kurtulup  yeniden  hayata döndüğü,  kendini  yeniden  yarattığı, mutluluğu  yaşadığı  anlatır.  Ta  ki.  Bahrin çocukları  kaçırmcaya  kadar.  Çocukların kaçınhşı  uluslar  arası  diplomasiye  yansır. 
Tüm  basını  ve  sivil  toplum  kuruluşlarını ayağa  kaldırır.  Ancak  yine  de  başarılı olamaz.  Bu  mücadele  boyunca  J.  Pascari siyasetin  ve  basının  gerçek  yüzünü  görmekle  kalmaz,  yaşadığı  acının  kendisi ve  yakın  arkadaş  çevresinden  başka kimseyi  ilgilendirmediğini  hatta  bu  olayı çıkar  için  kullandıklarını  anlar.  Bu  nedenle  çocuklarını  alma  mücadelesini kendisi  vermeye  başlar.  Öncelikle  kendisi  gibi  olan  ebeveynler  ile  konuşur. 
Onlarla  ilgili  belgesel  çeker  ve  yardım kuruluşlarında  yer  alır.  Sorunun  çözümünün  devletlerden  beklemekten  çok sivil  toplum  örgütlenmelerini  esas  alır. 
Çünkü  hukukun  da  siyasete  göre  şekillendiğini  ve  bu  nedenle  bazı  önemli  ayrıntıları  göz  ardı  ettiğini  kendi  acı  dolu hayatından  çıkardığı  sonuçtur. 

Çağımızın  hastalığı 

Çağımızda  boşanmalann  sayısının  her gün  biraz  daha  artması  bir  toplumsal  somn iken,  esas  somn  boşandıktan  sonra  çocukların  mh  sağlıklarında  başlıyor.  Dağılmış  bir ortamda  aradıkları  sevgiyi  bulamamalarının yanı  sıra  anne  ve  babaların  çocuklan  bir  intikam  aracı  olarak  kullanmalarının  çocuk  dünyasında  nasıl  bir  hasar  yarattığını  anlatmayı hedeflemiş  romanında  J.Pascarl.  Bunu  da bir  annenin  acılannı  dillendirirken  vermiş.  J. 
Pascari,  çocuklarından  sonra  kendisini  buna adar.  Amacı  başka  ebeveynlerin  aynı  acıyı yaşmalarını  engellemek  olsa  da  diğer  yandan  da  çocuklannın  onda  yarattığı  boşluğu doldurmaktır.  Ama  yıllar  geçse  de  J.Pascarl çocuklarını  unutamaz. 


İraıılı  Aıyaja  En  iyi 
Kadın  Oyuncu 

Ödülü 


başarılı  oyun  ile  bu festivalde  ödüle  layık görüldü.  Arya  ödülünü  Pakistan  Cum¬ 


hurbaşkanı  Pervez 
Muşer'ten  aldı. 
Pakistan'ın  en 


önemli  film  festivalle¬ 


rinden  olan  Karaçi film  festivaline  bu  se- 


Iranh  oyuncu  Motemed  Arya,  Karaçi  Eilim Eestivalinde  en  iyi  kadın oyuncu  seçildi. 

Motemed  Arya,  Gila- ne  filminde  sergilediği 


ne  İran,  Pakistan, 
Hindistan,  İngiltere, 
Eransa,  Almanya,  İspan¬ ya'  dan  150  film  katıldı. 


AN  F/Amsterdam 


Gazeteci-yazar  Ümit  Kıvanç'm  'Kızlar  ve  Kökler' 
isimli  belgesel  filmi;  kadınların  geleneksel  yöntemlerle hah  ve  kilim  dokumayı,  okuma-yazmayı  öğrendiği,  gönüllü  katkılarla  oluşturulmuş bir  atölyeyi  özgün  bir  dille anlatan  belgesel. 

"Kızlar  ve  Kökler",  Van'da, köylerinden  göçmek  zorunda kalmış  çocuk  ve  genç  kızların,  ailelerine  bakmak  için  ki¬ 


lim  dokuduğu  bir  atelyeyi konu  alıyor.  Bu  atölye,  bir başka  yönden,  yüz  yıl,  iki  yüz yıl  önceki  "orijinallerine"  uygun  kilimler  dokunduğu  için de  çok  ilginç.  "Kızlar  ve  Kökler",  2002  Türkiye'sinin  özellikle  büyükşehir  insanlarına, yambaşlarmda  süregiden,  pek tanımadığımız  bir  hayatı  Öte¬ ki  Türkiye'yi  anlatıyor. 


MKM 


Salyangoz  ve  Evi 


Salyangozları  bilir  misiniz? 

Pnlar  da  tıpkı  kaplumbağalar  gibi  evlerini  sırtlarınla  taşır.  Bir  zamanlar  evini  sırtında  taşımaktan  haşlanmayan  sevimli  bir  salyangoz  yaşarmış.  Üstelik  evinin  rengini  de hiç  beğenmezmiş.  Bizim  sümüklü böcek  kelebek  ve  uğur  böceğini 


çok  severmiş.  Arada  bir  onlarla dertleşir  evini  şikayet  edermiş.  "Ah keşke  evimi  sırtımda  taşımak  zorunda  olmasaydım.  Hadi  taşıyorum bari  sizin  elbiseleriniz  gibi  bol  desenli  ve  renkli  olsaydı." 

Kelebek  ve  uğur  böceği  bir  gün sümüklü  böceğe  "Sevimli  arkadaşımız  hani  evim  renkli  olsun  diyorsun  ya  biz  onun  bir  çaresini  bulduk.  Ressam  olan  bir  tırtır  var.  Seni ona  götürürsek  evini  rengarenk boyar." 

Sümüklü  böcek  buna  çok  sevinmiş.  "Ne  duruyoruz.  Hemen  gidelim."  Demiş.  Böylece  düşmüşler yola.  Tırtılın  kapısını  çalmışlar.  Gelen  misafirleri  dinleyen  tırtıl  boyalarını  ve  fırçasını  alıp  çalışmaya başlamış.  Sonunda  tırtıl  sümüklünün  evini  çok  güzel  desenlerle  be¬ 


zemiş.  Sümüklü  böcek  yeni  görüntüsünü  beğenmiş  beğenmesine ama  yine  de  evinin  sırtında  olmasına  çok  üzülüyormuş. 

Dönüş  yolunda  üç  arkadaş  şiddetli  bir  yağmura  yakalanmış.  Kelebek  ve  uğur  böceği  öyle  ıslanmışlar  ki  sele  kapılmaktan  son  anda  kurtulmuşlar.  Oysa  sümüklü böcek  hemencecik  evine  girmiş. 
Yağmur  dinip  de  evinden  dışarı  çıkınca  arkadaşlarının  perişan  halini görüp  üzülmüş.  Sonra  da  kendi kendine  şöyle  düşünmüş.  "İyi  ki saklana  bileceğim  bir  evim  var. 
Rengi  olmasada  beni  yağmurdan koruyor  ya."  Sevimli  sümüklü  böcek  bu  olaydan  sonra  bir  daha  evini  sırtında  taşımaktan  şikayetçi  olmamış. 


Bilmece 


•  1-  Hangi  on  tatlıdır? 

•  2-  Geldi  mi  gelir,  gitti  mi  gelmez? 

•  3-  Büyük  baca  küçük  bacaya  ne demiş? 

•  4-  Hangi  macun  yenir? 

•  5-  Allah  yapar  yapısını.  Bıçak  açar kapısını. 

•  6-  Alçacık  boyları.  Kadife  donlu. 

•7-  Gökte  gördüm  köprü.  Rengi yedi  türlü. 
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Enerji 


Tasarrufu  ve  Geri  Dönüşümü 


Geri  dönüşüm  bir  enerji  tasarrufu  türüdür. 

•  Dünyada  bir  yılda  tüketilen  kola, meyve  suyu  gibi  içecek  kutularından  geri dönüşümle  10  adet  büyük  yolcu  uçağı üretilebilir. 

•  Dünyada  her  yıl  7  milyon  ton  çöp denizlere  atılıyor. 

•  Gelişmiş  ülkelerde  bir  kişi  yılda  550 
kg.  Çöp  üretmektedir. 

•  Bir  bilgisayar  çipi  üretilirken  ağırlığının  4500  katı  kadar  çöp  de  üretiliyor. 

•  Plajlardan  ve  piknik  yerlerinden toplanan  çöplerin  %60'ı  plastik  eşyalar ve  sigara  izmaritleridir. 

•  Uzun  süreli  kapalı  kalacak  ise,  televizyonların  uzaktan  kumanda  yerine,  elle düğmesine  basarak  kapatmak,  her  yıl dünyada  bir  elektrik  santrali  kadar  daha az  enerji  tasarrufunu  sağlar. 

•Fluoresan  lambalar,  diğer  lambalara oranla  1/4  oranında  daha  az  enerji  harcar. 

•  Rüzgar  ve  güneş  enerjileri  "çevre dostu"  enerjilerdir. 

•  Pil  yapımı  için  harcanan  enerji,  pilin  ürettiği  enerjiden  50  kat  fazladır. 

•  Gelişmiş  ülkelerde  güneş  ve  rüzgar enerjisine  yatırımlar  %4l  artmıştır. 

•  Her  yıl  100  binin  üzerinde  deniz memelisi  denizdeki  plastik  çöpleri  yedikleri  veya  takıldıkları  için  ölüyorlar... 
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Apiterapi 


Arı  iiriinleri  içeruinde  bütün  dünyada  daha  yaygın  olarak,  kullanılan  arı  t^ütü,  polen  ve balın  datifi  yapılmaktadır.  Her  üç  ürün  bir  arada  kullanıldığında  etkileri  jon  dereee 

yüksektir. 


rıcılıktan  sağlanan  bal, polen,  arı  sütü,  propolis,  arı  zehiri  ve  bal mumu  insan  yaşamı  ve sağlığı  açısından  son dereee  önemli  ürünlerdir.  Her  geçen  gün  sonuçlanan  araştırmalar toplumlarm  dikkatini  bu  konu  üzerine  çekmekte  ve  özellikle  uzak  doğu  ülkelerinde  başlayan  ve  dünyada hızla  gelişen  arı  ürünleri  ile  tedavi yöntemleri  hızla  yaygınlaşmaktadır. 


Apiterapi  olarak  adlandırılan  ve  yalnızca  arı  ürünleri  kullanılarak  yapılan  bu  tedavi  yöntemlerinin  uygulandığı  Apiterapi  merkezleri  hızla yayılmaktadır.  Burada  görev  yapan araştırıcıların  tıp  alanında  elde  ettikleri  sonuçlar  çoğu  kez  şaşırtıcı boyutlara  ulaşmaktadır.  Dünyanın her  tarafından  lOO'ün  üzerinde  bilim  adamının  katılımı  ile  İsrail'de 26-30  Mayıs  1996'  da  gerçekleşen "Arı  ürünleri.  Özellikleri  , Uygulanmaları  ve  Apiterapi"  konulu  konfe¬ 


ransta  konular  kapsamlı  olarak  ele alınmış  ve  tartışılmıştır.  Bunun  dışında  çeşitli  arıcılık  ve  tıp  kongre  ve seminerlerinde  zaman  zaman  ilginç bildirilerle  karşılaşılmaktadır.  Günümüze  değin  yapılan  çalışmalarda elde  edilen  sonuçlara  göre  arı  ürünlerinin  insan  yaşamı  ve  sağlığı  açısından  önemleri  site  içerisinde  bölümler  halinde  sunulmuştur. 

Arı  ürünleri  içerisinde  bütün dünyada  daha  yaygın  olarak  kullanılan  arı  sütü,  polen  ve  balın  satışı  yapılmaktadır.  Her  üç  ürün  bir  arada kullanıldığında  etkileri  son  derece yükseldiğinden  tüketiciye  her  üç ürünü  birlikte  kullanmaları  önerilmektedir. 

Günümüze  değin  bütün  dünyada  yürütülen  çalışmalarda  elde  edilen  sonuçlar  değerlendirilerek  tüketiciye  bire  bir  hizmet  verilmekte  ve her  türlü  bilgi  gereksinimi  diledikleri  bütün  iletişim  yöntemleri  ile kendilerine  kazandırılmakta  ürün talepleri  adreslerine  gönderilmektedir. 

Apiterapi  amacıyla  kullanılacak üç  ürün  birlikte  değerlendirildiğin¬ de  organizma  üzerinde  son  derece yararlı  etkilerde  bulunmaktadır.  Genel  olarak  arı  sütünün  etkisi  biyolojik  aktiviteyi  artırmak  ve  olumsuz etkileri  ortadan  kaldırarak  motivasyonu  sağlamak,polen  ve  balın  etki¬ 


leri  ise  bu  işlemler  sırasında  gerekli hammaddeyi  vücuda  kazandırmak şeklinde  tanımlanabilir.  Bu  amaçla kullanım  alanları  ve  etkileri  ortak değerlendirilmelidir.Her  üç  ürünün ortak  olarak; 

-Hücre  üretimi  ve  yenilenmesi üzerinde  etkili  olduklarından  organizmayı  gençleştirir.  Hücre  metabolizmasını  düzenleyerek  organ  ve  sistemlerin  daha  fonksiyonel  çalışmasını  sağlarlar.  Hücre  üretimine  olan etkileri  nedeniyle  de  kan  üretimini hızlandırır.  Kansızlığa  ve  bağışıklık sistemini  artırarak,  bütün  hastalıklara  karşı  vücudun  savunmasını  güçlendirirler. 

-Gelişme  ilgili  bütün  sorunlarda etkili  olarak  organizmanın  sağlıklı gelişimini  sağlar.  Bu  özellikleri  ile yetersiz  bedensel  gelişime  yararı  olduğu  gibi  aşırı  kilo  alma  sorunlarını da  giderici  etkiye  sahiptir. 

-Kan  basıncını  ayarlama  özelliği ile  düşük  ve  yüksek  tansiyonda,  damar  sertliğini  gidermede  ve  kan yağları  olan  kolesterol  ve  trigliserid düzeyinin  düşürülmesinde  etkilidir. 

-Sinir  hücrelerinin  motivasyonunu  sağlaması  nedeniyle  stres  ve depresyon  durumlarında,  zeka  gelişiminde  ve  zihinsel  fonksiyonlarının artırılmasında,  MS  vs  gibi  çeşitli  si¬ 


nir  sistemi  rahatsızlıklarında,  kemik gelişimde,  çeşitli  organ  ve  sistemlerin  fonksiyonlarının  düzenlenmesinde  önemli  derecede  etkilere  sahiptir. 

-Cinsel  ve  üreme  ile  ilgili  faaliyetlerin  düzenlenmesinde  ve  etkinliğin  artırılmasında, 

-Enzim  ve  hormon  dengesinin sağlanmasında  ve  bu  yönü  ile  uzun sürede  diyabetin  tedavisinde, 

-Sindirim  sistemi  rahatsızlıkları ve  metabolik  faaliyetlerin  düzenlenmesinde, 

-Yaşlanmayla  ilgili  cilt  problemleri,  saç  dökülmesi,  halsizlik,  bitkinlik,  uykusuzluk  ve  akla  gelebilecek her  türlü  sağlık  probleminin  çözümünde  etkili  sonuçlar  vermektedir. 

''''''  Prof.  Dr.  Muhsin  Doğaroğlu'nun  modern  arıcılık  teknikleri isimli  kitabından  alınmıştır. 


Evsel  artıklar  değişmez  bir rota  izler.  Önce  plastik bir  torbaya,  sonra  sokaktaki  çöp  bidonuna,  oradan  da çöp  kamyonuna.  Bizim  görebildiğimiz  kadarıyla  yolculuk  bitmiştir.  Çöp  yok  olmuştur.  Oysa yok  olma,  çöp  için  çok  uzak  bir son.  Hatta  bazı  çöpler,  evden  ayrıldıktan  sonra  sonsuza  kadar  yaşayabiliyor.  Kimi  hiç  ayrışıp  çürümüyor,  ya  da  öylesine  yavaş çürüyor  ki,  fark  etmek  olanaksız. 


Çöpler  Ölümsüz  mü? 


Birleşmiş  Milletler  Çevre  Programınca  sağlanan  verilere  göre, bazı  camlar,  plastik  ve  metalin ayrışması  yüzyıllar  alıyor.  Bazı atıkların  ayrışması  bin  yılı,  bazılarınkiyse  1  milyon  yılı,  hatta  daha  ötesini  alabiliyor.  Bazıları  da hiç  ayrışmıyor.  Fazla  uzun  ömürlü  olmayan  çöplerin  hızla  yok  olması  da  garanti  değil.  Örneğin, çöplüklerde  toprağın  altına  gömülen  organik  atıklar,  olması  gerekenin  aksine  hızla  ayrışmıyor¬ 


lar.  Çünkü  ya  çok  sıkıştırılmış oluyorlar,  ya  da  oksijen  ve  toprak  mikroplarını  geçirmeyen plastik  torbalar  içinde  gömülüyorlar. 

En  uzun  ömürlü  atıklarsa  neredeyse  sonsuza  kadar  bozulmayan bazı  plastikler.  Ama  teknoloji  bir umut  ışığı  yakmış  durumda.  Mısır  nişastasından  yapılan  plastiğin  kullanımı  giderek  yaygınlaşıyor.  Bu  malzemeden  yapılı  atıklar  altı  ayla  bir  yıl  içinde  çürüyor. 


Atıkların  Çürümesi  için  ne  Süre Gerekiyor? 

Pet  Şişeler:  Sonsuz 
Gam  Şişeler:  1  Milyon  Yıl Piller:  100  Yıl 

Alüminyum  ve  Teneke  Kutular: 50-100  Yıl 

Naylon  Poşetler:  10-20  Yıl Plastik  Kaplamalı  Süt  Kartonları: 
5  Yıl 

Portakal  Kabukları:  6  Ay 
Kağıt:  2-5  Ay 


Zap  Deresi  Kıyısında  Doğa 

Katliamı 


Çölde  bir  okyanus  doğuyor 


Bilimadamları  Etiopya  çöllerinde açılan  devasa  yarığın  bir  okyanus oluşumunun  ilk  adımı  olabileceği 

görüşünde. 


Hakkari'nin  Yüksekova 
İlçesi'ndeki  Zap  Nehri kıyısında  bulunan  makilik  alanların  ateşe  verilmesi ve  büyük  ağaçların  kesilmesi tepkilere  sebep  oluyor. 

İlçe  halkı,  Hakkari'nin  ismiyle  özdeşleşen  Zap  Nehri  kıyısındaki  tüm  ağaçların  yakılmaya  başlandığını,  bunun  bir çevre  katliamı  olduğunu  belirterek,  yetkililerin  ilgisizliğinden yakınıyor. 

Vatandaşlar,  konuyu  çevre örgütleri  kanalıyla  bunu  yargıya taşıyacaklarını  belirtiyor.  Yüksekova  Esnaf  Odası  Başkanı  İrfan 


Sarı,  yaşanan  duruma  bir  'dur' denilmesi  gerektiğini  söyledi. 

Sarı,  son  günlerde  özellikle nehir  kıyısındaki  Piyonk  Çeşmesi  civarındaki  dere  boyunca uzanan  çoğunluğu  söğüt  ağacı olan  makilik  alanların,  kendini bilmez  kişi  ya  da  kişiler  tarafından  talan  edildiğini  belirterek, "Ağaçların  büyükleri  kesilirken, küçükleri  ise  ateşe  veriliyor.  Bu işi  yapanlar,  kestikleri  bu  dalları ve  kökleri  dere  kıyısına  pişkince  istifliyor.  Bu  durumun  önüne geçilmesini  ve  yapanların  cezalandırılmasını  istiyoruz"  dedi. 


Etiopyah,  ABD'li  ve 
Avrupah  araştırmacılar  Etiopya'daki  Afar çölünün  kuzeydoğusunda oluşan  coğrafık  değişikliğin yeni  bir  okyanus  tabanı  oluşumunun  ilk  işareti  olabileceğini  açkıladılar.  Araştırmacılar  60  kilometre  uzunluğundaki  ve  4  metre  genişliğindeki  yarığın  14  Eylül  tarihinde  bölgede  meydana  ge¬ 


len  bir  deprem  sonrasında oluştuğuna  dikkat  çekerken, okyanus  oluşma  sürecinin milyonlarca  yıl  alabileceğini belirtiyorlar. 

İngiltere,  Fransa,  İtalya ve  ABD'den  gelen  bilimadamları  Etiopya'nm  başkenti 
Adis  Ababa'nın  yaklaşık  bin kilometre  kuzeydoğusunda¬ ki  bölgede  yaptıkları  araştırmalar  sonunda  dünyanın  ye¬ 


niden  şekillenmesine  şahitlik  ediyor  olabilecekleri  sonucuna  vardılar. 

Adis  Ababa  Üniversitesi araştırma  görevlisi  Dejere 
Ayalew  "Yeni  bir  okyanus  tabanının  oluşumunu  gördüğümüzü  düşünüyoruz.  Bilim tarihinde  daha  önce  yaşanmamış  bir  durum,  çünkü  bu tip  ayrılmaları  genelde  olduktan  çok  sonra  görürüz. 
Ama  şimdi  süreci  ilk  elden takip  ediyoruz"  diyor. 

Afar'daki  bilim  ekibinde yer  alan  ve  Londra  Royal Holloway  Üniveristesi  üyesi 
Gindy  Ebinger  ise,  yaşanan süreç  hakkmdaki  görüşlerini 
"Şu  anda  uzay  temelli  teknikler  kullanarak  tespit  etmeye  çalıştığımız  kırılma bölgelerini  ilk  kez  olarak çıplak  gözle  görüyoruz.  Bu da  bize  dünyanın  değişim sürecinin  nasıl  çalıştığı  konusunda  eşsiz  ipuçları  verecek."  sözleriyle  açıklıyor. 

Etiopya  Ada  Olacak 

Dünyanın  derinliklerinde neler  olup  bittiğinin  anlaşıl¬ 


ması  için  fırsatlar  da  sunan coğrafık  değişimin  ne  kadar sürede  tamamlanıacağı  ise şimdilik  netlik  kazanmış  durumda  değil.  Dejere  bölünmenin  uzun  bir  sürecin  başlangıç  aşaması  olduğunu  belirterek,  bu  sürecin  sonunda Etiopya'nm  doğu  kesiminin 
Afrika  kıtasından  kopacağını ve  açılacak  boşluğu  deniz suyunun  dolduracağını  savunuyor.  Araştrıma  sonuçlarına göre  Afar  çölü  her  yıl  Afrika kıtasından  20  milimetre  kadar  uzaklaşıyor. 

Adis  Ababa  Üniversitesi 
Yer  Bilimleri  Bölüm  Başkanı olan  Ayalew  Afar  çölünde yaşanacak  değişimi  şu  sözlerle  anlatıyor:  "Afar'ın  altındaki  yeryüzü  kabuğu  Kızıl Deniz'in  altındakine  benziyor.  Bu  kabuk  bir  kez  oluştumu  su  da  gelecektir,  çünkü  burası  alçak  bir  alan  ve Aden  Körfezi  ve  Kızıl  Deniz'den  buraya  deniz  suyunun  gelmesi  kaçınılmaz  olacaktır." 
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Kişide  kalıtımsal,  çevresel ya  da  hormonal  bozukluklar  sonrasında  gelişen  çökkünlük  halidir. 
Depresyon  sık  sık  rastlanılan  bir  hastalıktır.  Erkeklerin %10'u  ve  kadınların  ise  %20'si  hayatlannda  bir  kere  depresyon  geçirirler. 
Depresyon  bütün  yaşlarda  görülebilinir.  Yaşlılar  ve  gençler  bu  hastalıktan şikayetçi  olabilirler.  Çocuklar  ve gençlerde  depresyon  davranış  ve  öğrenim  sorunlarıyla  açığa  çıkar.  Yaşlılarda  ise  hafıza  sorunlan  ön  planda olduğu  için  depresyon  daha  çok  bunaklıkla  karıştırılır. 

Depresyon,  intihara  teşebbüs  ve intihar  olaylarının  önemli  sebebi  olmaktadır.  Bu  nedenle  depresyonun tanınması  ve  tedavisi  çok  önemlidir. 

Depresyon  insanlann  hayatlarını o  kadar  etkiler  ki,  kişi  kendini  hapis¬ te  hisseder.  Yardım  almaya  takatleri yoktur  ve  çevrelerinde  gelen  iyi  niyet tavsiyeleri  uygulayamaz  durumda olurlar.  Böylece  yalnızlığa  düşerler ve  dışlanmış  olduklarını  hissederler. 

Kişi  kendisini  bazen  iştahsız,  moralsiz  yada  dertli  hissedebilir.  Bunlar hayatın  getirdiği  aksilikler  yada  problemlerden  kaynaklanan  normal  duygulardır  ve  herkesin  başına  gelebilir. 
Çoğunlukla  bu  duygular  bir  kaç  saat yada  bir  kaç  gün  sürer.  Eğer  bu  durum  uzun  bir  süre  devam  eder  ve  kişi  kendisini  tüm  çabalarına  rağmen karamsarlıktan  kurtaramazsa,  o  za¬ 


Depresyon 


man  depresyon  söz  konusu  olur. 

Depresyon  Belirtileri: 

Depresyonu  gösteren  en  önemli iki  şikayet  isteksizlik  ve  karamsarlıktır.  Çoğu  zaman,  neşeli  olabilmek için  gereken  güç  kaybolur.  İlgisizlik ve  isteksizlik,  dikkat  ve  konsantrasyon  bozuklukları  depresyon  belirtileri  olabilir.  Depresyonda  olan  kişi  her şeye  karamsar  bakar.  Kişi  kendisini üzgün,  çaresiz,  ümitsiz  ve  hiç  bir  iş yapamayacak  dummda  hisseder.  Bazen  alıngan  olur,  bazen  de  aksine kendisini  bitkin  ve  bomboş  hisseder. 
Kendisini  suçlama  veya  suçluluk duygulan  olabilir.  En  basit  kararlan vermekte  tereddüt  eder.  Çok  ağlayabilir,  ama  bazen  de  o  kadar  çok  karamsar  olur  ve  ağlamak  ister  ama  ağlayamaz. 

Bunlann  yanı  sıra  kişinin  bedensel  şikayetleri  de  olabilir.  Örneğin; çok  az  bir  iş  yapsa  bile  kendisini yorgun  hissedebilir.  Kolları  ve  bacakları  külçe  gibi  ağır  gelebilir.  Çoğu  za¬ 


man  uyku  sorunları  olur.  Kişide  iştah bozukluğu  da  görülebilir.  Çoğu  zaman  iştahsız  olur,  yemeklerin  tadını alamaz.  Bazende  aşın  yemek  yer. 
Kabızlık  sorunu  çekerler.  Cinsel  istekler  azalabilir,  hatta  tamamen  kaybolabilir. 

Eğer  kişi  uzunca  bir  süre  aşağıda¬ ki  belirtilerin  bazılarından  şikayetçi ise  doktora  başvurmalı: 

*  Karamsarlık 

*  İlginin  yada  neşelenme  gücünün  azalması 

*  İştahta  değişiklik  ve  kilo  kaybı 

*  Uyku  düzeninde  değişiklik 

*  Her  gün  tekrarlanan  yorgunluk ve  halsizlik 

*  Çaresizlik  hisleri 

*  Kendini  değersiz  hissetme  ve aşırı  suçluluk  duyguları 

*  Dikkat  ve  konsantrasyon  bozuklukları,  düşünce  hızında  yavaşlama yada  aşırı  kararsızlık 

*  İçten  veya  dıştan  fark  edilebilen bir  huzursuzluk  veya  hareketlerde yavaşlama  yada  yüz  mimiklerinde azalma 


*  Hayatın  anlamsız  gelmesi ve  hayata  son  verme  isteğinin tekrar  düşünülmesi 

*  Gerçek  olmayan  kötü hastalıklar,  fakirlik  ve  işlenen günahlar  hakkında  hayali  korkular 

Depresyonun  Gidişatı: 

Depresyon  yavaş  ortaya  çıkabileceği  gibi,  bazen  ise  bir gün  içerisinde  belirebilir.  Depresyon  tedavi  edilmeden  bir kaç  hafta  sonra  geçebilir,  ama bazen  de  aylarca  hatta  senelerce  sürebilir.  Ortalama  olarak  depresyon  tedavi  edilmezse  dört  ve  altı  ay  kadar  sürer.  Tedaviyle  şikayetler  azalabilir  yada  depresyon  süresi  kısalabilir.  Aşırı  alkol yada  uyuşturucu  kullanımı  depresyonun  gidişatını  olumsuz  etkileyebilir. 

Depresyon  bazen  bir  defalık  olabilir,  ama  çoğunlukla  uzun  zaman yada  kısa  bir  süre  sonra  tekrar  görülür.  Çöküntülü  dönem  aşın  aktif  döneme  dönüşebilir  ve  tekrar  değişebilir.  Depresyonlu  dönemlerin  aşın  aktif  dönemlere  dönüşmesine  'manik- depresyon'  denilir. 

Depresyonun  Sebepleri: 

Depresyon  her  zaman  çeşitli  faktörlerin  birleşmesinden  oluşur. 

a-Biyolojik  Sebepler:  Araştırmalar depresyona  yakalanma  olasılığının kısmen  irsi  olduğunu  ortaya  çıkarmıştır.  Bazı  bedensel  hastalıklarında depresyona  neden  olabileceği  kabul edilmektedir.  Örneğin;  troid  hastalığında,  yanlış  veya  fazla  ilaç  kullanımında  da  depresyon  görülebilinir. 
Depresyonlar  çoğu  zaman  ilaç  ve 


madde  kullanımıyla  (alkol,  uyuştumcu)  birlikte  ortaya  çıkarlar. 

b-Ruhsal  Sebepler:  Kişinin  ruhsal dayanma  gücüyle  ilgili  olan  nedenlerdir. 

c-Sosyal  Sebepler:  Kişinin  bazı olaylara  karşı  hassas  olması  depresyona  neden  olabilir.  Bir  yandan  gerginlik  yaratan  olumsuz  olaylar  (evlilikteki  tartışmalar,  boşanma,  hastalık, eşin  ölümü,  işyerindeki  gerilimler vs.)  diğer  yandan  da  olumlu  ama  etkileyici  olaylar  (çocuğun  doğumu) depresyona  neden  olabilir. 

Eşini  kaybetmiş  bir  kişi  yalnız  kalmakta  zorlanıyorsa  veya  ailesinde daha  önce  depresyona  görülmüşse, bu  kişinin  depresyona  yakalanma şansı,  yalnız  kalmakta  zorlanmayan ve  ailesinde  depresyon  görülmemiş kişiden  daha  yüksektir. 

Depresyonun  Tedavisi: 

Depresyon  tedavi  edilen  mhsal bir  hastalıktır.  Araştırmalar,  birlikte uygulanan  ilaç  tedavisiyle  (farmocotherapie)  konuşmanın  (destek  verici konuşmalar  yada  psikoterapi)  olumlu  sonuç  verdiğini  göstermiştir.  Ancak  aşırı  alkol  yada  uyuşturucu  kullanımı  bu  tedaviyi  zorlaştınr. 

Hasta  ve  Yakınlan  için  Öneriler: 

•Normal  zamanda  yatın  ve  kalkın, 

•Rahatlatıcı,  dikkat  dağıtıcı  faaliyetler  arayınız 

•Kendinizi  soyutlamayın. 

•Hareket  edin(yürüyüş,  bisiklete binme  ve  spor  yapmak). 

•Zevk  alamayacaksanız,  eğlenmeyecekseniz  tatile  gitmeyin. 

•Hastalığı  kabullenmeye  cesaret edin. 


Bel  Fıtığından  Kaçınmak  İçin  Bel 

Hareketlerine  Dikkat 


Belinizden  kalçanıza  doğru  yayılan  bir  ağrı  hissediyorsanız,  hele  bu  ağrı ayak  topuğunuza  ve  parmaklarınıza  kadar  uzanıyorsa,  büyük  bir  olasılıkla  sizde  bel  fıtığı  var. 

Giderek  daha  fazla  sayıda insan  fel  fıtığından  şikayetçi oluyor.  Kimi  hareketle,  kimi ilaçla  kimi  de  cerrahi  yöntemlerle  tedavi  oluyor.  Tedavisi basit  ama  bel  fıtığından  korunmak  da  mümkün. 

Belimizde  5  adet  omur  kemiği  bulunuyor.  Bu  kemikler arasında  kıkırdaklar  var.  Bu  kıkırdaklar,  adeta  bir  amortisör gibi  görev  yapıyor.  Bu  kıkırdakların  aşırı  zorlama  nedeniyle  yerinden  kayarak  bacaklara gelen  sinirlere  ve  omuriliğe baskı  yapması  sonucu,  bel  fıtığı  oluşuyor. 

Bel  fıtığı,  kalçaya  ve  bacağa  yayılan  ağrıya  neden  oluyor.  Bu  ağrı  ayak  topuğuna  ve parmaklara  kadar  uzanabiliyor. 
Hatta,  bazı  hastaların  belli  bir tarafa  eğilebilir.  Zamanla  ayakta  uyuşma,  kuvvet  kaybı  geliş¬ 


meye  başlar.  İlerlemiş  vakalar¬ da  idrar  ve  büyük  abdest  yapmakta  zorluklar  oluşabilir. 

Sonuç  olarak,  kıkırdakları aşırı  zorlamamak  için  vücudumuzu  iyi  kullanmamız  gerekiyor.  İşte  bel  fıtığı  olmamak için  dikkat  etmemiz  gereken noktalar: 

*  Belimizin  en  büyük  düşmanı  yük  kaldırmak.  Yükün ağırlığı  kadar,  onu  taşıyış  biçimimiz  de  önemli.  Ağır  yük kaldırmaktan  kaçınacağımız  gibi,  bir  kiloluk  bir  yükü  bile dikkatli  kaldırmamız  gerekiyor. 
Kaldıracağımız  ağırlığı  belimize  yüklemeden,  ayaklarımızı kırarak  kaldırmakta  yarar  var. 

*  Ağır  bir  yükü  sürükleyerek  bir  yerden  bir  yere  taşımak  da  zararlı. 

*  Belimizi  zorlamamamız gerekiyor.  Bunun  için  de  örneğin,  yüksekçe  bir  yere  uzanmak  ya  da  ileriye  doğru  uzanarak  belimizi  zorlamak  zararlı.  Yüksek  raflardan  bir  şey  almak  için  uzanmak  yerine,  bir tabure  ya  da  merdiven  kullanmak  gerekiyor.  Oturduğumuz 


yerden  uzaktaki  telefona  uzanmak  da  riskli. 

*  Kilo  belin  düşmanı.  Eazla kilodan  kaçınmalıyız.  Ani  kilolanmak  da  bel  fıtığı  riskini  arttırıyor. 

*  Hamileler  de  risk  grubun¬ da.  Hamilelik  döneminde  vücudun  ağırlık  merkezinin  değişmesine  bağlı  olarak  omurganın  da  şeklinde  bir  değişiklik  görülüyor.  Bu  da  bel  fıtığına  neden  olabiliyor. 

*  Yeterince  yoğurt  ve  süt alabileceğimiz  bir  beslenme programı  riski  azaltıyor.  Yürüyüş  ve  yüzme  gibi  sporlar  da. 

*  Sürekli  oturarak  çalışanlar,  ağırlıklarını  bele  verdikleri için,  ara  sıra  ayağa  kalkıp  kısa yürüyüşler  yapmalılar. 

*  Aniden  bir  boşluğa  adım atmak  da  riskli.  Örneğin,  merdiven  basamağı  var  sanarak atılan  adımlar,  kıkırdakların zedelenmesine  neden  olabiliyor. 

*  İki  kişi  ağır  bir  yük  taşıdığı  sırada,  birisinin  yükü  aniden bırakması  diğeri  için  risk  oluşturuyor. 


•  Uzun  ömürlü  maydanozlar  için... 

Maydanoz  ve  dereotunu  ya  da  naneyi  yıkayıp,  temiz  bir  peçeteye  sararak  iyice kurulayın.  Temiz  kapaklı  bir  naylon  kutuya  koyacağınız  maydanoz  ya  da  dereotlarınızın  daha  uzun  süre  bozulmadan saklanabileceğini  fark  edeceksiniz. 

•  Acı  patlıcamn... Doğranıp  soyulmuş patlıcanların  acılığını  almak  için,  yarım saat  kadar  tuzlu  suda  bekletmeniz  yeterli... 

•Bol  sulu  limonlar  için... Üç  dakika  suda 


beklettiğiniz  taze  limon  hem  daha  kolay sıkılır  hem  de  bol  su  verir. 

Yemeğiniz  yağlı  olduysa...  Yağı  fazla olan  yemeğin  üzerine  iki  dilim  bayat  ekmek  koyarak  kapağını  kapatın.  Bu  işlem yemeğin  buharıyla  birlikte  yağını  da  çekmesini  sağlar. 

Yemek  Tuzluysa... Eazla  tuzunu  almak için,  1  adet  patatesi  soyup  yemeğinize doğrayın  ve  bir  kaç  dakika  kaynatın. 
Yemekleri  pişirirken...  Yemekleri  pişirirken  tuzunu  ya  da  şekerini  hemen  katmayın,  çünkü  bu  katkı  maddeleri  yemeklerin  pişmesini  geciktirir. 

Sütünüz  Kaymak  Tutarsa... Süt  kaynarken içine  bir  parça  tuz  atarsanız  kaymak  tutmasını  önlemiş  olursunuz. 


MALZEMELER:  (6  kişilik) 

3  adet  büyük  ayva 
10  yemek  kaşığı  şeker 
2  adet  elma 
2  çay  kaşığı  tarçın 

Süslemek  İçin:  Taze  Ceviz HAZIRLANIŞI: 

Ayvaları  soyup  ortadan  ikiye  bölerek, çekirdek  yuvalarını  temizleyin.  Fırına girebileeek  kapaklı  bir  kaba  dizin.  Her yarım  ayva  için  iki  yemek  kaşığı  ve  iki kaşık  da  fazladan  olmak  üzere  sekiz  kaşık  toz  şekeri  üzerlerine  gezdirin.  Çok kısık  ateşte  pişmeye  bırakın.  Renk  ver¬ 


mesi  için  çekirdekleri  fırın  kabına  eklemeyi  unutmayın.  Diğer  tarafta  elmaları soyup,  rendeleyerek  kalan  iki  kaşık  şeker  ve  tarçınla  karıştırın.  Ateşten  aldığınız  ayvaların  çekirdek  yuvalarına  rendelenmiş  elmaları  eşit  olarak  yerleştirin. 
Kendi  suyu  ile  l60  derece  ısıdaki  fırına verin.  Kendi  suyu  az  gelirse  yarım  çay bardak  sıcak  su  ekleyebilirsiniz.  Elmalar  ve  ayvalar  fırında  iyice  yumuşayınca çıkarın.  Servis  tabaklarına  alın.  Soğuduktan  sonra  üzerini  taze  kaymak  ve cevizle  süsleyerek  servis  yapınız. 

Afiyet  Olsun . 
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Durumlar 


Dumurlar 


BU  hafta  da  haller,  ahvaller  üzerine  bir  iki  fi¬ kir  beyanında  bulunacağım  izninizle.  Bunlar benim  dikkatimi  celbeden  şeyler  tabii,  sizi  şenlendirir  mi emin  değilim.  Öncelikle  gözaltı durumlarından  başlayalım.  Başlamadan  önce  ciddi  bir  uyarıda  bulunmakta  fayda  var.  Niyetimiz  tabii  ki  faşizmin  mizahını  yaparak, normalleştirmek  değil.  Naziler kendi  mizahlarını  üretmişlerdi; şimdilerde  kim  ki  özel  timcilerle otursa,  onların  kendi  mizahı  ile karşılaşır.  Fakat  biz,  onlara  fırsat bırakmadan  başlayalım  ki  normalleşemesinler. 

Gözaltına  alınmak,  otobüse binmek  kadar  ortalama  ve  rutin olduğundan,  herkes  bir  şekilde  bilir  bu  durumları.  Toplu  alınmalarda  ve  tek  alınmalarda  tabii  ki  durum  değişir.  Her  ne  ise,  kapıdan içeri  girdiniz  işte...  Sorgu  evresi mühimdir.  "Operasyon"  kıvamındaki  konulara  girmeyelim,  sıradan göz  altılardan  bahsedelim.  Nedir, bir  basın  açıklaması  esnasında  kolunuzdan  çekilip  götürülmüşsünüz.  Bu  toplu  alınmalardaki  sorgular,  okullara  getirilen  göz  doktorlarının  göz  taraması  yapmasına benzer.  Sırayla...  Sen  çık,  sen gel...  Tabi  hazırlıksız  olursanız, kafanız  karışır.  En  yakın  arkadaşını  mesela  nereden  tanıdığını  sorarlar,  yalanın  biri  bin  para,  salla bakalım  sallayacağın  kadar:  "Yol¬ da  yürürken  düşmüştüm,  dizim 


kanamıştı,  pamuk  verdi,  öyle  tanıştık..."  Her  bir  tanışıklığa,  her bir  duruma,  bir  çocuk  masumiyeti katmaya  çalışırsın  ki  ortaya  acayip tuhaf  bir  görüntü  çıkar.  Manasızdır oysa,  aynı  okulda  okuduğunuzu söyle,  akraba  olduğunuzu  söyle, arkadaş  olduğunuzu  söyle...  Kafa karışır  da  karışır.  En  iyisi  kendi¬ mi...  Sene  1992  ve  ilk  defa  bir  basın  açıklamasına  katılıyorum.  Siftah  yani.  Çömezim  ki  ne  çömez. 
Çantama  okul  karnemi  bile  koymuşum.  Toplayıp,  Eminönü  Emniyet  Müdürlüğü'ne  götürdüler,  başladı  muhabbet: 

-  Nereden  öğrendin  bu  açıklamanın  olacağını?.. 

-  İnsan  Hakları  Derneği'nden 

-  Nerdeymiş  bu  İnsan  Hakları Derneği 

-  im,  Aksaray'da 

-  Atma  lan,  Beyoğlu'nda,  hadi dışarı! 

Ve  ikinci  vaka...  Bir  müzisyen arkadaşımla  "yanlış  zamanda,  yanlış  yerde"  bulunduk.  İkimizi  birbirimize  kelepçeleyip,  arabaya  koydular.  Müzisyene  sordular,  "Ne  iş yapıyon";  "Düğünlerde  türkü  söylüyorum..."  dedi.  Kürtçe  söylediğini  söylerse  ne  olurdu?  Galiba  süreç  kaldırmazdı.  İkinci  soru  bana, "Nerden  tanıyon  sen  bunu?.."  Sizce  ne  yanıt  verebilirim?  Tabii  ki "düğünlerdeeen. . . " 

Tabii  bir  de  hak  hukuk  okuma durumları  yaşarız: 

-  Bııırrrakın  beni,  beni  tutamazsınız,  avukatımı  istiyorum! 

-  Amerikan  filmi  mi  izliyon,  hani  anti-emperyalisttiniz? 

-  Yaptığınız  yasal  değil,  suç  işlediysem  savcılığa  çıkarın 

-  Sen  polise  güvenmiyon  mu? 

-  Yok,  öyle  değil  de,  ama  beni tutamazsınız 

-  Hele  sen  yat,  sabah  ola  hayrola 


-  Bu  akşam  olmaz  mı? 

-  Yat  layn! 

Kokteyl  halleri 

Bu  kokteyller  meselesi,  biliyorsunuz  balolardan  ya  da  şirketlerin açılışlarının  yapılmasından  hayatımıza  girmedi.  Biz  Newrozlar,  seçimler,  festivallerden  biliriz...  Kokteyllerde,  meyve  sularının  karışımından  hazırlanmış  bardağınla ayakta  dolaşmaya  başlarsın.  Yalnızsan  gerçekten  çok  kötü.  İçinde aslında  mütemadiyen,  "acaba  gelmekle  iyi  mi  ettim"  diye  sorarsın. 
Bütün  tanıdıklar  oradadır.  Normal şartlar  altında,  hazzetmediğin,  iki dakika  tahammül  edemediğin  kişileri  de  görürsün  fakat  niyeyse,  o kokteyl  ortamında  selamlaşmak icabeder.  Herkes,  kendi  kimliğini kapıda  bırakıp  da  oraya  ulvi  bir  iş için  gelmiş  gibidir.  Sadece  selâmlaşılır.  Gözün,  senin  gibi  binlerini arar.  Denize  düşen  yılana  sarılır misali,  hiç  sevmediğin  birine  bile orada  yapışır  bırakmazsın.  O  sevmediğin  kişi  üstelik,  seninle  konuşurken,  bir  yandan  da  gözleriyle etrafı  tarar;  bir  saniyelik  suskunluk olur  ki  gitmiştir  artık,  sap  gibi  yine  ortada  kalırsın.  Halk  oyunları ekiplerindekiler  gibi  gülümsemek zorundasındır.  Yer  yer,  "ben  buralara  layık  değilim"  ruh  haline  de girersin  ve  moralin  dibe  vurur. 
Ortada  fazla  dolaşmak  da  istemezsin.  Dolaşmaya  kalkmak,  öyle  silik silik,  yalnız  dolaşacağından  seni iyice  bozar  ve  bir  de  fazla  görünmek  iyi  değildir.  Ciddiye  almadığın  kişilerin  bile  etrafında  insanlar vardır.  Sonra  daha  popüler  biri  girer  içeri,  tanıyorsundur  mesela,  sana  doğru  gülümseyerek  geldiğini hissedersin,  sen  de  nur  çökmüş gibi  yüzüne  gülümsersin,  ama  o seni  geçip,  arkadaki  diğer  popüle¬ re  doğru  yönelir.  O  an,  kaçma  isteğinin  belirdiği  andır.  Kendine bir  türlü  "katman"  belirleyemezsin. 


hangi  gruba  ait  olduğunu  çözemezsin,  herkes  sanki  düşmandır sana.  "Niye  buradayım"  sorusu  dönüp  durur  kafanda.  Salondaki  herkesten  nefret  etmeye  başlarsın. 
Herkesin  gayet  şık  giyindiği  bir ortama,  geleneksel  elbiseleri  ile gelen  kızı  ya  da  adamı  gördüğün¬ de,  haline  şükredersin.  Geleneksel giysili  ve  de  yalnızdır  o!..  Onun yanına  gitmek  gelir  içinden,  iyice 


deşifre  olmaktan  korkarsın.  O  masaya  dizilmiş  kürdanın  ucundaki manasız  sosisleri,  tabaktaki  leblebileri  yiyenleri  gördükçe,  girişimci ruhları  karşısında  iyice  ezilirsin. 
Neyse  ki  kurtarıcı  gelir.  İki  karış suratla  yanına  yaklaşır,  "Ayyy  çok sıkıldım..."  diye  başlar  cümleye. 
Artık  yapışık  ikizsinizdir... 

fincani xanim@mynet.com 


Öbür  dünyaya  gelenler  sıraya sokuluyor,  uygun  adım  yürüyüşle Sırat  köprüsü  başına  sevk  ediliyordu.  Baş  melek  Saint  Pierre, gelen  bir  grup  erkeğe  "Durrü" buyruğunu  verdikten  sonra: 

Karısını  aldatanlar  kendilerini 


buradan  aşağıya,  cehenneme  atsınlar!!  Gelenlerin  hepsi  kendini attı,  bir  kişi  kaldı.  Saint  Pierre ona  döndü: 

-  Hey  sen!  Sağır  numarası yapma!  At  kendini  sen  de! 


Ortaokul  öğrencisi  kahramanımız,  babasının  omuzuna  dokunur, sorar: 

-  Baba,  okulda  ders  verdiler, "Politika  nedir",  anlatmamız  lazım. 

-  Nedir  politika? 

Baba  oğlunun  yaşına  uygun  bir formül  bulur: 

-  Bak  yavrum,  simdi  su  kelimeleri  iyice  aklında  tut...  Ben  ücretli 

çalışıyorum,  buna  KAPİTALİZM diyoruz.  Parayı  nasıl  harcayacağımıza  annen  karar  veriyor,  ona  HÜ¬KÜMET  de.  Hepimiz  aslında  senin için  çabalıyoruz,  sen  HALK  sın.  Bebek  kardeşine  bakan  dadın,  İŞÇİ SINIFI.  Kardeşini  de  GELECEK  diye  düşün.  Şimdi  bunları  böyle  ezberle,  yarın  kahvaltıda  sana  politikayı  anlatırım. 


Oğlan  bunları  ezberler,  akşam olur,  herkes  yatar.  Gece  bizimki, kardeşi  küçük  bebeğin  ağlamasıyla uyanır.  Gider  bebeğin  odasına,  bebek  altını  kirletmiş  ağlamaktadır. 
Annesinin  odasına  girer,  annesi derin  bir  uyku  çekmektedir,  uyanmaz.  Dadının  odasına  gider,  bir bakar  ki,  babası  dadısıyla  ayni  yatakta,  "Bebek  ağlıyor"  demesine hiç  aldırış  eden  bir  halleri  yok. 

Bizimkisi  gerisin  geriye  döner, yatar. . . 

Ertesi  sabah  kahvaltıda  babasına, 

"Baba  ben  politika  neymiş  anladım"  der.  Babası  "Neymiş  şöyle  bakalım"  diye  sorunca  anlatır: 

"KAPİTALİZM,  İŞÇİ  SINIFINI beceriyor.  Bu  arada  HÜKÜMET uyuyor.  HALK  kimsenin  umurunda değil.  Ve  de  GELECEK  bok  içinde..." 


Küçük  afacan elinde  bir  kutu  sekerle  parka  gitmiş, bir  banka  oturmuş, etrafa  bakınırken  şekerleri  ard  ar¬ da  ağzına  atıyormuş.  Yanındaki bankta  oturan  yaşlı  adam  çocuğa bakmış  bakmış  ve...  "evladım.,  "demiş.. 

-  "Şeker  güzeldir  ama  çok  yemek  zararlıdır...  hem  dişlerin  çürür,  hem  yüzünde  sivilce  çıkar, hem  de  şişmanlarsın..." 

Çocuk  bunun  üzerine  adama dönmüş 

-  "Benim  dedem  107  yaşına kadar  yaşadı..." 

Adam  "Yaa.."  demiş... 

-  "Yani  deden  de  mi  çok  seker yerdi?" 

-"  Hayır,  her  şeye  burnunu sokmazdı.! 


yaşam-spor 


O  n  I, 


Nuray  Bayındır 


Onla^II 


Düşünmesine  gerek  de  yoktu.  Nasıl  olsa  onun adına  düşünenler  vardı  ve  o  farkında  olmadan  bunun  da  parasını  cepten  karşılıyordu. 
Hızla  yaşlanıyordu.  En  zoru  da  buydu  ya.  Farkında olmadan  yaşaması.  Farkında  olmadan  yaşlanması. 
Dünya  tersine  dönmüştü  sanki.  İnsanlar  ilkel  sürüler haline  gelmiş  de  farkında  değillerdir.  İşin  garibi  bunu modernlik  sanıyorlardı.  Elektronik  iletişim  kutularına bağımlılığı  modernlik  sanıyorlardı.  Hayatlarını  bu  küçücük  madeni  kutuların  içine  kilitlenmişler.  Bu  akıllı aletlerin  sahibi  büyük  gücün  onlara  sunduğu  sanal dünyada  yaşıyorlardı.  Makinenin  soğukluğu  kalplerini dondurmuş  hislerini  öldürmüştü.  İnsan  işte  böyle  yok edilince  insana  rağmen  çıkarılan  bütün  savaşlar  önceden  kazanılmış  demektir. 

Kendileri  de  bazen  bu  devasa  mekanizmanın  çarklarına  takılmıyor  değillerdi  ama  Onlar  özgürlük  andı içmişlerdi,  tökezledikleri  her  adımda  kendilerine  yol gösterenlerin  sözleri  akıllarına  geliyor  hemen  yeniden işe  koyuluyorlardı.  Zordu.  Çok  zordu.  Ama  imkansız değildi  insanca  yaşamı  yeniden  kurmak.  Yürekleri  ellerinde  sımsıkı  tutunuyorlardı  hedeflerine.  Kolay  değildi  onların  yaşamı.  Dayanmak,  her  zorluğa  katlanmak  gerekliydi.  Yaşları  gençti  ama  içten  çökertilmeye çalışılan  bu  yaşlı  dünyanın  tüm  yükünü  omuzlamışlardı.  Tüm  zamanların  hepsinde  olduklarından  daha  sa¬ de,  daha  onurluydular.  Birbirlerine  inanılmaz  derecede  çok  benziyorlardı.  Sayıları  azdı  ama  güçlüydüler. 
Hele  o  gözlerindeki  hiç  sönmeyecek  gibi  parlayan ışık  var  ya  işte  oydu  onları  ölümsüz  kılan.  Dünyaya gerçek  rengini  ve  ışıltısını  da  veren  işte  bu  gerçek  üstü  genç  insanların,  sevgiye  tutsak  özgür  ve  özgün  devinimiydi  belki  de.  Bir  zamanlar  insanların  yaşadığı bu  dünyaya  yeniden,  yeniden  hiç  durmacasma  insanlık  tohumu  eken  umudun  bekçileriydi  Onlar. 

Sevgiye  tutsaktılar.  Aşkı  özgür  kılmaktı  amaçları. 
Bütün  uğraşları,  yoksunlukları,  acıları,  kahırları  uçsuz bucaksız  bir  yol  içindi.  Onlar  baharın  müjdecisi,  baharın  kendisiydiler.  İçleri  kıpır  kıpırdı.  Taze  ilk  bahar çiçekleri  gibi  kokardı  nefesleri.  Her  biri  bir  bahardı. 
Gücünü  kendinde  alırdı.  Her  biri  bir  yıldızdı  parlayan,  tek  başına  ışıl  ışıl  ışıldayan  yıldızdı.  Birlikte  olduklarında  daha  güzel  bir  manzara  oluşurdu  o  kadar. 
Uyumlu  kutsal  bütünlük.  İnsanlığın  gerçeği,  ulaşmak istediği  amacı  da  bu  değil  miydi.^  İşte  karşınızdayız, görün  bizi  derlerdi... 

Bulutsuz  bir  havada  insan  gözüyle  gök  yüzünde görüp  görebileceğimiz  en  fazla  üç  bin  yıldızı  bir  arada düşünün.  Ne  kadar  güzel  bir  manzara  oluşur  değilmi.^ Ama  hiçbir  zaman  bir  yıldızın  diğerine  yanaştığı  el  ele tutuştuğu  görülmemiştir.  Her  biri  kendi  yerinde,  kendi  deviniminde  parlar. Yıldız  kaymaları  olur  sık  sık. 
Bunun  da  bilimsel  bir  izahı  vardır  kuşkusuz,  ama  bir yıldız  yıldızlığından  olmuşsa  zararı  tüm  yıldızlara  çıkar.  Onun  eksikliği  gören  gözlerce  fark  edilir.  Acısı duyulur.  O  boşluk  görülmüyorsa,  duyulmuyorsa  diğer yıldızların  parıltısı  azalıyor  demektir.  Gökyüzü  gerçekliği  budur.  Her  yıldız  kendi  yerinde,  gökyüzünde işgal  ettiği  yerdeki  kadar  parlar.  Hiç  biri  gökyüzünün sahibi  benim  demez,  diyemez,  ya  kayıp  yok  olacaktır yada  kendi  deviniminde  parlamaya  devam  edecektir. 

Yıldızlar  gecelerin  hakimidirler.  Yıldızın  geceye geçer  sözü.  Onlar  güneşin  çocukları,  sürekli  aydınlığın parçalarıdır.  Karanlığı  ışınlarıyla  deler,  geceyi  gündüze  çevirirler.  Budur  tüm  uğraşıları.  Kendinin  bilincine varanlar  dayanır,  sonsuza  kadar.  Hiç  sönmez  ışığı  yıldız  olanın. 

İşte  dünya  kötü  yöneticilerin  elinde  inim  inim  inliyordu. 

İnsan  sona  yaklaştığının  için  için  farkındaydı.  Felaket  kapıları  çalıyordu.  Kadınlar,  çocuklar  ve  yaşlılar, çırılçıplaktı.  Vücutları  silahları  namlusuna  SİPERDİ. 
Ölüm  acımasızdı.  Kader  değildi  ölüm,  kaderden  de yakın,  kaderden  de  beterdi.  Böylesi  görülmemişti. 
Böylesine  ölmeden  önce  ölüm  yaşanmamıştı.  İnsan böylesine  hiçe  sayılmamıştı.  ÖLÜMÜN  ÖTESİNDE YAŞAM  ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ.  Bu  tarihin  yazdığı  en büyük  katliamdı.  Ötesi  yoktu.  Büyük  bir  belaydı  gelen.  Dünya  kayacak  mıydı  yoksa  yerinden.^  Ya  insan.^ Yeryüzü  ışığını  tüketmiş  miydi  gerçekten.^  Binlerce yılın  emeğini  gözyaşını,  aşkını  nereye  gizlemişti.^ 

Ve  sonunda  bu  güne  kadar  hiç  olmayan  oldu.  Yıldızlar  el  ele  verdi.  Aydınlattı  dünyayı. 


Yüksekova’nın  Kadınları 


İki  günlük  kısacık  gezimizde  son durağımız  Yüksekova  oldu.  Şemdinli'ye  yaklaşık  bir  saat  uzaklıkta¬ ki,  gerçekten  yüksek  bir  ovaya  kurulmuş  küçücük  kent. 

Kardeşini  kaybetti 

Yüksekova'nın  adı  nedendir  bilinmez. 
Oslo  olan  tek  oteline  yerleştikten  sonra belediyenin  binasına  gittik,  bizi  bekleyen, yaşadıklarını  anlatmak  isteyenleri  dinlemeye. 

Yüksekova'da  Şemdinli  olayları  sonrasında  yaşananlar  iki  gencin  ölümüne  neden  olmuş.  Ölenlerden  biri  eve  gitmek için  yoldan  geçmekte  olan  bir  lise  öğrencisi.  Abisi  kardeşinin  kaybını  anlatırken  hepimizi  vuran  o  lafı  etti:  "Bir  suçu  da  yoktu, olsaydı  neyse  diyecektik..." 

Bu  sözleri  duyduğum  anda  nerede  olduğumu  bir  kez  daha  fark  ettim  aslında. 
İnsanların  ölümü  suçun  cezası  olarak  gördükleri,  sokağa,  eyleme  çıkan  birinin  ölümünü  sıradan  karşıladıkları  küçük  bir  kasaba  söz  ettiğimiz. 

Oğlunu  kaybetti 

Ardından  aynı  olaylarda  oğlunu  kaybeden  bir  baba  aldı  sözü,  "üç  çocuğum  daha var"  dedi,  "eğer  barışı  getirecekse  üçünün de  ölmesine  razıyım." 

Bir  babanın  ağzından  bu  sözleri  duymak,  insanların  kendi  çocuklarını  feda  etmek  için  bir  dakika  durmadıklarını  fark  etmek  vurdu  beni  elbette. 

Nefes  almak  için  dışarı  çıktım,  küçük bir  salonda  bu  kez  konuşmaların  yapıldığı salonda  kendilerini  ifade  etme  şansını  çok da  fazla  bulamayan  kadınları  gördüm. 

Buralarda  kadın  olmak 

4-5  Yüksekovalı  kadın  vardı  etrafta,  ikisi  bizimle  konuşmaya  başladı.  Gençlerdi, çok  da  kolay  geçmeyen  zamanlar  yaşadıkları  gözlerinden  okunuyordu.  Anlatmaya başladılar. 

"Kadın  olmak  zordur  buralarda,  hoş  insan  olmak  da  zordur,  ama  kadın  olmak  daha  zordur.  Kadınlar,  anneler  buralarda  yıllardır  çocuklarını  bekliyorlar.  Aynı  evden bir  çocuk  askerde,  bir  çocuk  dağda,  ellerinden  bir  şey  gelmiyor,  sadece  bekliyorlar." 

Genelde  orta  yaşı  geçmiş  kadınların  yaşadıklarını  anlatıyorlardı,  sıra  bize  geldiğin¬ de  sordum  "peki  siz  ne  yaşıyorsunuz"  diye. 
Aslında  görünen  köy  kılavuz  istemiyordu, belliydi. 

Varolmanın  yolu  politika 

"Burada  kadınlar  var  olmanın  yolunun politikadan  geçtiğini  anladılar,  kendilerini ifade  etmenin  tek  yolu  aslında  politika.  Aynı  zaman  da  sosyal  hayata  katılımımız  için de  bir  bahane.  Ama  ne  kadar  politikanın içinde  olursak  olalım  bu  şiddeti  aştığımız, şiddet  görmediğimiz  anlamına  gelmiyor." 
Şiddet  uzun  yıllardır  yaşamın  o  kadar 


Kadın  olmak askerdeki, dağdaki  oğlunu beklemek,  kuma korkusuyla yaşamak, sezary andan döndüğünde kısırlaştırıldığını fark  etmek, gündüz  eyleme birlikte  gittiği kocanın  gece dayak  atması, demek! 


ayrılmaz  bir  parçası  olmuş  ki,  kadınlar  konuşurken  de  saklamıyorlar. 

"Biz  çok  kadın  biliyoruz,  gündüz  kocasıyla  yan  yana  eyleme  giden,  akşam  evde o  kocadan  dayak  yiyen." 

Hakkari'de  sadece  iki  kadın 

Hayatın  zor  koşulları,  iklim,  savaş  kadına  en  korkunç  şekliyle  dönüyor  belli  ki, şiddetle.  Konuştuğumuz  kadınlar,  dedim ya,  bir  şekilde  politikaya  bulaşmış  kadınlardı,  "zaten  bulaşmamış  olsaydık  şu  anda  burada  sizinle  konuşuyor  olamazdık"  diyorlar. 

Bu  tespit  doğru  elbette,  zira  biz  Şemdinli  ve  Hakkari'de  geçirdiğimiz  iki  gün boyunca  sadece  iki  kadınla  konuşabildik, biri  Hakkari'de  insanüstü  bir  gayretle  mayınlar  üzerine,  insan  hakları  üzerine  çalışan  genç  avukat  Rojbin  Tugan,  diğeri  ise Şemdinli'de  tanıştığımız  bir  partinin  kadın kollarında  çalışan  bir  kadın. 

Kıza  kuma  gelmesin  diye 

Yüksekovalı  kadınların  en  büyük  sorunlarından  biri  de  kuma. 

"Ben  siyasete  atılmış,  üstelik  de  kocasıyla  severek  evlenmiş  bir  kadın  olarak  bile  korkuyorum,  acaba  akşam  eve  bir  kuma gelir  mi  diye.  Kadınların  gözünü  altınla buyuyorlar,  gördünüz  burayı,  burası  diğer yerler  gibi  değil  doğudaki,  burada  para var"  diye  anlatıyor  Latife. 

16  yaşında  evlenmiş,  ilk  çocuğunu  17 
yaşında  almış  kucağına,  şimdi  29  yaşında, üç  çocuğu  var,  biri  boyu  kadar. 

"16  yaşında  evlendim,  dayak  yoktu, ama  kaynana  baskısı  vardı.  Buna  rağmen mücadele  ediyorum.  En  azından  benim çocuklarım  özgürleşsin,  kendim  için  olmasa  bile  kızım  için  uğraşıyorum,  en  azın¬ 


dan  ona  kuma  gelmesin,  o  dayak  yemesin diye" 

Kısırlaştırma  ve  uyuştumcu 

Kadınlar  sağlık  sorunlarıyla  da  boğuşuyor.  Yüksekova'da,  tıpkı  diğer  yerlerde  olduğu  gibi.  Ama  Yüksekova'da  başka  yerlerde  olmayan  öyküler  anlatılıyor,  sezeryan için  hastaneye  giden,  döndüğünde  kısırlaştırıldığını  anlayan  kadınları  anlatıyorlar. 

Doktora  gitmekten  korkan,  dinen  sakıncalı  diye  doğum  kontrolü  yapmayan kadınları  anlatıyorlar. 

14  yaşındaki  kızların  60  yaşındaki 
adamlarla  evlendirilmesini  anlatıyorlar  "bu resmen  tecavüz"  diyerek. 

Uyuşturucunun  ilkokullara  kadar  girdiğini  anlatıyorlar,  annelerin  her  akşam  eve gelen  çocuklarını  kontrol  ettiğini  anlatıyorlar. 

Tam  vakti  gitmenin 

Yüksekovalı  kadınlar  daha  çok  şey  anlattı,  pek  çoğu  "hadi  canım,  bu  kadar  da olur  mu"  diyeceğiniz  hikayeler. 

Üç  günlük  gezimizden  sonra  aramız¬ dan  birinin  dediği  gibi,  "ben  artık  eski  ben değilim,  bütün  ezberim  bozuldu".  Evet, bütün  ezberimiz  bozuldu. 

İşte  tam  da  bu  yüzden,  ezberlerimiz bozulsun  diye  belki,  şimdi  tam  vakti,  tatil mekanı  değil  oralar,  ama  destek  olmak için  ya  da  en  azından  neler  olduğunu  anlayabilmek  için  oralara,  o  çok  uzaklara,  hani hep  anlatılan  ama  hiç  gidilmeyen  "bizim köylerimize"  gitme  vakti.  Adalet  yerini bulsun  diye... 


Çiğdem  Mater/  BİANET 


Yılın  en  iyisi  Amelie 

Yılın  en  başarılı  8  bayan  tenisçisinin  mücadele  ettiği  WTA Şampiyonası'nda  zafer  Fransız  Amelie  Mauresmo'nun  oldu 


Los  Angeles'ta  düzenlenen 

WTA  Şampiyonasının  finalinde  iki  Fransız  tenisçi 
Amelie  Mauresmo  ile  Mary  Pierce karşı  karşıya  geldi. 

Yarı  finalde  dünya  klasmanının bir  numarası  Lindsay  Davenport'u eleyen  30  yaşındaki  Pierce,  ilk  seti 7-5  almayı  başardı.  Tie-break  ile belirlenen  ikinci  seti  ise  7-3'lük skorla  Amelie  Mauresmo  aldı. 

26  yaşındaki  Mauresmo,  3  saat  6 
dakika  süren  zorlu  maçın  üçüncü ve  son  setini  de  6-4  kazanarak  yıl sonu  WTA  Şampiyonası'm  kazanan ilk  fransız  tenisçi  oldu. 

Mauresmo  böylece,  dünya  klasmanında  Lindsay  Davenport  ve 
Kim  Clijsters'm  ardından  üçüncü sıraya  yükseldi. 


BİANET 


Sporun 

Spor  sağlık  için  yararlıdır;  fakat  spor  yapmanın tehlikeleri  de  var.  Fransa'da  Ulusal  Sağlık  Sigortaları  Sandığı'nm yaptığı  bir  ankete  göre, 
10-24  yaşındaki  gençlerin  uğradığı  kazaların  % 
44'ü  spora  bağlı.  Bu spor  kazalarının  %  80'- inde  doktora  başvuruluyor.  Kazaların  üçte 


Tehlikeleri 

biri  futboldan  kaynaklanıyor.  Bunu  %  19'la  diğer  top  oyunları  ve  takımla  oynanan  oyunlar izliyor.  Otomobil  sporlarıysa  az  yapılıyor  ve  kazaların  ancak  %  0.5'inden  sorumlu  oluyor. 
Buna  karşın  en  tehlikeli olan  da  otomobil  kazaları;  hastaneye  yatmada ön  sırada  yer  alıyor. 
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Vücudumuzla  Barışalım 


Fransız  diyet  uzmanı  Joelle  Baltacı  insan  sağlığının  sağlıklı  beslenmeyle  bağlantılı  olduğunu belirtirken,  Kürt  kadınlarının  aşırı  ve  şeker  tüketimine  dikkat  etmesi  gerektiğini  söyledi. 


ransız  diyet  uzmanı  Joelle  Baltacı  insan  sağlığının  sağlıklı  beslenmeyle bağlantılı  olduğunu  belirtirken,  her  şeyin  çözümünün  insanın  vücudu  ile  barışık  olmasında  yattığını  ifade  etti.  Kürtçe de  öğrenen  diyet  uzmanı  hastalarıyla  özel  bir  diyalog  kuruyor.  Hasta doktor  ilişkisini  arkadaşlık  olarak belirleyen  Baltacı  sorularımızı  yanıtladı. 


•Diyet  nedir?  Neden  önemlidir? 
Sağlıklı  yaşamın  bir  gerekliliği  mi? 

Diyet  disiplinli  beslenmektir. 
Yani  kontrollü  yaşamaktır.  İnsanın sağlıklı  düşünmesi,  hareket  etmesi için  sağlıklı  bir  vücuda  ihtiyacı  vardır.  Sağlıklı  bir  vücutta  da  sağlıklı beslenmekle  olur.  O  açıdan  diyet önemlidir.  Diyet  denilince  akla  işte aşırı  kilolardan  kurtulmak  geliyor genelde.  Evet  bu  doğru  bir  kanı, ama  diyet  illa  da  aşırı  kiloluların uygulayacağı  bir  şey  değil.  Sağlıklı insanların  da  uygulaması  gereken bir  şey.  Dediğim  gibi  kontrollü  yemek  ve  içmektir.  Ve  bu  herkes  için geçerlidir. 

•Ne  tür  hastalarınız  var?  Kimler daha  çok  size  başvuruyor?  Şikayetler  nelerdir? 

İki  çeşit  hasta  vardır.  Bazıları çok  fazla  şişmandır,  bazıları  da  sağlıksız  olduğu  için  yanıma  geliyorlar. 
Bu  hastalarım  kendi  bedenleriyle barışık  olmayanlardır.  Zaten  diyetisyene  başvurmalarının  kaynağında  da  bu  yatıyor.  Aşırı  kilolu  olan hastalarım  sağlıklı  bir  rejimle  kilolarından  kurtulmak  için,  sağlık problemlerinden  dolayı  gelenlerde beslenmenin  sağlıkları  üzerinde  etkide  bulunmamaları  için  diyet  uzmanına  başvuruyor.  Benim  yaptığım  şey  ise,  hastanın  durumuna  göre  bilinçli  beslenme  reçetesi  sunmaktır.  Ama  hasta  ile  arkadaş  olmak  gerekiyor.  Sunacağın  reçete  işte  o  zaman  yerini  buluyor. 

•Peki  bilinçsizce  yapılan  diyetler  oluyor  mu?  Bunun  sonuçları  neler  oluyor? 

Evet.  Kesinlikle  bilinçsizce  insanlarımız  kendi  bildiği  gibi  diyetler  uygulayabiliyor.  Bu  insanların sağlıklarını  daha  da  çok  bozabiliyor. 


Joelle  Baltacı 
Kimdir? 

1 969  doğumlu 
Olan  Baltacı  1 989 
yılında  İnsdtut 
Universitaire  de 
Technologie’yi  bitirdi.  Bir  dönem muhasebeei  olarak çalışan  Baltaeı 
1994-96  yılları  arasında  Fransa’da bir  kolejde  biyolo¬ ji  öğretmenliğini yaptı.  91-92  yıllarında  bir  hastane¬ de  diyet  uzmanı olarak  çalışırken şimdi  ise  hala  özel diyet  uzmanı  olarak  görev  yapıyor. 


Örneğin  bir  kişi  aşırı  kilolu  ve  bundan  rahatsız.  Ne  yapıyor?  Tutup yemek  yememeye  başlıyor.  Evet belli  bir  süre  hızlı  bir  şekilde  kilo da  veriyor.  Ama  birden  diyeti  bıraktı  mı,  eskisinden  daha  hızlı  bir şekilde  kilo  alabiliyor.  Ve  sağlıkları bozulduğu  gibi  psikolojileri  de  bozulabiliyor.  Bu  tür  rejimler  vücutta vitamin  eksikliğine  yol  açıyor,  bireyin  dengesi  bu  biçimde  bozuluyor. 
Buradan  çıkaracağımız  sonuç  kendi başımıza  veya  bir  uzmana  başvurmadan  diyet  yapmamaktır. 

•Size  gelen  hastalar  daha  fazla hangi  kesimden?  Daha  fazla  diyet önerdiğiniz  hastalıklar  nelerdir? 

Elbette  hastalarımın  çoğu  aile doktorları  tarafından  gönderiliyor. 
Genelde  hastalarım  aşırı  yağ  nedeniyle  geliyorlar.  Örneğin;  kanda, kemiklerde  aşırı  yağ  sağlıkta  ciddi problemlere  yol  açıyor.  Benim önerdiğim  diyet  listesi  de  genelde buna  ilişkin  oluyor.  Genel  olarak gelen  hastalarımın  çoğunluğu  kadınlar.  Yani  yüzde  75  onarmda  hastalarım  kadın  olurken,  yüzde  20  er¬ 


kek  ve  yüzde  5  kadar  da  çocuklar geliyor. 

•Sizce  neden  hastalarınızın  çoğunluğu  kadın?  Yine  diyetisyene başvuran  hastaların  problemlerinde psikolojik  nedenlerde  var  mı? 

Hastalarımın  çoğunluğunun  kadın  olması  önemli  tabii.  Kadınlar daha  fazla  görünüşü  dikkat  ettikleri gibi  sağlık  sorunları  erkeklere  oran daha  fazla  oluyor.  Mesela  hamilelik sürecinde  olduğu  için  gelen  kadınlar  oluyor,  yine  eşinden  ayrıldığı için  yaşadığı  psikolojik  nedenlerden  kaynaklı  aşırı  beslenen  ve  aşırı kilo  alan  kadınlar  oluyor.  Yine  çeşitli  kadın  hastalıklarından  dolayı ameliyat  olup  yemek  yiyemeyen kadınlar  oluyor.  Yine  bedeniyle  barışık  olamayan  kadınlar  da  geliyor. 
Özce  kadınların  sorunları  erkeklere göre  daha  fazla  olduğu  için  diyetisyenlere  daha  fazla  başvuruyorlar. 

•Kadınlara  önermek  istediğiniz bir  diyet  listesi  var  mı? 

Her  kadının  durumuna  göre  değişik  listeler  ve  öneriler  sunulabilir. 


Ama  önemli  bulduğum  bir  şeyi  buradan  iletmek  istiyorum.  Özellikle hamilelik  sürecinde  kadınlar  oldukça  bilinçli  ve  sağlıklı  beslenmelidir. 
Bu  çocuğun  büyüme  ve  gelişim  süreci  için  oldukça  önemlidir.  Hamilelik  sürecinde  dikkat  edilecek  şeyler  çocuğun  geleceği  için  gereklidir. 
Eiziksel  ve  zihinsel  olarak  çocukta farklıklar  olacaktır.  Alkol  ve  sigara¬ dan  uzak  durmak  gerekiyor.  Tabii en  sağlıklı  besin  türleri  sebze,  meyve,  yumurta  ve  süt  ürünleridir. 
Bunlar  ölçülü  alındığında  ne  kilo yapar  ne  de  kişinin  sağlığını  bozar. 
Bence  en  fazla  tüketilmesi  gereken yiyecekler  bunlardır.  Birde  her  kişinin  haftada  -olanaklar  varsa-  en  az iki  kez  balık  tüketmesinin  sağlık açısından  gerekli  olduğunu  düşünüyorum. 

•Birde  tabii  size  özel  bazı  sorularımız  da  olacak?  Kürdistan’ı  gidip geziyorsunuz.  Kürtçe  de  öğrenmişsiniz.  Bir  diyet  uzmanı  olarak  Kürdistan’da  insanlarımız  nasıl  besleniyor? 


Öncelikle  Kürt  kadınları  çok  fazla  çocuk  dünyaya  getirmek  zorunda kalıyor.  Bu  zaten  onların sağlıklarını  bozuyor.  Birde  tabii  beslenme  sorunları  ortaya  çıkıyor.  Ne  bebek  ne  de  anne  sağlıklı beslenebiliyor.  Bunlar çocuğun  gelişiminde  etkileyici  oluyor.  Yine  benim  en  fazla  dikkatimi çeken  bir  şey  var:  Kürt ailelerde  büyük  kız  çocuğu  annesiyle  birlikte  diğer  çocuklara  bakmak  zorunda  kalıyor.  Dolayısıyla okula  gidemiyor.  Ben oralarda  çok  ciddi  kadın hakları  ihlallerinin  olduğunu  gördüm.  Orası  denilince  aklıma  sahiden diyet  ve  beslenme  gelmiyor.  Daha  farklı  ve  derin sorunları  var.  Ama  elbette  kendi  mesleğime  göre  ele  aldığımda,  Kürt  kadınları  için  şunu  diyebilirim:  Tırşık,  bulgur  ve  pirince aşırı  yağ  koyuyorlar.  Bunlar  en  fazla tüketilen  yiyecekler.  Bunlara  da aşırı  yağ  konuldu  mu,  sağlık  tamamen  zamanla  bozulabiliyor.  Bir  de Kürtler  çok  çay  içiyor.  Ben  diyorum ki,  yağ  ve  şeker  tüketimine  dikkat. 

•Neden  böyle  bir  meslek  seçtiniz?  Dini  inançlarınızla  bir  bağı  var mı? 

Mesleğim  kişiliğimle  bağlantılı. 
İnsanlar  kendi  karakterine  göre meslek  seçerler.  Doğayı  ve  doğal olmaktan  yanayım.  Doğruluğu  ve güzelliği  seviyorum.  Bunlar  beni  bu mesleğe  itti. 

•Yeni  yılda  beklentileriniz  nedir?  Ve  okuyucularımıza  bir  mesajınız  var  mı? 

Yeni  yıldan  beklentilerim  büyük.  Ben  barış  yürekli  bir  yıl  diliyorum  herkese.  Ama  herkesin  barışı  kendi  kalbinde  araması  gerekiyor.  Barış  önce  insanın  kalbinde  filizlenir.  Bir  gün  dünyanın  tümü  barış  içinde  yaşayacak,  2006  yılından da  beklentim  bu.  Yeni  yıl  demiyorum,  barışınız,  barışımız,  dünyanın güzelliği  kutlu  olsun  diyorum. 


Newaya  Jin  /  Paris 
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ABONE  FORMU 


6  AYLIK 

□  20  EURO 


1 2  AYLIK 

□  40  EURO 


İsim: .. 
Adres: 


Telefon: .... 
Banka  Adı 
Hesap  No: 

TARİH: 


İMZA: 


ABONE  YAPAN: 


NEWAYA  JİN 

Veluwehof  55 
5709  KJ  Helmond 
Nederland 

Tel.:  0031  652152768 
Fax:  0031  492516260 

Banka  ismi:  Postbank 
Hollanda  İçi:  9522686 
Hollanda  Dışı: 

IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 


Yukanda  işaretiediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerinden  uzatılmasını  ve ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


DUYURU! 


Newaya  Jin  Gazetesi  olarak  esas  amacımız,  gazetemizi  tüm  kadınların  ortak  platformu  yapabilmek ve  hepimizin  sesi  haline  getirebilmek.  Ne  kadar çok  ses  sesimize  katılırsa,  o  kadar  gür  ve  kararlı  çıkacak sesimiz.  Bunun  da  en  güzel  ve  en  doğru  yolunun,  birlikte çalışmaktan  geçtiğine  inanıyoruz. 

Bunun  için;  her  kadın  ve  kadınla  yan  yana  olmak  isteyen her  erkek  doğal  çalışanımızdır.  Özgür  yaşamda  ısrar  eden herkes  Newaya  Jin’in  esas  sahibidir.  Bizler  her  okuyucumuzu  aynı  zamanda  gazetemizin  gönüllü  çalışanları  olarak  görüyoruz.  Bulunduğunuz  her  mahallede,  şehirde  ve  ülkede göndereceğiniz  her  haber  gazetemizi  daha  güçlü  kılacaktır. 
Bu  nedenle  herkesi  Newaya  Jin’e  katkıda  bulunmaya  ve  bulunduğu  alanda  Newaya  Jin  muhabiri  olmaya  çağırıyoruz. 


Gazetemizde  yayınlanmasım  istediğiniz reklam  ve  ilanlanmz  için  telefon numaramız:  00  31  652152768 


